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DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur
(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van
gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld.
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar
de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski
Tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

ledere 2¢ en 4¢ donderdag van de maand zal Pastoor Marco
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.
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AANDACHT ALS GRONDHOUDING

Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en nachten, om zich te
bezinnen, om te vasten, om de woorden ‘Jij bent mijn geliefde zoon’
helemaal tot zich door te laten dringen.

In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde: vasten, bezinnen, stil worden,
tot de kern gaan. Ons vasten kan op vele manieren; van minder of
anders eten en drinken tot meer oog hebben voor de ander die ons
nodig heeft. Vasten kan op de manier die bij jou past; ieder zijn eigen
woestijnervaring. Zo bereiden we ons voor op Pasen. Zonder deze
woestijnervaring wordt het maar moeilijk Pasen in ons. Het licht zal wel
doorbreken, ook in onze duisternis, maar hebben we het dan wel door?
Is er aandacht voor de bron die zich opent in ons en voor ons? Met
andere woorden: zijn wij nog wel aandachtig? Er met heel ons hart bij?
In onze tijd is er groot gebrek aan aandacht. Continue worden we
afgeleid van waar we onze aandacht op zouden moeten richten. De
geluidjes van de mobiele telefoon roepen ons weg. We laten ons zo
graag afleiden door alles wat er om ons heen plaatsheeft. Dan weer zijn
er de afleidende gedachten in ons hoofd: gedachten aan wat we nog
moeten doen. Of we blijven soms ronddolen in ons verleden of
verdwalen we in zorgen of angsten voor de toekomst. Hoe vaak ben jij
met jouw geest totaal ergens anders dan jouw lichaam is? Kan het dan
wel echt Pasen zijn?

Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat aandacht onze basishouding
moet zijn. De aandacht van Jezus ging telkens helemaal uit naar
degenen die zijn aandacht nodig hadden: de kwetsbaren, de zieken, de
uitgestotenen. Vaak neemt Jezus ook iemand apart om hem of haar zijn
volledige aandacht te geven. Jezus maakte zich leeg om zonder
oordelen te zien; om al zijn aannames en herinneringen niet dat wat is
te laten vertroebelen. Dan alleen kunnen we licht zijn voor de ander.
Zo mogen wij ook werken aan onze aandacht: om er helemaal te zijn
voor de mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Om weer te
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leren luisteren naar een ander en de woorden in de stilte van je hart te
bewaren. Dat is het licht van Pasen werkelijk zichtbaar maken in
verbondenheid met elkaar. Echte aandacht is nodig om de schoonheid
van de wereld te kunnen zien. Om te zien wat is, zonder de
automatische oordelen van ons innerlijke ego: Het stralend licht van de
schepping.

En om de stem die in ons binnenste spreekt te kunnen horen: Want ook
wij mogen steeds opnieuw horen: ‘Jij bent mijn geliefde zoon/dochter!’
Ook in jouw eigen duisternis zal Ik het Licht van Pasen doen opgaan.
Kom, wordt weer één met de Bron van Licht, Leven en Liefde. Pasen in
je hart. Het prachtige gedicht van Hein Stufkens mag daarbij een
inspiratie zijn: dat wij mogen worden een oase van stilte, een tempel
van rust, een spiegel van Zijn licht. Opdat het Pasen wordt en wij één
zijn met elkaar en de bron die ons verlicht. Ik wens u een Zalig Pasen
toe!

Diaken Jeroen Hoekstra

Het gedicht is verplaatst naar pagina 13 (red.)




VREUGDE EN VERDRIET

**Op zaterdag 25 februari is Gerrit van der Geest overleden op 81
jarige leeftijd. Hij woonde aan de Kudelstaartseweg.

Op woensdag 1 maart is hij achter de kerk op ons kerkhof begraven.
Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
om dit verlies te dragen.

**Op 4 maart jl. is toch nog onverwachts Marijke Wierenga — Vester
overleden. Marijke was een actieve vrouw geweest. Vaak kon je een
beroep op haar doen. Of het nu op het secretariaat van de parochie was
of als kerk-werkster bij de maandelijkse schoonmaak. Ze was er.

Ook voor haar kinderen en kleinkinderen was zij een geweldige oma.
Helaas begon Marijke zo'n 12 jaar geleden problemen met haar
geheugen te krijgen en werd het moeilijker voor haar om daar mee om
te gaan maar ook zeker voor haar man Dick en hun kinderen.

Steeds meer verdween de echte Marijke tot dat het echt niet meer ging.
Een paar maal per week ging Marijke naar gebouw Irene om daar
gezellig met de andere mensen ‘bezig’ gehouden te worden.

Thuis werd het voor iedereen steeds zwaarder, daarom is Marijke in het
Zorgcentrum opgenomen geworden.

Daar ging het best redelijk totdat ze viel en haar heup brak,

De artsen konden weinig voor haar doen, alleen pijnstilling geven.

Na een paar dagen na de val is Marijke rustig ingeslapen.

De bomvolle afscheidsviering van Marijke was op zaterdag 11 maart.
Daarna is Marijke bij ons op het kerkhof begraven.

We willen Dick, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte wensen.

Uitvaartgroep: Anneke en Garry




GOEDE WEEK 2023

In deze week zijn weer verschillende vieringen.

Dit jaar ook voor het eerst dat deze vieringen ook wel als Tridium in 2
kerken gevierd worden.

Kudelstaart en Uithoorn zijn hierin voorlopers en we hopen dat het voor
een mooie paaseenheid zal zijn.

PALMZONDAG 02 APRIL 11.00 UUR

Op zondag 2 april vieren we Palmpasen.

We komen met onze Palmpaas naar de kerk, lopen processie en krijgen
een nieuw palmtakje. Tijdens de collecte kun je je vastendoosje
inleveren. Het kinderkoor zingt in deze viering en misschien is de
paashaas er ook.

VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG 6 APRIL
De Witte Donderdagviering is dit jaar in samenwerking met de
Karmelparochie Aalsmeer in onze kerk op 6 april om 19.00. Het is een
traditie in Aalsmeer om op Witte Donderdag in te zamelen dat tijdens
de offeranda aangeboden wordt. Ook in andere Aalsmeerse kerken
vindt in het Paasweekeinde een voedselinzameling plaats. Met deze
actie tonen we ons solidair met hen die het minder hebben en
een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende
prijzen en inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te
komen. U kunt op Witte Donderdag houdbare voedingsmiddelen, zoals
groenten in blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta
etc., meebrengen naar de kerk. Het ingezamelde voedsel wordt
verdeeld over de Voedselbank Aalsmeer en de daklozen in Amsterdam
die Broeder Wim Ernst regelmatig bezoekt. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, dan kan het voedsel bij u
opgehaald worden. Neemt u dan contact met op met secretariaat, tel.
0297-324735, ook als u verdere vragen hebt over de
voedselinzameling. Wij rekenen op uw gulle bijdrage!
Namens diaconie Aalsmeer en Kudelstaart,
Otto Zandvliet en Anneke van der Jagt
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WITTE DONDERDAG 06 APRIL 19.00 UUR

Met deze viering wordt het priesterschap herdacht. Jezus deelde op die
avond het brood met zijn leerlingen.

Ook hier proberen we te delen en samen te werken met de Karmelkerk.
Zoals u al eerder vernomen hebt staat er tijdens de eucharistieviering
een mand in de kerk waarin droogvoedsel gedaan kan worden.

Het Karmelkoor komt deze viering opluisteren.

GOEDE VRIJDAG 07 APRIL 19 UUR

Op deze dag is er een gebedsviering waarin het lijdensverhaal van
Jezus wordt verteld, ook bent u in de gelegenheid om bloemenhulde bij
het kruis te brengen en de communie te ontvangen.

Het dames/herenkoor Cum Ecclesia zal deze viering opluisteren.
Mocht u ’s avonds niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kunt u
ook s middags tussen 15.00 uur en 16.00 uur een bloemenhulde bij het
kruis brengen.

Onze kerk is hiervoor geopend.

PAASWAKE 08 APRIL 21.00 UUR

Dit is een eucharistie met medewerking van het dames en herenkoor.
Buiten zal er voor de dienst een vreugdevuur branden.

Aan het vreugdevuur zal de Paaskaars worden ontstoken en het
Paaslicht doorgegeven worden in de kerk.

U krijgt bij binnenkomst uw kaarsje om het licht door te kunnen geven.
Ook wordt het doopwater gewijd met de nieuwe H. olie.

PASEN 09 APRIL 11 UUR

Op deze eerste Paasdag is er een Eucharistie waarin het kinderkoor de
viering met mooie liedjes zal opluisteren en vieren we met z'n allen dat
Jezus is opgestaan.

Na afloop mogen de kinderen eitjes zoeken in de pastorietuin.

KOM JIJ /U OOK?
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RENOVATIE EN VERBOUWING

Na enkele rustige weken, nu de aannemer weg is, zijn Joop en Bert
weer begonnen met het afwerken van de plafonds en wanden in het
nieuwgebouwde gedeelte. Dick gaat weer verder met elektra.

Zij hebben echter zelf ook verplichtingen, dus het zal nog wel even
duren voor het gedeelte gebruikt kan worden. Ik heb respect voor alle
vrijwilligers

Zo moet op bestuurlijk gebied ook meer aanvulling komen. Ik had
verleden jaar aangegeven dat ik dit jaar zou stoppen.

We willen onze kerk en gemeenschap graag behouden en hebben daar
mensen voor nodig die de verantwoording met de huidige
bestuursleden willen delen en op zich nemen. Meer personen maken
het voor de andere gemakkelijker om besluiten te nemen

Wilt u hier wat inlichtingen over bel dan 06-52526817

Wijnand Oostveen

OVERZICHT COLLECTES

2023 Collecte Kaarsen Uitvaart

jan./febr. 1490,23 200,22
maart/april

mei

juni/juli
aug./sept./okt.
nov./dec.




Voor de ontvangen collectegelden in januari en februari zeggen wij u
hartelijk dank.

Ook de bijdrage voor de Actie Kerkbalans komen goed binnen.
Hiervoor natuurlijk ook onze hartelijke dank. Zo kunnen wij onze nieuwe
aanbouw mooi gaan afwerken.

Mocht u alsnog een bedrag willen overmaken voor collecte of
Kerkbalans, dan kunt u altijd overmaken naar:

NL42 INGB 0000 0858 85

Parochie Sint Jan Geboorte

o.v.v. Bijdrage Collecte of Kerkbalans

Vrijwilliger gezocht.!

Om ons team voor administratie te versterken zijn wij op zoek naar
iemand die het leuk vindt om op ons secretariaat of thuis een deel
van de administratie te doen. Dit omvat hoofdzakelijk het bijhouden
van ons parochiebestand met bijbehorende info/lijsten naar de
diverse werkgroepen toe.

Lijkt dit je leuke bezigheid waarin je veel mensen leert kennen...
Het gaat om een paar uurtjes per maand, naar eigen inzicht in te
delen of uit te breiden.

Wil je hier meer over weten....

Neem dan gerust contact op met het secretariaat of spreek iemand
aan van het team.

Tel.: 0297 -324735
Email.: stjangeboortesecretariaat@live.nl
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VIERINGEN

Zo.02 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Pieter

Do. 06 apr. 19.00 uur Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
Witte Donderdag
Lector: Cees
Koster: Ageeth

Vr. 07 apr. 19.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Goede Vrijdag
Lector: Willy
Koster: Gerard

Za. 08 apr. 21.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Paaszaterdag
Lector: Lucy
Koster: Aad

Zo. 09 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
1¢ Paasdag
Lector: werkgroep
Koster: Pieter

Zo. 16 apr. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H-koor
Lector: Cees
Koster: Ageeth

Zo. 23 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy
Koster: Gerard
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GEBEDSINTENTIES

Zo. 02 apr.

Pasen

Zo. 16 apr.

Zo. 23 apr.

Eef Masselink

Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Jaap Broers

Bep Burgers-Vink

Gerrit v.d. Geest

Tiny van Kooten-Duijnhoven

Marijke Wieringa-Vester

Ad Verschueren, Robbert van Leeuwen

Eef Masselink, Theo en Mien Rekelhof-Zandvliet
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong

Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof

Joop van Leeuwen, Hein Buskermolen

Marie v.d. Jagt-Meijer, Kees Burgers

Mien Homan-Bon, Marijke Wieringa-Vester

Uit dankbaarheid

Ad Verschueren

Eef Masselink

Piet Buskermolen

Rudolf de Bok

Mien Rekelhof-Zandvliet (jaargetijde)
Piet van den Bergen (jaargetijde)

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Familie de Boer-Boekhorst

Jan Peters en Ria Peters-du Prie

Riet Koek-vd Jagt
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KOM JE OOK WEER ZINGEN?

Het jaar 2023 is weer bijna drie maanden aan de gang.

Met heel veel plezier kijken wij terug op de fijne Kerstavondviering van
het Gelegenheidskoor.

Het was weer een groot succes.

Nu hebben we weer plannen voor een Gelegenheidskoor.
In overleg met Fleur, het Combo en de DOP-groep is besloten de
Gelegenheidsviering op zondag 4 juni 2023 om 11.00 uur te doen.

Er zijn weer 3 repetitieavonden.
Deze repetitieavonden worden op woensdag gehouden van
19.30 — 21.30 uur, natuurlijk weer in onze kerk.

De 1¢ repetitie is op woensdagavond 17 mei.
De 2¢ repetitie is op woensdagavond 24 mei.
De 3¢ repetitie is op woensdagavond 31 mei.

Nu hopen wij natuurlijk dat er weer een mooi en groot koor komt te
staan. Heb je tijd en zin om mee te doen?
Schrijf de avonden in uw agenda, zodat die vaststaan.

Geef je dan zo spoedig mogelijk op, zodat Fleur weet hoeveel mensen
er meezingen. Dan kan de muziek weer gedrukt worden en de mappen

gemaakt.
Je opgeven mag weer bij Garry Scholte. @%
E-mail: schlte@caiway.nl

Of een WhatsApp naar Tel. 06 13409523  (Garry)

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Groetjes namens de Organisatie Gelegenheidskoor,
Garry Scholte
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BANNEUX
Wat kunt u verwachten als gast in Banneux?

Een geheel verzorgde reis met eten en drinken. Met gebed en
bezinning. Vervoer van en naar Banneux in Belgié per touringcar.

De slaapkamers in de hospice zijn met toilet en doucheruimte.
Beddengoed is aanwezig, handdoeken moet u zelf meenemen.

Er zijn verpleegkundigen en helpende mee om u te ondersteunen daar
waar nodig.

Eris altijd een arts mee met de reis. Ook zijn er pastoraal medewerkers
mee.

Het terrein en alle gebouwen zijn rollator en rolstoelvriendelijk. Er zijn
ook brancardiers aanwezig om de rolstoelen te duwen.

Er zijn winkeltjies en horecagelegenheden op het terrein waar u
natuurlijk naar toe mag. Als u hier begeleiding bij nodig heeft is die
aanwezig.

Er is genoeg vrije tijd om ook gezellig op het terrein koffie te drinken.
Dieetwensen kunt u van te voren aangeven, daar wordt dan rekening
mee gehouden.

Eten doen we in de refter, “de eetzaal’. In de avond hebben we een
gezellig programma in de refter. Muziek draaien, pubquiz en een kaartje
leggen of wat voor spelletje ook, daarbij is zeker ruimte voor een drankje
en een hapje. Het zijn hele gezellige avonden.

Daarnaast kunt u nog leuke prijsjes winnen met de verloting. In de bus
worden lootjes verkocht, in de dagen daarna kunt u in de prijzen vallen.

Deze gezellige dagen vinden altijd plaats van vrijdag tot dinsdag. En
voor een all inclusief prijs van 295,- euro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ellen van der Laan telefoon: 0630918592

De data van 2023 zijn: 12 t/m 16 mei en 25 t/m 29 augustus.

U kunt Willy v.d.Geest, Engelien Straathof of mij aanspreken met
eventuele vragen. Met vriendelijke groet, Monique Rekelhof
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Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,

maak mijn oren tot horen bererd.
Dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,

mag vertrouwen wat komt,

mag loslaten wat was,

op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waarmakend ben ik waar.

Toon mij het gezicht

van voor ik begon, maak mij
éen met alles, één met allen,
éen met de Bron.

Hein Stufkens
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Katholieke Kerk Kudelstaart

Sint Jan Geboorte @ Al phOkerk
- Protestantse Gemeente :. ‘».‘ <i

\ ¥ 4

Kudelstaart

Vrijdag 31 Maart 2023: Passionkruis, concert en paaswake in Kudelstaart

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse
waarbij er overal in Nederland kleine ten en p kes worden gehouden. De
protestantse g te S op Weg Kudelstaart, de katholieke kerk Sint Jan
Geboorte en de Alphakerk uit Kudelstaart doen hier gezamenlijk aan mee. ledereen is
welkom om erbij te zijn.

Op Vrijdag 31 maart 2023 is er in de katholieke kerk een concert van Music for Christ The
Vocals. Het concert begint om 20 uur. Je bent hartelijk welkom, boek van tevoren wel even je
ticket(s) @ 10 Euro p.p. op https://zingenindekerk.nl/evenementen/music-for-christ-
kudelstaart/bestellen

Ook op Vrijdag 31 Maart wordt er rond het winkelcentrum in Kudelstaart een paaswake
georganiseerd rond een replica van het Passionkruis. Deze paaswake is een laagdrempelig
moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje
branden of een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft. Er is ook alle
ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. De
paaswake wordt gehouden tussen 15 uur en 18 uur. De paaswake is voor iedereen gratis
toegankelijk.

Recapitulerend voor je agenda:

Datum: Vrijdag 31 maart 2023

Locatie paaswake: winkelcentrum Kudelstaart

Locatie: concert: Sint Jan Geboorte, Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart
Tijdstip: 15-18 uur (paaswake), 20-22 uur (concert)

Meer info en aanmelden concert: https:/zingenindekerk.nl/evenementen/music-for-christ-
kudelstaart/bestellen

Meer info over

« Samen op weg Kudelstaart: www.sow-kudelstaart.n!
« Sint Jan Geboorte: www.rkkerkkudelstaart.nl
o Alphakerk: www.alphakerk.nl
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REIS JIJ MEE naar de WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON?

Van 1 t/m 6 augustus 2023 vinden de Wereldjongerendagen plaats in
Lissabon, Portugal. En de aanmelding voor de WJD is nu open!

Ook dit jaar worden er weer een miljoen jongeren van 16-30 jaar uit de
hele wereld verwacht die samen komen.

De 14-daagse busreis van bisdom Haarlem-Amsterdam bevat een
busreis naar Parijs, Burgos, Fatima, Lissabon en Lourdes.

De kosten voor de WJD reis zijn €895 als je in bisdom Haarlem-
Amsterdam woont en €1.095 als je buiten het bisdom woont.

Bisschop Hendriks sponsort de jongeren van het bisdom HA met €200.
Wist je dat je reiskosten ook door een sponsor verkoop kan laten
sponsoren!

Jongeren uit de regio doen ook mee! gegevens bekend bij de redactie.
Kijk voor meer informatie:

www.wjd.nl
www.jongekerk.nl



http://www.wjd.nl/
http://www.jongekerk.nl/




REGIOVIERING IN UITHOORN OP 2¢ PAASDAG 10 APRIL:11 UUR
Op 2¢ Paasdag 10 april en 2¢ Pinksterdag 29 mei om 11.00 uur krijgen
we als charismatische gebedsgroep Emmaus de kans om de
zondagsviering muzikaal op te luisteren met opwekkingsliederen. Er is
ook ruimte voor een spontaan gebed. Wie graag vanuit zijn hart de
vreugde van de lofprijzing wil meebeleven is dan van harte welkom.
leder ander ook natuurlijk. De andere regiokerken zijn dan gesloten,
dus onze beide priesters zijn dan aanwezig. We hopen om met elkaar
een inspirerende viering te hebben, zodat we de grote feesten van
Pasen en Pinksteren nog eens dunnetjes samen over kunnen doen.
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REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Eucharistieviering

Do. 06-04, Vr. 07-04, Za. 08-04 Gezamelijke Euch. in Kudelstaart of Uithoorn

Zo. 02-04 09.30 uur
Zo. 09-04 09.30 uur
Ma. 10-04 09.30 uur
Zo. 16-04 09.30 uur
Zo. 23-04 09.30 uur

Emmausparochie, Uithoorn

Eucharistieviering

Gezamelijke Eucharistie in Uithoorn
Woord-Communieviering
Eucharistieviering

Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering

Zo. 02-04 11.00 uur
Do. 06-04 19.00 uur
Vr. 07-04 19.00 uur
Za. 08-04 21.00 uur
Zo. 09-04 11.00 uur
Ma. 10-04 11.00 uur
Zo. 16-04 11.00 uur
Zo. 23-04 11.00 uur
St. Jan Geboorte, de Kwakel
Zo. 02-04 09.30 uur
Do. 06-04 19.00 uur
Vr. 07-04 15.00 uur
Za. 08-04 19.00 uur
Zo. 09-04 11.00 uur
Ma. 10-04 11.00 uur
Zo. 16-04 09.30 uur
Zo. 23-04 09.30 uur

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering 1¢ H.Communie

Woord-Communieviering

Gezam. Euch. in Kudelstaart of Uithoorn
Kruisweg

Gezam. Euch. in Kudelstaart of Uithoorn
Eucharistieviering

Gezamelijke Euch. in Uithoorn
Woord-Communieviering
Woord-Communieviering

Elke zat. om 19.00 uur een woord en gebedsviering o0.l.v. parochianen

Zo.
Do
Zo.
Ma
Zo.
Zo.

02-04 09.30 uur Eucharistieviering
. 06-04 Vr.07-04 Za. 08-04 Gezamelijke Euch.in Kudelstaart of Uithoorn
09-04 09.30 uur 77 viering
. 10-04 09.30 uur Woord-Communieviering
16-04 09.30 uur Eucharistieviering
23-04 09.30 uur Eucharistieviering

18



PAROCHIE-AGENDA 03-04-2023 / 28-04-2023

Ma.  03-04 09.00 uur DOP voor 21/5

Wo.  12-04 09.30 uur Parochieteam

Wo.  19-04 19.30 uur Vergadering Zonnebloem
Ma.  24-04 09.00 uur Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 21 april

DE VOLGENDE STEM IS VAN 29 APRIL T/M 26 MEI

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting “Vrienden van St. Jan”

(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk

Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28

Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stiankudelstaart@gmail.com).
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