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===================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

           Zondag om 11.00 uur 
 
      (zie ook onze middenpagina)  

 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van 
 

          09.00 uur tot 12.00 uur 
 
U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van 
gebedsintenties en het afgeven van post. 
Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor 
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.  
U bent van harte welkom. 
Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. 
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar 
de betreffende priester. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski 
Tel.:   0297 – 56 46 38     
E-mail:   pastores@emmaus-uithoorn.nl 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.  
 
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand zal Pastoor Marco 
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl


 

2 
 

BESTE PAROCHIANEN 
Kortgeleden heb ik een mooi verhaal voor kinderen gehoord, dat mij liet 
denken hoe belangrijk de feesten zijn die wij in de kerk vieren. 
Een koning was een veldslag aan het strijden maar de vijanden 
achtervolgden hem en toen ze bijna bij hem waren…..en wat doet hij? 
Hij rent het huis van een vriend binnen en de vriend zegt tot hem: “ga 
je onder het hooi in de schuur verstoppen; daar zullen ze je nooit 
vinden”. De vijanden komen de schuur binnen en ze zien hem nergens 
en als ze net willen vertrekken, zegt een van hen “laten wij de stapel 
hooi controleren, misschien zit hij daar in”, en ze slaan met hun 
zwaarden in het hooi en de zwaarden raakten de koning op een paar 
centimeter na. De vijanden vertrokken en de koning was gered. Dan 
komt hij naar buiten. Hij bedankt zijn vriend en gaat terug naar zijn land. 
Op een dag wil hij zijn vriend belonen omdat hij zijn leven had 
geriskeerd om hem te redden, en nodigt zijn vriend naar zijn kasteel uit. 
Zijn vriend vroeg hem toen: “vertel me eens hoe het voelde toen je je in 
het hooi had verstopt en ze hun zwaarden letterlijk centimeters van je 
af sloegen” Nadat zijn vriend zo had gesproken begon de koning hardop 
te schreeuwen “verraad, verraad! Dat is het: ik executeer je voor 
verraad! Hoe kon je me zo’n vraag stellen?” De koning riep de bewakers 
en die namen hem mee en ze stonden net op het punt hem te doden 
op het moment dat de koning de zaal van de executie binnen kwam. De 
koning riep “stop!”. Zijn vriend was helemaal in de war en vroeg hem 
wat er aan de hand was, en de koning zei “Jij vroeg me hoe het voelde 
in dat hooi. Nou ik wilde dat je wist hoe het voelde en weet je hoe het 
voelde” Dit verhaal liet me denken aan Kerst en Pasen en allerlei 
vieringen die wij in het kerkelijk jaar houden. God wil dat wij zijn liefde 
gaan kennen door het te ervaren. Dus, naast de mooie ervaringen van 
ons leven waarin wij zijn liefde nabij hebben gevoeld, heeft hij ons 
rituelen voorgehouden, waarmee wij zijn aanwezigheid en nabijheid 
kunnen ervaren. Hoe voelt het als God als kind wordt geboren? Kom 
Kerstmis vieren. Hoe voelt het als de Zoon van God onze voeten gaat 
wassen? Kom Witte Donderdag vieren! Hoe voelt het als hij zijn leven 
voor ons geeft? Kom Goede Vrijdag vieren! Hoe voelt het als hij uit de 
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dood is opgestaan? Kom Pasen vieren! Het verhaal komt tot leven door 
liederen, gebeden, samen de communie ontvangen, samen zijn. 
Als onze kinderen dit meemaken, dan is God geen verre God die op de 
wolken leeft en zich niet met ons bemoeit, maar een God die een adres 
heeft, een God die in een kerkgemeenschap te ontmoeten en te ervaren 
is. Laten wij dit als onze prioriteit in de komende tijd stellen: dat onze 
kinderen en jongeren een rijke ervaring van de liefde van God in onze 
kerkgemeenschappen op mogen doen. Er gebeurt veel in onze 
parochies! Laten wij niet alleen maar kijken naar wat wij misschien op 
de ene of de andere locatie missen…, maar naar de vele mogelijkheden 
die wij nog hebben om de liefde van God in onze kerkgemeenschappen 
te vieren! Hoe voelt het om door God bemind te zijn? Zo voelt het! 
Pastoor Marco 
 
 
TERUGBLIK OP DE PAASVIERINGEN. 
Dit jaar werd er voor de eerste keer gekozen om met de Pasen 
Regionaal een Paastridium te houden.  Zoals u in voorgaande 
Stemmen heeft kunnen lezen, betekent dit dat alle vieringen rond de 
Paastijd en Goede week met elkaar geschakeld zijn. 
Dit jaar waren onze kerk in Kudelstaart en de Emmauskerk in Uithoorn 
aangewezen om dit te verzorgen. 
Palmzondag werd door iedere parochie zelf gevierd met kinderen die  
met een mooie palmpaasstok door de kerk een mooie palmronde 
mochten lopen. 
Witte Donderdag werd in onze kerk de viering opgeluisterd door het 
zangkoor van de Karmelparochie in Aalsmeer. Hierbij waren velen 
mensen ook uit de regio. 
Goede Vrijdag was een traditionele viering in de avond “rond het lijden” 
waarin ons eigen Dames en Herenkoor met mooie passende liederen 
de viering heeft opgeluisterd. 
De Paaswake op zaterdagavond met Dames en Herenkoor en ook de 
viering op Paaszondag met het Kinderkoor werd ook door velen 
mensen uit de Regio bezocht. 
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Dit is een mooie stimulans om ook alvast te noteren dat de regionale 
buitenviering, welke vorig jaar een groot succes was, te gaan 
voorbereiden.   
(Noteert u alvast, onder voorbehoud 10 september in uw agenda.) 
Hierbij willen wij alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt, van 
liturgiegroepen tot het verzorgen van de boekjes en bloemwerk,  
kosters en zangkoren bedanken. Maar zeker u als parochianen om bij 
de viering aanwezig te zijn en zo samen het Paasfeest te beleven. 
Iedereen heel hartelijk dank.    
Dit was een mooi moment van “Samen Kerk Zijn”. 
Het Parochieteam. 
 
VERLOTING PAASKAARS. 
Even als andere jaren zal ook de grote en kleine paaskaars worden 
verloot. Echter niet met de Pinksteren maar deze verloting zullen we 
gaan houden als we ook het St. Jansfeest gaan vieren. 
 

Verloting zal dit jaar zijn op zondag 25 juni. 
De loten zullen worden verkocht vanaf Pinksterzondag 28 mei. 
Tijdens deze viering zullen het Dames/Herenkoor en Kinderkoor 
zingen. Op zondag 4 juni zingt het gelegenheidskoor. 
Ook op de zondag 11 en 18 juni worden er dan nog loten verkocht. 
 

De lootjes kosten zoals gebruikelijk € 1.25 per stuk en voor € 5.00 
krijgt u 5 loten. 
Natuurlijk zullen de loten ook op het secretariaat te verkrijgen zijn. 
 

De opbrengst zal worden gebruikt voor de inrichting van ons nieuw 
aangebouwde gedeelte. 
Het Parochieteam. 
 
HEMELVAARTSDAG. 
In onze kerk is er ook dit jaar geen Hemelvaartsdagviering. 
Deze viering zal worden verzorgd in Uithoorn en in Aalsmeer. 
(Zie hiervoor het regionale rooster achter in deze Stem) 
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BERICHT VAN DE KUDELKWETTERS EN WERKGROEP 
GEZINSVIERINGEN 
Terugblik  Palmpasen/ Pasen. 
Met vijf meiden van ons koor en Joasia voor het pianospel hebben we 
het koor van Aalsmeer geholpen met het zingen van de 
Palmpaasliedjes in de viering in Aalsmeer om 9.30 uur. Heel leuk om 
samen te doen. Superbedankt nog meisjes! 
Kapelaan Darek ging voor in deze mooie viering. 
Daarna met z’n allen weer snel naar Kudelstaart om daar de viering van 
11.00 uur muzikaal op te luisteren. Ook kapelaan Darek werd in 
Kudelstaart verwacht. Aan het begin was er processie met veel 
Palmpaasstokken en mooie palmtakken.  
Er was een uitleg over de Palmpaasstokken en de kinderen konden de 
spaardoosjes voor de Vastenactie inleveren.  
De zang was uiteraard weer heel goed net als de muzikale begeleiding 
van Joasia, het slagwerk van de koorleden en solo van Manuela.  
 
Op 1e Paasdag heeft het kinderkoor ook weer mooi gezongen in een 
mooie goed bezochte viering. Na afloop mochten de kinderen weer 
gezellig paaseitjes zoeken in de tuin van de pastorie. 
 
De volgende viering waarin het koor  
zingt is met Pinksteren op 28 mei.  
Dan zingen we samen met het  
dames en herenkoor.  
Dat kan alleen maar een mooie  
viering worden. 
Komt u/jij ook? 
 
Groeten van de  
werkgroep gezinsvieringen  
en de Kudelkwetters. 
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WE MOGEN WEER! 
De DOP-groep vindt het geen straf om met elkaar een viering samen te 
stellen. Een paar weken geleden kwam de DOP-groep weer bij elkaar 
op een maandagmorgen en na een lange maar zinvolle ochtend was er 
weer een mooie DOP-viering samengesteld. De DOP-viering is 30 april 
om 11.00 uur. 
Het thema van deze viering is: Deuren die open staan. 
Wij kunnen een deur openen, maar ook een deur dichtslaan en anderen 
buiten sluiten. Wij kunnen een sleutel zijn om deuren te openen, maar 
kunnen die sleutel ook verstoppen en alleen aan onszelf denken. U 
begrijpt het al, deze viering gaat over licht, vrede, vriendschap en 
saamhorigheid. 
U begrijpt dat dit een prachtig thema is, waarbij ook mooie liedjes 
gezocht zijn die door het koor gezongen worden. 
Dat is dus de eerste viering! 
Weer op een maandagmorgen begon de DOP-groep aan de volgende 
viering voor 21 mei. 
Het thema van deze viering is Biddend samen. 
Een interessant onderwerp. 
Waarom bidden we eigenlijk, zei laatst iemand, je gebeden worden toch 
niet verhoord. Soms denk je dat inderdaad, maar misschien verwachten 
wij teveel. Denken wij dat alle problemen opgelost worden als wij maar 
eventjes bidden. Als alles goed gaat, wordt het bidden van menigeen 
toch minder. Over dit thema gaan wij het in de viering hebben met 
mooie teksten en passende liedjes. 
Wij hopen dat u allemaal naar de kerk komt om samen deze vieringen 
mee te vieren. Het zou een mooie waardering voor onze inspanningen 
zijn en waarschijnlijk doet u uzelf er ook een groot plezier mee, fijn 
samen te vieren en te zingen. 
Tot ziens in onze DOP-vieringen. Wij kijken naar u uit. 
 
De DOP-groep: Wil, Greet, Willy, Nanda, Anneke en Garry 
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VIERINGEN 
 
 
Zo. 30 apr.  11.00 uur  DOPviering mmv. D/H-koor 
   Lector: werkgroep 
   Koster: Aad 
 

 

 
Zo. 07 mei   11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Cantors 
   Lector: Willy 
 Koster: Pieter 

 
 
Zo. 14 mei  11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
   Moederdag 
   Lector: Lucy 
 Koster: Ageeth 

      
 
Do. 18 mei  11.00 uur Geen viering in onze kerk 

 
 
Zo. 21 mei  11.00 uur DOPviering  mmv. D/H-koor 
 Lector: werkgroep 
 Koster: Gerard  
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GEBEDSINTENTIES 
 
Zo. 30 apr.       Eef Masselink  
  Gerrit v.d. Geest 
 
Zo. 07 mei Uit dankbaarheid 

Robbert van Leeuwen 
Eef Masselink 
Jaap Broers 
Hein Zethof 
Evert Zethof 
Jan Zethof 
Kees Burgers 
Hein Buskermolen 
Joop van Leeuwen (jaargetijde) 

 
Zo. 14 mei Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Cor en Corrie de Jong-Klijn 

Eef Masselink 
  Grada en Joop de Jong 

Bep Burgers-Vink 
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 
Marie v.d. Jagt-Meijer 
Mien Homan-Bon 
Riet Koek-vd Jagt 
Marijke Wieringa-Vester 
Uit dankbaarheid 

 
Zo. 21 mei Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  Jasper Blom 

 
 

 



 

9 
 

BEDANKJE 
Wegens ons 50 jarig huwelijk ging de bel en stond Mirjam voor de 
deur met een gezellig voorjaarsbloementje. 
Deze bloemrijke felicitatie is vast het begin van een heerlijk voorjaar.   
Hiervoor onze welgemeende dank.   

Gerard en Marga van den Broek. 
 
 
PASSION 

 
Op vrijdag 31 maart was er dit jaar voor het eerst een Passion in 
samenwerking met de Samen op weg kerk, Alphakerk en Sint Jan geboorte. 
‘s Middags heeft de replica van het Passionkruis vanaf 15 uur bij het 
winkelcentrum gestaan, waar iedereen welkom was voor een praatje en waar 
men een kaarsje kon aansteken of een kaartje schrijven voor iemand die 
bemoediging nodig had. 
‘s Avonds is het kruis naar het kerkplein gebracht en heeft daar tijdens het 
concert gelegen. Bij het donker worden zag men pas hoe mooi het brandde .  
Het concert dat verzorgd werd door Music for Christ The Vocals was zeer 
geslaagd. De groep komt vanuit alle hoeken van het land en oefent 1x per 
maand gezamenlijk op een neutrale plek in Nederland. Tijdens de 40 daagse 
voor Pasen houden zij verschillende concerten. 
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NIEUWS VANUIT DE P.C.I. 
In de regionale bijeenkomst van 16 februari jongstleden waren Participe en 
Stichting Anders Amstelland uitgenodigd. Voor ons als werkgroepen P.C.I. is 
het belangrijk dat wanneer er een hulpvraag aanwezig is, om ook de 
hulpverlenende instanties om ons heen beter te leren kennen.  
Participe Amstelland is voor alle inwoners (18+) van Aalsmeer en 
Kudelstaart en actief op het gebied van de volgende thema’s: relaties, beter 
in je vel, langer zelfstandig thuis, sociale contacten en vrije tijd, geld, welzijn 
en regelzaken en organiseert mooie en gezellige activiteiten in de buurt. 
Participe wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Zo ondersteunen 
zij mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen in het dagelijkse 
leven of werk. Daarnaast stimuleren zij buurtbewoners om elkaar te 
ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Hun motto is: welzijn 
voorkomt zorg. Bij Participe werken onder andere ouderenadviseurs, 
maatschappelijk werkers, wijkcoaches, sociaal beheerders en 
activiteitenbegeleiders. Zij doen dat onder andere vanuit een aantal locaties 
in Aalsmeer en Kudelstaart.  
Kijkt u gerust eens op de website www.participeamstelland.nu/aalsmeer en 
klik “waar zijn wij “ aan. Onderin kunt u de nieuwsbrief downloaden en lezen 
wat er in Aals- 
meer en Kudelstaart wordt aangeboden. 
 

Stichting ANDERS Amstelland is een snelgroeiend ondernemers- 
netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Stichting 
ANDERS Amstelland daagt ondernemers uit om een stukje van hun 
unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen 
in de samenleving die dát keihard nodig hebben. En door samen te 
werken met elkaar word er steeds opnieuw ontdekt hoe mooi het is om 
te geven en ontvangen. Hun motto: geven maakt rijk! 
Ook zij hebben een mooie website:  www. stichtinganders.nl/amstelland 
 
 
Hoe bescherm je 30 procent van de oceanen? In Kenia helpen vissers 
het koraal herstellen. Project REEFolution dat regionaal door PCI 

http://www.participeamstelland.nu/aalsmeer
http://stichtinganders.nl/amstelland
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gesteund wordt heeft ook het journaal bereikt! Dat betekent dat de 
aanpak in Kenya wereldwijde aandacht krijgt. 
Vind u het leuk om dit te bekijken?  https://nos.nl/l/2471060 
 
 
En verder: 

• Is de begroting van 2023 goedgekeurd door het Bisdom 

• Zijn er bloemen gebracht naar het detentiecentrum van Schiphol 

• Is de koffie & thee bijdragen voor de parochie overgemaakt 

• Is er aan de bijdrage voor het altaarbloemetje voldaan 

• Heeft St .Egidio een bijdrage ontvangen om maaltijden voor 

kansarmen te realiseren 

 
 
 
Wilt u met ons meedenken?  
Er staat een vacature uit voor penningmeester in het dagelijks bestuur 
omdat de huidige penningmeester Emiel per 1 juni moet stoppen van 
het bisdom omdat hij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt!  
Penningmeester af, wil Emiel wel graag het werk blijven doen en 
betrokken blijven bij het dagelijks bestuur! 
Voor informatie omtrent de functie van het penningmeesterschap en de 
takenlijst die bij deze functie hoort, stuur een mail naar Wil kraan: 
wamkraan@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

https://nos.nl/l/2471060
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KINDERPAGINA 
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5 MEI 
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REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  30-04 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  07-05 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.  14-05 09.30 uur Woord-Gebedsviering 
Do.  18-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  21-05 09.30 uur Woord-Gebedsviering  
 

 
Emmausparochie, Uithoorn 
Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering  
Zo.  30-04 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  07-05 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  14-05 11.00 uur Eucharistieviering 
Do.  18-05 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  21-05 11.00 uur Eucharistieviering 
 
 
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  30-04 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  07-05 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  14-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Do.  18-05 09.30 uur Samenviering in Aalsmeer en Uithoorn 
Zo.  21-05 09.30 uur Eucharistieviering 1e communie 
 

 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel 
Elke zat. om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen 
Zo.  30-04 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  07-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  14-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Do.  18-05 09.30 uur Samenviering in Aalsmeer en Uithoorn 
Zo.  21-05 09.30 uur Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  01-05-2023 / 26-05-2023 

 

Ma. 15-05  ??      uur P.U. verg. 
 
Ma. 22-05  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Wo. 24-05  09.30 uur Parochie bestuur 
 24-05  19.30 uur Vergadering Zonnebloem 
 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 19 mei 
 
 

 
 
 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 27 MEI T/M 23 JUNI 
 
Pastorie            : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart        tel.324735 
Redactie Stem  : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022 
Aktie kerkbalans   : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85 
Stichting “Vrienden van St. Jan” 
(voor extra onderhoud)  : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45   
W.A.M. van der Geest-Lambalk 
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 

mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:pci.stjankudelstaart@gmail.com

