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===================================================== 
P A R O C H I E       S T.   J A N   G E B O O R T E 
Kudelstaartseweg 247. 
Pastorie Kudelstaart  tel.: 0297 - 32 47 35 
 
Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 64 38              
E-mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
www.rkkerkkudelstaart.nl 

 
27 mei 2023                JAARGANG 57  NR. 06 
==================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

           Zondag  om 11.00 uur 
 
         (zie ook middenpagina) 

 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
 
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van 

    09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van 
gebedsintenties en het afgeven van post. 
Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor 
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.  
U bent van harte welkom. 
Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. 
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar 
de betreffende priester. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski 
Tel.: 0297 – 56 46 38     E-mail:  pastores@emmaus-uithoorn.nl 
 
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand zal Pastoor Marco 
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.  

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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PINKSTEREN 
Pinksteren is voor elke gelovige 
een belangrijk feest. Het feest van 
heilige Geest, die alle gelovigen 
leidt en begeestert in haar 
opdracht: de boodschap van 
Jezus uit te dragen over de hele 
wereld. Mooi dat we dit vieren, 
maar we lopen toch niet gemakkelijk warm voor dit feest. Misschien 
komt het omdat de heilige Geest zo ongrijpbaar is voor ons. Kerstmis, 
de geboorte van Jezus, dat raakt ons! Pasen kan ons ook wel bekoren: 
licht in de duisternis. Hij leeft!  
 
Veertig dagen na Pasen vieren we eerst de Hemelvaart van Jezus. 
Nou, vieren, het is vooral stilstaan bij het gemis: Jezus is niet meer 
zichtbaar bij de leerlingen. Wel is er de belofte van Jezus dat Hij voor 
altijd bij de leerlingen zal blijven en dat Hij de heilige Geest, de Helper 
en Trooster, zal zenden die de hen zal helpen om de band met de 
verrezen Heer te blijven ervaren. Maar de leerlingen merken er allemaal 
weinig van! Toch houden ze vast aan de belofte van Jezus en ze bidden 
negen dagen lang om de kracht van de heilige Geest.  
 
En dan gebeurt het! Het is zeven weken na Pasen, het is Pinksteren. 
(Het woord Pinksteren verwijst naar het getal 50.) En dan komt er 
plotseling een ommekeer in het leven van de leerlingen. Ze ervaren 
allemaal tegelijkertijd hoe de heilige Geest hen intens raakt. Het is een 
innerlijke ervaring die door de schrijver van het Pinksterverhaal wordt 
verbeeld in storm en vuur. De angst en onzekerheid van de leerlingen 
wordt in één keer weggeblazen. En de kou en duisternis in hun hart 
verdwijnt door vuurtongen die op hen neerstrijken. Vol geestdrift en 
enthousiasme rennen de leerlingen naar buiten om iedereen te 
vertellen over Jezus. Ook in de dagen daarna, ja zelfs de rest van hun 
leven weten ze iets van dat enthousiasme te behouden. Zo ontstaan en 
groeien de eerste christelijke geloofsgemeenschappen.  
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En het verhaal van het christendom is steeds door blijven gaan de 
afgelopen 20 eeuwen. Omdat er steeds weer christenen zijn die weten 
en ervaren dat Jezus met hen bezig is door kracht van de heilige Geest. 
Die heilige Geest laat zich ook in onze tijd soms krachtig ervaren als 
storm en vuur. Meestal is het helemaal niet zo spectaculair, meer een 
zacht briesje en een vlammetje.  
Het Pinksterfeest vraagt van ons dat we ons blijven toe vertrouwen aan 
God. 

Aan God die aan de ene kant een groot 
mysterie is en blijft, en aan de andere 
kant ons intens nabij is door de heilige 
Geest. Een symbool voor de heilige 
Geest is de duif. Zoals een duif overal 
kan komen, gedragen door zijn 
vleugels, zo kan de heilige Geest 

mensen wereldwijd begeesteren met Gods aanwezigheid.  
 
We denken bij een duif ook aan vredesduif. De heilige Geest wil ons 
zeker aanzetten tot vrede. Heel mooi staat dat in de voorbeden van de 
bisschoppen voor vrede in Oekraïne: dat met de stuwkracht van de 
heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en 
samenwerking in Europa. 
 
Tot slot een gebed tot de heilige Geest om ons te sterken in ons 
christelijke leven.  
Kom heilige Geest, zet ons in vuur en vlam.  
Laat ons vrij van angst en twijfels woorden van leven spreken.  
Maak mensen van ons die leven, liefhebben, koesteren en 
uitdragen wat U heilig is. 
Kom, laat je inspireren. Moge ons innerlijk vuur worden aangewakkerd 
met de komst van de Geest.  
Laten we Pinksteren vieren als nieuwe mensen!                         
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
Op maandag 1 mei jl. is Frans van den Aardweg op zijn 77e verjaardag 
thuis overleden. Zijn lichaam was op maar zijn geest nog niet. Het was 
een grote wens van Frans toch zijn verjaardag nog te halen en dat is 
gelukt. Hij was een bekend persoon in Kudelstaart en heeft veel jaren 
in de Einsteinstraat gewoond. Sinds een aantal jaren woonde Frans met 
zijn vrouw Joke in het Boerhaavehof. 
Frans heeft zich veel ingezet voor de kerk en verenigingen in 
Kudelstaart. Hij was ook de stimulerende en controlerende factor bij de 
renovatie van de kerktoren. Frans was een harde werker maar ook een 
levensgenieter. Een bourgondisch mens.  
Hij hield ontzettend van het Nederlandse lied en van Fats Domino. 
Frans wilde een feestje maken van zijn afscheid en dat is het ook 
geworden. In de afscheidsviering werd het leven van Frans gevierd. 
Samen met zijn gezin waren alle liedjes en teksten door hem uitgezocht 
voor het afscheid. Heel bijzondere liedjes maar die wel bij Frans 
hoorden en waarvan er eentje was, die door alle aanwezigen werd 
meegezongen. Naast prachtige toespraken van dochter Silvia en 
kleinzonen Robin, Bob en Joep werd er door dochter Linda het lied 
‘Lead me Lord’ gezongen samen met een klein koortje, daarna solo het 
prachtige lied ‘Rollercoaster’.  
Frans was onder begeleiding van leden van de solexclub naar de kerk 
gebracht en werd ook na de afscheidsviering uitgeleide door hen 
gedaan. Een indrukwekkend afscheid van een markant figuur. 
Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe 
nu en in de komende tijd. 
 
Uitvaartgroep: Anneke en Garry 
 
* Op zondag 21 mei is in onze kerk gedoopt: Liam Sebastiaan 
Bloklander. Liam woont met zijn ouders en zusje in de Lisdoddestraat. 
* Op zaterdag 27 mei zal Scott Samsom worden gedoopt. 
Scott woont met zijn ouders in de Calslagerbancken. 
Wij wensen beide gezinnen een mooie toekomst toe. 
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.EENHEID IN VERSCHEIDENHEID viering met gelegenheidskoor 
Dit is op 4 juni het thema van de D.O.P-viering in onze kerk.  
Een toepasselijk thema. 
Zo’n 50 mensen doen hieraan mee, zangers en muzikanten. 
En wat die verscheidenheid betreft, ook allemaal heel verschillend 
maar wel allemaal met hetzelfde idee: een mooi viering ten gehore te 
brengen. 
De viering gaat deze keer over de Drie-eenheid. Ja, een moeilijk 
onderwerp. Eigenlijk niet te begrijpen. 
Toch willen wij proberen dit grote mysterie door de liedjes en de teksten 
uit te leggen. 
Wij hopen natuurlijk dat u allemaal naar de kerk komt om 
fijn samen te bidden en te vieren maar ook om elkaar daar te 
ontmoeten. De saamhorigheid is zo belangrijk. Dat merken wij ook 
in het Gelegenheidskoor. Het is zo gezellig met elkaar, gewoon iedere 
keer een soort reünie. Meestal zijn het dezelfde koorleden maar af en 
toe komt er ineens weer een koorlid meezingen, die zoekt gewoon weer 
zijn of haar plaatsje op en doet weer lekker mee.  
Dat kan gewoon allemaal. 
 
Alvast bedankt en tot ziens, 
Groet namens de organisatie, Garry Scholte 
 
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Op zondag 18 juni om 11.00 uur is er weer een D.O.P.-viering. 
Deze viering moet nog gemaakt worden. Doordat deze Stem al gedrukt 
moest worden toch even een uitnodiging voor deze DOP-viering. Het 
thema is nog niet bekend maar wel het Evangelie. 
Hierin worden de apostelen op weggestuurd om het geloof te 
verkondigen en dus op weg om ‘zieltjes’ te winnen. 
Wij hopen u weer in de viering te zien. 
 
Alvast bedankt namens de DOP-groep, Garry Scholte 
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PINKSTEREN ZONDAG 28 MEI. 
 
Geloof, hoop en liefde, het zijn de gaven van de H. Geest.  
Met Pinksteren vieren wij de komst van de H. Geest in ons midden. 
Op deze dag willen wij de 
Paaskaars doven en het 
Pinkstervuur ontsteken. 
De eucharistieviering is met zang 
van het dames en herenkoor én 
het kinderkoor. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor 
deze viering. 
 
 
 
 
 
PINKSTERACTIE  2023 
 
Zoals elk jaar staan in onze parochie met Pinksteren de rode bussen 
achter in de kerk.  
Het thema van dit jaar is :  GELOVEN IN DE ANDER 
                                           SAMEN ZIJN WE EEN MISSIE !! 
Prachtig om samen de missionaire werkers te helpen.  
Met onze bijdrage kunnen we deze harde werkers een extra steuntje in 
de rug geven die zij hard nodig hebben.  
Heel veel dank. 
  
Namens de missie. Werkgroep.   
Willy van der Geest 
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VIERINGEN 
Za. 27 mei.  15.00 uur Doopviering van: Scott Samson 
 
Zo. 28 mei.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. D/H-koor en  
                   Kinderkoor 
PINKSTEREN  Lector: Cees Hageman 
   Koster: Aad Buskermolen 
2e Pinksterdag  geen viering in onze kerk 
 
 
 

 
Zo. 04 juni.   11.00 uur  DOP viering mmv. Gelegenheidskoor 
   Lector: Werkgroep 
 Koster: Pieter Bruin 
 

 
Zo. 11 juni  11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
   Lector: Lucy Rekelhof 
 Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zo. 18 juni  11.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor 
 Lector: Werkgroep 
 Koster: Gerard v.d. Jagt 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 28 mei.       Ad Verschueren 

Eef Masselink, Frans Kommers 
Kees Nieuwendijk 
Uit dankbaarheid 
Gerrit van der Geest 
Frans van den Aardweg 
Jan en Ria Peters-de Prie 
 

Zo. 04 juni. Eef Masselink 
Jaap Broers, Robert van Leeuwen 
Hein Zethof, Evert Zethof 

  Jan Zethof, Kees Burgers 
Marie v.d. Jagt-Meijer 

  Frans van den Aardweg 
 
Zo. 11 juni  Uit dankbaarheid 

Ad Verschueren, Eef Masselink 
Cees van Wees 
Bep Burgers-Vink, Hein Buskermolen 
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 
Mien Homan-Bon 
Frans van den Aardweg 

 
Zo. 18 juni  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 
  Leen Buskermolen en zegen over zijn gezin.  
  Eef Masselink 
  Koos en Rie Burgers-Donisie 
  Jeroen Buskermolen 
  Riet Koek-van der Jagt 
  Marijke Wieringa-Vester 
  Jan en Ria Peters-de Prie 
  Frans van den Aardweg 
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ST. JAN BELONING. 
Uit handen van Wijnand namens het 
parochieteam mocht Ineke Krom het 
beeldje van Sint Jan in ontvangst nemen. 
Ineke is jarenlang op ons secretariaat 
actief geweest en daar een groot deel van 
de administratie gedaan. 
Het bijhouden van de ledenadministratie 
en ook de organisatie van de Aktie 
kerkbalans. 
Ineke gaat ons verlaten met alle jaren van 
verdiensten. Zij gaat verhuizen en in 
Brabant wonen. 
 
Wij wensen haar alle goeds toe en nog 
vele jaren fijn en mooi woonplezier in de nabijheid van haar familie. 
 
Namens het parochieteam veel geluk toegewenst. 
 
 
VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG 
Op Witte Donderdag in de Goede Week was er de voedselinzameling. 
U hebt ruimhartig gegeven; een mooi gebaar voor degenen die het 
goed kunnen gebruiken.  
Dit jaar hebben ook de Doopgezinde Gemeente en Open Hofkerk in 
Aalsmeer met de voedselinzameling meegedaan en hebben we veel 
mensen blij kunnen maken.  
In totaal zijn er twee volle autokofferbakken ingezameld voor de 
daklozen die Broeder Wim Ernst bezoekt. Voor de Voedselbank en voor 
de Oekraïne.  
Hartelijk allemaal voor uw bijdrage! 
Namens diaconie Aalsmeer en Kudelstaart; 
Otto Zandvliet en Anneke van der Jagt 
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VASTENACTIE 
Inmiddels ligt de vasten alweer een paar weken achter ons.  
We maakten kennis en vroegen u bijdrage voor Awut en Ajak.  
Hele dappere vrouwen uit Zuid-Soedan, die ondanks de burgeroorlog 
en de droogte samen met hun kinderen een nieuw bestaan probeerden 
op te bouwen. 
Onze parochie heeft hun  een klein beetje geholpen door onze 
bijdrage nl. :  € 342.57.  Namens de vrouwen hartelijk dank!! 
 
Willy v. d. Geest 
 
 
 

 

Vrijwilliger gezocht.! 
 
Om ons team voor administratie te versterken zijn wij op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om op ons secretariaat of thuis een deel  
van de administratie te doen. Dit omvat hoofdzakelijk het bijhouden van 
ons parochiebestand met bijbehorende info/lijsten  naar de diverse 
werkgroepen toe. 
 
Lijkt dit je leuke bezigheid waarin je veel mensen leert kennen… 
Het gaat om een paar uurtjes per  maand, naar eigen inzicht in te delen 
of uit te breiden. 
Wil je hier meer over weten…. 
Neem dan gerust contact op met het secretariaat of spreek iemand aan 
van het team. 
 
Tel.:  0297 -324735 
Email.:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
 

 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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VERLOTING PAASKAARS. 
Even als andere jaren zal de grote en ook de kleine paaskaars worden 
verloot. Echter niet met de Pinksteren maar deze verloting zullen we 
gaan houden als we ook het St. Jansfeest gaan vieren . 
Dit zal zijn op zondag 25 juni. 
De loten zullen worden verkocht vanaf Pinksterzondag 28 mei. 
Tijdens deze viering zullen het Dames/Herenkoor en Kinderkoor 
zingen.  
Ook op de zondagen 11 en 18 juni worden er nog loten verkocht. 
De lootjes kosten zoals gebruikelijk € 1.25 per stuk en voor € 5.00 krijgt 
u 5 loten. 
Natuurlijk zullen de loten ook op het secretariaat te verkrijgen zijn. 
De opbrengst zal worden gebruikt voor de inrichting van ons nieuw 
aangebouwde gedeelte. 
 
Namens het parochieteam. 
 

OVERZICHT COLLECTES     

     

2023 Collecte  Kaarsen Uitvaart 

jan./febr. 1490,23  200,22   

maart/april 1662,00  326,05 332,00 

mei        

juni/juli        

aug./sept./okt.        

nov./dec.        
Hierbij zeggen wij u weer hartelijk dank voor de geschonken 
collectegelden zoals in bovenstaand overzicht is vermeld. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de viering bij te wonen dan kunt 
u natuur ook overmaken op onze rekening: 
Parochie St. Jan Geboorte. Rek.nr.: NL42 INGB 0000 0858 85 
Onder vermelding van collecte. 
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DINSDAG 15 AUG. gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven? 
Het is een traditie dat op deze bijzondere Mariadag, Maria Hemelvaart, 
er een openluchtviering is in Zevenhoven.  
Nog nooit meegemaakt? Het is echt bijzonder.  
U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus (lijn nr.147 Uithoorn-
Nieuwkoop) of lopend natuurlijk, het is bijna 10 km vanaf Uithoorn).  
De eucharistieviering begint om 11.00 uur, daarna is er in de prachtige 
ontmoetingsruimte koffie/thee/limonade.  
Neemt u uw eigen boterhammen mee, dan kunt u na afloop nog een 
gezamenlijk rozenkransgebed meebidden bij de grot.  
Vertrek voor de fietsers vanaf onze kerk ( Emmaus) om 10.00 uur.  
Welkom 
Het adres is Noordeinde 28 Noordeinde. 
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Pinkster doolhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

REGIOROOSTER 
 
O.L.V. van de Berg Carmel Aalsmeer 

 
Zo.  28-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  04-06 09.30 uur Eucharistieviering  
Zo.  11-06 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  18-06 09.30 uur Woord- en communieviering   
 

 
Emmausparochie Uithoorn 
 
Zo.  28-05 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  04-06 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  11-06 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.  18-06 11.00 uur Eucharistieviering 
 
 
St. Jan Geboorte de Kwakel 
   
Zo.  28-05 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  04-06 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  11-06 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  18-05 09.30 uur Eucharistieviering 
 
 

 
H. Urbanus Nes aan de Amstel 
 
Zo.  28-05 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  04-06 09.30 uur Eucharistieviering 
Zo.  11-06 09.30 uur Woord-Communieviering 
Zo.  18-06 09.30 uur Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  30-05-2023 / 23-06-2023 

 
Ma. 05-06  09.00 uur DOP voor 25/6 
 
Ma. 12-06  09.00 uur DOP voor 23/7 
   19.30 uur Werkgroep PCI 
 
Wo. 21-06  09.30 uur Parochieteam. 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 16 juni 
 

 
 
 

DE VOLGENDE STEM IS VAN 24 JUNI T/M 28  JULI 
 

 
Pastorie            : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart        tel.324735 
Redactie Stem  : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022 
Aktie kerkbalans   : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85 
Stichting “Vrienden van St. Jan” 
(voor extra onderhoud)  : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45   
W.A.M. van der Geest-Lambalk 
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 

mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:pci.stjankudelstaart@gmail.com

