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===================================================== 
P A R O C H I E       S T.   J A N   G E B O O R T E 
Kudelstaartseweg 247. 
Pastorie Kudelstaart  tel.: 0297 - 32 47 35 
 
Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 64 38              
E-mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
www.rkkerkkudelstaart.nl 

 
13 januari 2024                     JAARGANG 58  NR. 02 
==================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

           Zondag  om 11.00 uur 
 
         (zie ook middenpagina) 

 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
 
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van 

    09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van 
gebedsintenties en het afgeven van post. 
Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor 
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.  
U bent van harte welkom. 
Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. 
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar 
de betreffende priester. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski 
Tel.: 0297 – 56 46 38     E-mail:  pastores@emmaus-uithoorn.nl 
 
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand zal Pastoor Marco 
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden. 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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LIEVE PAROCHIANEN  
 
2024. Het nieuwe jaar is vol spanningen begonnen met overal in de 
wereld vele oorlogen en in ons eigen land weinig rust. Wat is dan 
“nieuw” aan dit nieuwe jaar, als alles zo “oud” lijkt te zijn? 
De kerstvieringen hebben ons geholpen om een beetje vooruitzicht op 
te bouwen: God is mens geworden, de hemel is op de aarde 
neergedaald, het onmogelijke is mogelijk geworden! 
Toen Jezus als volwassen mens rond ging trekken, begon hij zijn 
toespraken altijd met dezelfde woorden: “vrede zij U”; en: “het 
Koninkrijk van God is nabij”! Hij was zich ervan bewust dat met zijn 
geboorte het Koninkrijk van God op aarde was begonnen. 
Jezus is koning, maar toch een ander soort koning, met een ander 
soort koninkrijk, niet gebaseerd op de macht, maar op de kracht van 
de goddelijke liefde, die zelfs vanuit het kruis de vijand lief kan 
hebben: “Vader, vergeef ze, want zij weten niet wat zij doen!”  
De liefde die ons kracht naar kruis geeft, om in allerlei moeilijke 
omstandigheden de geest van liefde te bewaren. 
Als zijn levensverhaal met het graf beëindigd was, zouden wij ons dat 
dan echt nog herinneren?  Maar na drie dagen is hij opgestaan, het 
graf was leeg. Hij nodigde zijn leerlingen uit om deze blijde boodschap 
te gaan verspreiden: het koninkrijk van God is er al ! Het is een 
koninkrijk van liefde, en zijn vaandel is het kruis. 
 
In het komend pastorale jaar hopen wij samen aan het koninkrijk van 
God vorm te kunnen geven. Wij zullen veel aandacht schenken aan 
families en aan kinderen; wij zullen de ouderen bezoeken en voor hen 
speciale vieringen organiseren; wij zullen af en toe een groot 
evenement (b.v. de paastriduüm, de startviering, de 1e H. communie, 
het Vormsel) gezamenlijk met parochianen van de andere parochies 
gaan vieren (hierover zullen wij in de komende parochiebladen nadere 
uitleg geven); wij zullen de bedevaart van het jubeljaar 2025 naar 
Rome organiseren; en natuurlijk zullen wij veel bij elkaar komen, 
samen zingen, samen bezinnen, samen zijn. 
 
Dit alles gaan wij samen doen, want “niemand is sterk door eigen 
kracht” (1 Sam 2,9). Hiermee wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen jaar, en hun van harte vragen om met dezelfde 
toewijding en liefde onze kerkgemeenschappen in het komend jaar te 
blijven dienen. Over de kracht van de toegewijde dienstbaarheid heeft 
Paus Franciscus deze mooie woorden uitgesproken: 
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“Wij hebben de zekerheid dat geen enkel van onze met liefde verrichte 
werken verloren gaat, geen enkel van onze oprechte zorgen voor de 
ander verloren gaat, geen enkele daad uit liefde voor God verloren 
gaat, geen enkele edelmoedige moeite verloren gaat, geen enkel 
pijnlijk geduld verloren gaat. Dit alles gaat door de wereld als een 
levenskracht.  […] De Heilige Geest werkt, zoals Hij wil, wanneer Hij 
wil en waar Hij wil; wij offeren ons op met toewijding, maar zonder de 
pretentie te hebben opvallende resultaten te zien. Wij weten alleen 
maar dat onze zelfgave noodzakelijk is. Laten wij leren te rusten in de 
tederheid van de armen van de Vader te midden van onze creatieve 
en edelmoedige toewijding. Laten wij verder gaan, laten wij ons 
volledig inzetten, maar laten wij Hem ook onze inspanningen 
vruchtbaar laten maken, zoals Hem dat goed lijkt.” (Citaat van Paus 
Franciscus, genomen uit Evangelii Gaudium, paragraaf 279) 
 
Van harte een gezegend nieuw jaar toegewenst! 
 
Pastoor Marco 
 
 
COMMUNICANTEN STELLEN ZICH VOOR  
In de gezinsviering van zondag 21 januari in Aalsmeer, stellen de 
communicanten van dit jaar zich aan u voor.  
Ze zijn al een aantal keren bij elkaar geweest dus zij kennen elkaar al. 
Nu is het tijd dat u ze ook gaat zien.  
Dit zal voor een aantal kinderen best spannend zijn, maar samen 
kunnen ze alles. Zo luidt dan ook het thema van dit jaar:  
‘Samen kunnen we alles’. 
In het kinderkoor wordt al veel geoefend door een heel aantal van 
deze kinderen, dus het belooft een bijzondere viering te worden. 
Zien we jullie ook? 
 
Zondag 21 januari om 9.30 in de Karmelkerk in Aalsmeer. 
(Dit wijkt af van eerder vermelde locatie.) 

 
Gezinsvieringwerkgroep en communiewerkgroep  
Aalsmeer en Kudelstaart 
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OVERZICHT COLLECTES    

    

2023 Collecte Kaarsen Uitvaart 

        
jan./febr. 1490,23 200,22   

maart/april 1662,00 326,05 332,00 

mei/juni 1536,04 186,20 1308,40 

juli/aug. 1187,90 234,10   

sept./okt. 1078,50 165,53   

nov./dec.     2757,50 356,68 970,05 

    

 
Hierboven ons overzicht van de collectes van afgelopen periode. 
Hiervoor wederom onze hartelijke dank. Ook aan degene die het 
bedrag overmaken op ons rekeningnummer van de INGB. 
NL42 INGB 0000 0858 85  t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte  
Met vermelding van Collecte. 
 
Ook hartelijk dank voor uw giften in de Rode Bussen voor het project 
van de Witte Paters in Zambia. 
Het totaal hiervan is nog niet bekend omdat er ook via het banknummer 
is gedoneerd.  Maar al degene die dit project een warm hart hebben 
toegedragen, nogmaals hartelijk dank. 
 

Iedereen namens het 

parochieteam een 

Zalig Nieuwjaar toegewenst. 
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Ook dit jaar treft u bij De Stem  
de enveloppe voor de  
Actie Kerkbalans weer aan. 
Afgelopen jaar is een periode om 
dankbaar op terug te kijken.  
Soms met een glimlach en soms 
met een traan.  
Ook in onze parochie is er dankzij 
de vele vrijwilligers veel werk verzet.  
Zo doen we de slogan “Samen Kerk”  alle eer aan. Denkt u maar aan 
de realisatie van onze nieuwe aanbouw met de toiletgroep, het 
verzorgen van de vele mooie vieringen.  
Ook dit jaar kunnen we dankzij u allen het afgelopen jaar toch goed 
afsluiten als het om de actie kerkbalans gaat. Maar natuurlijk stijgen ook 
voor ons, als parochie, de nodige kosten en hopen wij dat u allen ons 
toch zal blijven steunen met uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans. 
Hiervoor bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
Voor het jaar 2024 zal de kerkbalans net als afgelopen jaren   
niet meer worden opgehaald. 
Wel krijgt U uw formulier in de bus zoals gebruikelijk, tegelijk met  
De Stem van januari.  
Het verzoek is nu om uw formulier zelf bij de pastorie in de bus te doen 
en/of het bedrag over te maken op: rek. nr.: NL42 INGB 0000 0858 85 
t.n.v. Kerkbestuur St. Jan Geboorte. o.v.v. Actie Kerkbalans. 
 

 
Tevens verzoeken wij u om ook uw email-adres op dit formulier te 
vermelden. Dit ter aanvulling voor onze eigen administratie. 
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Wij hopen dat u in 2024 ook weer onze kerk financieel zult blijven 
steunen.  
 
Wist u dat deze gift ook voor belastingaftrek aantrekkelijk kan zijn. 
Vroeger moest men hiervoor naar de notaris, tegenwoordig is er een 
soort overeenkomst waarbij u een nummer heeft en dat bij de 
belastingdienst kunt opgeven. Dit kan dus best interessant worden. 
 
Voorwaarden hiervoor zijn:  
• De jaarlijkse gift dient vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt 
naar de parochie of diens rechtsopvolger. 
• De hoogte van de jaarlijkse gift dient te worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen gever en de ontvanger. 
• De gift stopt bij overlijden van de gever. 
• De gift mag stop gezet worden bij verlies van baan of 
arbeidsongeschiktheid. 
• De parochie (ANBI) levert geen tegenprestatie aan de gever voor 
deze gift. 
Heeft u interesse: op internet kunt u bij de belastingdienst de 
formulieren vinden (zoek op: “overeenkomst voor periodieke gift” 
U vult een deel in en op het secretariaat of iemand van het 
parochieteam kan het andere deel invullen. 
 
Wij hopen met elkaar “Samen Kerk” ook de Actie Kerkbalans voor 
2024 weer tot een succes te maken. En 
wie weet kunnen wij onszelf ook nog 
weer overtreffen. 
 
Namens Parochieteam, 
Werkgroep Actie kerkbalans 
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EEN NIEUWE DOP-VIERING 
Zo vers in het nieuwe jaar is de D.O.P-groep weer bij elkaar gekomen 
voor het samenstellen van een nieuwe viering. 
Het was eerst even doorpraten hoe of iedereen de Kerstdagen en 
Oud- en Nieuw doorgebracht had onder het genot van een kopje 
koffie.  
Greet v.d. Weijden had al veel teksten gezocht waaruit wij met elkaar 
konden kiezen. 
Soms is het moeilijk om iets samen te stellen omdat het onderwerp 
moeilijk ligt maar deze keer ging het weer voorspoedig. 
Genoeg materiaal om mee te werken. 
Daarna de liedjes erbij gezocht want de tekst van de liedjes moeten 
natuurlijk wel aansluiten bij de teksten uit het boekje. 
Nog even bespreken wie er in de D.O.P.-viering voor zou gaan en 
daarna kon iedereen naar huis toe. 
Het boekje kon gemaakt worden en het koor kan gaan repeteren. 
Het is altijd veel werk maar wel heel leuk om te doen. 
Ons werk wordt door veel mensen in de kerk gewaardeerd en vaak 
horen wij dat ‘men’ graag naar onze vieringen komt omdat wij normale 
en begrijpbare woorden gebruiken. Dat vinden wij een mooi 
compliment, Het stimuleert ons om verder te gaan. 
Bent u benieuwd wat voor viering wij weer gemaakt hebben? 
Dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom in de viering. 
 
Zondag 14 januari 2024 om 11.00 uur in onze kerk. 
Het thema van de viering is: Voelt u zich ook geroepen? 
 
Wij hopen van wel! 
Tot ziens. 
 
Een vriendelijke groet namens de D.O.P.-groep, 
Garry Scholte 
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VIERINGEN 
Zon. 14 jan.  11 uur      DOP viering mmv. D/H-koor   
             Lector:  werkgroep 

            Koster: Ageeth de Kuijer 
 

Karmelkerk  
Zon. 21 jan.  9.30 uur    Gezamenlijke Gezins-Eucharistieviering  

mmv. kinderkoor 
              Lector: werkgroep 
              Koster: van Carmelkerk 
 

 
Zon. 28 jan. 11.00 uur   Oecumenisch viering mmv. D/H-koor 
              Lector: werkgroep 
              Koster: Gerard v.d. Jagt 
 

 
Zon. 04 febr. 11.00 uur   Woord en communieviering mmv. D/H-koor 
               Lector: Cees Hageman     

             Koster: Ageeth de Kuijer   
 
Zon. 11 febr. 11.00 uur    Eucharistieviering mmv. Cantors 
            Lector: Willy v.d. Geest  
                Koster: Pieter Bruin 
 

 
Wo.  14 febr.  19.00 uur ASWOENSDAG Eucharistieviering  

mmv. D/H-koor 
Lector: Lucy Rekelhof 

   Koster: Gerard v.d. Jagt 
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 14 jan. Eef Masselink en overl. Fam. Masselink en Berns 
  Ria Ubink de Rijk, Marijke Wierenga-Vester 
  Frans van den Aardweg, Hans en Lucia van Putten 

Gerrit van der Geest, Joop van Leeuwen                  
Frans Kommers, Nico de Jong, Frans Donicie 

  Rudolf de Bok,  Uit dankbaarheid 
  Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof 
  Hein Buskermolen, Robbert van Leeuwen 
 
Zo. 21 jan. Joop van Leeuwen, Frans Kommers,  

Gebedsintenties Aalsmeer: Eef Masselink 
 
Zo. 28 jan. Oecumenische viering 
 
Zo.  4 febr. Jaap Broers  
  Leen van der Weijden en Corry van der Weijden-Maas 

  Eef Masselink 
  Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof 
 
Zo. 11 feb.  Eef Masselink en overl. Fam. Masselink en Berns 
  Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 
  Marijke Wierenga-Vester  

Frans van den Aardweg 
Ria Ubink de Rijk 
Frans Donicie 
Nico de Jong 

  Hein Buskermolen 
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CUM ECCLESIA WENST U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 
Na een tijd van oliebollen, appelflappen en vuurwerk is het nieuwe jaar 
nat en met veel wind begonnen. Hopelijk heeft iedereen mooie dagen 
gehad en hebben alle dieren niet al te veel last gehad van het 
vuurwerk. Wij hopen dat het nieuwe jaar, net als het afgelopen jaar, 
weer veel hoogtepunten met zich mee zal brengen. Om één van de 
hoogte punten eruit te pakken van het afgelopen jaar, kijk ik tevreden 
terug naar ons kerstconcert met een goed gevulde kerk en mooie 
liederen.  
Via deze weg willen wij nogmaals de leden van Muziekvereniging 
Flora en het Karmelkoor enorm bedanken voor deze geslaagde 
samenwerking.  
Ook willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar vrijwillige bijdrage 
van afgelopen jaar.  
Wij hopen daarom ook iedereen weer gezond terug te zien in het 
nieuwe jaar bij ons in de kerk.  
Twee toppers van vrijwilligers hopen wij dit jaar als jubilarissen in het 
zonnetje te mogen zetten!  Bent u de volgende jubilaris?  
Ook hopen wij het komende jaar ons koor uit te breiden met nieuwe 
leden, dames maar zeker ook heren!  
 
Mocht u het leuk vinden om een keer langs te 
komen en mee te zingen, wij zijn elke maandagavond in de kerk vanaf 
20:00 uur tot + 21:45 uur. U bent van harte welkom. 
 
Cum Ecclesia gaat weer met enorm veel energie  
en plezier een muzikaal jaar tegemoet.  
Wij zien u allen weer graag gezond en wel  
verschijnen in ons prachtige kerk aan de  
Kudelstaartseweg! 
 
Namens bestuur Cum Ecclesia 
Monique Rekelhof  
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EEN PRACHTIGE KERSTAVOND 
Een goedgevulde kerk op Kerstavond was een mooi kerstcadeau voor 
het Gelegenheidskoor. 
Verwachtingsvol waren wij 6 december 2023 begonnen met de 
repetities voor Kerstavond. Het leek wel een feestje, al die bekende 
gezichten. En…wat belangrijk was men had er veel zin. 
Fleur stond te genieten van zo’n groot koor. 
50 personen hadden zich aangemeld om te komen zingen en dat 
deden ze ook. Wat een geluid kwam er uit al die monden. 
Er zaten liedjes bij die we wel vaker gezongen hadden maar ook een 
hele nieuwe op een prachtige melodie. 
Iedereen deed zijn best om thuis ook te oefenen, want Fleur had van 
de moeilijkste liedjes opnames gemaakt en die doorgestuurd om te 
oefenen. Onze repetities gingen voorspoedig en iedereen keek uit 
naar de Kerst. 
Helaas kregen we een paar ziekmeldingen, dat kan gebeuren, maar 
er stonden toch 48 koorleden te zingen. 
Iedereen was netjes op zijn ‘Kerst-best’ gekleed. 
De D.O.P.-viering was sfeervol met mooie teksten, ondersteund door 
de, door Fleur, goedgekozen liedjes. De overdenking ging natuurlijk 
over de vrede en engelen, want dat hoort bij Kerst.  
Hoe wij de vrede kunnen bewaren en de liefde kunnen uitstralen door 
er als een ‘engel’ voor een ander te zijn. Te beginnen in de eigen 
omgeving, zodat het als een olievlek kan verspreiden. 
Een mooie opdracht in deze onrustige tijd met diverse oorlogen. 
Het combo speelde daarna een prachtig intermezzo, wat fijn dat zij er 
altijd bij zijn. Zonder combo en dirigent is het koor niets. 
Aan het eind van de viering werden de mensen in de kerk bedankt 
voor hun komst, de koorleden voor hun zang, het combo voor de 
begeleiding en natuurlijk ook Fleur voor haar enthousiaste manier van 
werken en haar humor. Iedereen ging voldaan naar huis en menigeen 
zei dat hij/zij al uitkeek naar het volgende Gelegenheidskoor. 
Al met al… een zeer geslaagd Gelegenheidskoor.  
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Garry Schol 

 
VREDE   OP   AARDE 

 
Vrede op aarde – blijde wens uit verre tijd 

Gezongen de eeuwen door, vertaald in alle talen, 
Wie kan deez’ woorden zonder schaamte herhalen 
In onze dagen, triest door onverdraagzaamheid? 

 
Vrede op aarde – blijde wens werd droef verwijt. 

Deed liefdeloosheid ons niet telkenmale falen, 
Wat rest ons nog van hooggestemde idealen? 
Oekraïne, Gazastrook, rauwe realiteit…. 

 
Vrede! O hart, hoe vaak leek zij voorgoed verloren. 

Verflauwde – wanhopig hopen – jaar na jaar Uw stem? 
Laat die, door alle twijfels heen, weer luid en helder horen 

 
Wetend: wij zijn verloren zonder hulp van Hem 
Die eens als uiting van Gods liefde werd geboren 

Voor ons, onmachtigen – het kind van Bethelem… 
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1e Heilige communieviering 
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REGIOROOSTER 

 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 14-01 0.00  Oecumenische viering elders 
Zo. 21-01 9.30 uur  Eucharistieviering met Gezinsdag 
Zo. 28-01 9.30 uur  Woord en communieviering 
Zo.   4-02 9.30 uur  Eucharistieviering 
Zo. 11-02 9.30 uur  Woord en gebedsviering  
Woe. 14-02   19.30 uur  Viering in Kudelstaart   Aswoensdag 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo. 14-01 11.00 uur Gezinsdag Eucharistieviering 
Zo. 21-01 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo. 28-01 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo.   4-02 11.00 uur Eucharistieviering 
Zo 11-02 11.00 uur Eucharistieviering 

Gezinsdag voorstellen communicantjes 
Woe.      14-02        Viering in Nes 
 
St. Jan Geboorte, de Kwakel 
Zo. 14-01 9.30 uur  Woord en Communieviering  
Zo. 21-01 9.30 uur  Woord en Communieviering  
Zo. 28-01 9.30 uur  Eucharistieviering   
Zo.     4-2 9.30 uur  Woord en Communieviering  
Zo 11-02 9.30 uur  Eucharistieviering 
Woe. 14-02   15.00 uur               Kinderactiviteiten met gebedsviering
  
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Zo. 14-01 9.30 uur  Eucharistieviering 
Zo. 21-01 9.30 uur  Woord en communieviering 
Zo. 28-01 9.30 uur  Eucharistieviering  
Zo.   4-02 9.30 uur  Woord en communieviering 
Zo. 11-02 9.30 uur  Eucharistieviering 
Woe. 14-02   19.00 uur  Eucharistieviering  
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PAROCHIE-AGENDA                     15-01-2024 /18-02-2024 
 
Woe.   17 jan.  10.00 uur        Team 
Do.   18 jan.  20.00 uur        Vergadering K3 
 
Ma.    05 febr. 09.00 uur         DOP voorbereiding 25/2 
 
Woe.    14 febr. 19.30 uur        Zonnebloem  
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                     redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 februari 
 
                   Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 
    redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 

 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 17 FEBRUARI T/M 22 MAART 
 
Pastorie              : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart        tel.324735 
Redactie Stem    : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022 
Aktie kerkbalans   : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85 
Stichting “Vrienden van St. Jan” 
(voor extra onderhoud)  : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45   
W.A.M. van der Geest-Lambalk 
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com) 
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