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===================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

           Zondag om 11.00 uur 
 
      (zie ook onze middenpagina)  

 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van 
 

          09.00 uur tot 12.00 uur 
 
U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van 
gebedsintenties en het afgeven van post. 
Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor 
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.  
U bent van harte welkom. 
Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. 
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar 
de betreffende priester. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski 
Tel.:   0297 – 56 46 38     
E-mail:   pastores@emmaus-uithoorn.nl 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.  
 
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand zal Pastoor Marco 
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

tel:0297
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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PASEN DOEN WIJ SAMEN 
Beste parochianen, nu wij het feest van Pasen naderen, komt mij in 
gedachte een Bijbels vers uit psalm 116: “Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de HEER heeft naar je omgezien. Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de 
dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen 
behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog 
van de HEER”. Deze mooie woorden verwijzen naar een ervaring – om 
zo te zeggen – van “dood en verrijzenis”. De psalmist ervaart een 
moment van ontmoediging en wordt daarna weer door God getroost. 
Hij mag weer “wandelen in het land van de levenden”. Deze ervaring – 
hoe simpel het ook mag zijn – is wat de wereld juist mist. Niet zozeer 
een moment van opluchting of van rust, maar wat nog wezenlijker is: 
een moment van troost “onder het oog van de Heer”. Weten dat de Heer 
van ons houdt, dat Hij ons vergeeft en dat Hij zich over ons ontfermt, is 
het belangrijkste dat een mens in zijn leven kan ervaren. En dit is juist 
wat de wereld mist: God die naar ons kijkt en ons op de weg van het 
leven leidt. Dit alles gebeurt op Pasen. In de nacht van Pasen wordt de 
armzalige mens door God gezocht en getroost. Wij gaan de nacht van 
Pasen binnen na de rust van stille zaterdag - een dag van stilte, omdat 
de wereld zonder Jezus “goddeloos” en daardoor “hulpeloos” is. In die 
nacht worden wij naar “het land van de levenden” gebracht, dat voor 
het volk van Israël het beloofd land was, maar voor ons de Verrijzenis 
is. Als Jezus opgestaan is, is de macht van de dood overwonnen. 
Het feest van Pasen is niet individualistisch; Pasen wordt altijd door een 
gemeenschap gevierd, zoals Jezus op Paaszondag verscheen 
aan de leerlingen die bijeen waren. Het afgelopen jaar is een nieuw 
beleid ingevoerd. De drie vieringen van het Triduüm van Pasen – 
namelijk Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paasnacht – vormen een eenheid. Alleen priesters mogen tijdens deze 
vieringen van het Triduüm voorgaan. 
Als priesters van deze regio hebben wij dus gekozen om hieraan niet te 
gaan “knutselen”, door het Triduüm te versplinteren in een puzzel van 
vieringen in verschillende locaties. Wij willen als priesters de eenheid 
van dit Triduüm onderstrepen, door het maar in twee locaties volledig 
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te vieren, dat betekent: twee parochies waar Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en de Paaswake plaats zullen vinden. Om de verschillende 
locaties van de regio niet te benadelen, hebben wij voor een jaarlijkse 
roulatie gekozen. Afgelopen jaar viel het lot op Uithoorn en Kudelstaart, 
terwijl dit jaar De Kwakel en Aalsmeer aan de beurt zijn. Op 
Paaszondag zullen er dan weer gewoon in alle kerken vieringen zijn. 
Dat de eigen kerklocatie met de paaswake gesloten is, kan voor velen 
traumatisch zijn. Maar er is een andere manier om hiernaar te kijken: 
de gemeenschap viert elders. Niemand kan zeggen dat “dit jaar onze 
kerk geen Paaswake heeft”. Pasen wordt gevierd! Het gaat nu alleen 
om de locatie. Wij snappen dat dit voor velen een moeilijk beleid is, 
maar wij leggen dit probleem in de handen van de Heer, en wij vragen 
dat Hij met Pasen ons komt troosten, en dat Hij ons zal helpen om de 
blijdschap van Pasen in onze harten te ervaren. 
Ik wens jullie allen een goede veertigdagentijd en straks een Zalig 
Paasfeest. 
Pastoor Marco 
 
 
VRAAG AAN PAROCHIANEN 
Beste Parochianen, 
Omdat de Buxushagen rondom de kerk ten prooi zijn gevallen aan de 
Buxusmot/rups, ben ik op zoek naar mensen die nog goede 
Buxushagen of struiken hebben staan zodat ik daar misschien takjes 
voor palmzondag af mag knippen.  
Het gaat om ongeveer 200 takjes dus als ik op meerdere plaatsen 
terecht kan is het ook goed.  
Ik ben te bereiken op telnr.0297-328683 of eventueel via het 
secretariaat.  
Bij voorbaat alvast bedankt,  
koster Gerard v.d. Jagt  
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AKTIE KERKBALANS 2024. 
De aktie kerkbalans 2024 is weer van 
start en u heeft de folder en het 
begrotingsoverzicht weer in de bus 
ontvangen. 
 

Allereerst willen wij u nog hartelijk 
danken voor de gaven van 2023. 
In het jaar 2023 zijn we met de aktie kerkbalans gelijk kunnen blijven 
met de jaren hiervoor, waarvoor wij u dan ook zeer dankbaar zijn. 
 
Voor het komende jaar hopen wij ook weer op uw steun te mogen 
rekenen. Ook voor ons kerkgebouw gaan de sterk gestegen kosten 
gewoon door. Er zal weer het nodige onderhoud gedaan moeten 
worden. Waarvoor alweer het nodige overleg is geweest.  
 
Inmiddels zijn er al heel wat toezeggingen en zeker ook betalingen 
binnengekomen, hiervoor onze hartelijke dank. 
Natuurlijk ook de mensen die ook deze keer weer alle brieven hebben 
rondgebracht. Onze hartelijke dank. 
Werkgroep Aktie kerkbalans. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
BESTE PAROCHIANEN 
Het is anderhalf jaar geleden dat ik wilde stoppen met het 
voorzitterschap van onze parochie. 
 

Er zijn ondertussen vele personen door mij en anderen benaderd, maar 
het is nog steeds niet gelukt om een opvolger te vinden. 
Na het overlijden van Hans van Putten hadden wij een vervanger 
gevonden in Ton van Wieringen. Deze heeft een aantal malen mee 
vergaderd maar moest toen een time out inlassen vanwege zijn 
gezondheid. Dit is helaas, vooral voor hem, een gedwongen afscheid 
geworden. Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte. 
Majid Baraya heeft gelukkig gedeeltelijk de taak van secretaris van 
Hans overgenomen. 
Het overleg en contact met instanties is er voor mij bijgekomen. 
 

Dit gaat niet meer. 
 

Ik word deze maand 81 en ik wil het graag overdragen aan een jonger 
persoon, misschien wel aan twee.  
Jongeren hebben een andere kijk op onze parochie, maar ook senioren 
kunnen zich nog verdienstelijk maken. Wij willen onze kerk open 
houden maar moeten dan wel actief bezig blijven en niet met een 
onvolledig bestuur moeten werken. 
 

Dit is niet toekomstbestendig en voor bestuursleden heel zwaar. 
 

Voor mij wordt het na al deze jaren te zwaar en ik stop echt deze zomer. 
Ik zou graag met een persoon of personen in contact komen om het 
een en ander uit te leggen. 
 

Bel 06-53536717 of neem contact op met het secretariaat 0297 
324735 
Wijnand Oostveen 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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WEET U HET NOG…… 
Onderstaande oproep heeft diverse malen in onze parochieblad 
gestaan. 
Denkt u er toch nog eens over na om hierop te reageren. 
Vanaf 1 juli hebben wij er echt iemand bij nodig om alles netjes en 
georganiseerd te laten verlopen, want vanaf die datum wil ik stoppen 
met mijn werkzaamheden voor de parochie. 
Trees Rijneker 
 
 
 

 

Vrijwilliger gezocht.! 
 
Om ons team voor administratie te versterken zijn wij op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om op ons secretariaat of thuis een deel  
van de administratie te doen. Dit omvat hoofdzakelijk het bijhouden 
van ons parochiebestand met bijbehorende info/lijsten  naar de 
diverse werkgroepen toe. 
 
Lijkt dit je een leuke bezigheid waarin je veel mensen leert kennen… 
Het gaat om een paar uurtjes per  maand, naar eigen inzicht in te 
delen of uit te breiden. 
Wil je hier meer over weten…. 
Neem dan gerust contact op met het secretariaat of spreek iemand 
aan van het team. 
 
Tel.:  0297 -324735 
Email.:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
 
 

 
 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
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BELANGRIJK BERICHT VOOR RECHTHEBBENDEN VAN  
GRAFMONUMENTEN 
Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenver- 
zekering voor r.-k begraafplaatsen komen te vervallen. 
Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, 
eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. 
Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve 
grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke 
instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde. 
 

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te 
dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het 
grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt. 
De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het 
grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur. 
 

Mocht u vragen hebben over deze brief kunt u contact opnemen met 
het secretariaat St. Jan Geboorte tel. 0297 324735. 
Met vriendelijke groet, 
ParochieTeam St. Jan Geboorte te Kudelstaart. 
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VOORSTELVIERING 
Op zondag 21 januari was alweer de derde gezamenlijke gezinsviering 
van Aalsmeer en Kudelstaart. De viering was deze keer in Aalsmeer. 
 

De communicanten hebben in de voorbereiding naar deze viering 
zichzelf geknutseld. Deze mooie poppen, allemaal anders, hangen 
momenteel in de kerk in Aalsmeer. Na het openingsgebed hebben 15 
van de 16 communicanten zich voorgesteld. Eén communicant was 
helaas ziek. De communicanten vertelden onder andere hun naam. In 
de viering werd ingegaan op die naam, want daarmee word je 
geroepen. Deze kinderen zijn geroepen zich aan te sluiten bij Jezus en 
daar hebben ze nu weer een stap mee gemaakt: 
 

Quinten van Beemen   Gabriel Orchel 
Julia Marczak    Klaus Ribeiro Schappo 
Antoni Marczak    Valerie Hop 
Natalia Groeneveld   Hailey Bloklander 
Emilja de Vreede   Julia Zwartendijk 
Frédérique Bentveld   Matteo van Dijk  
Marcel Pudelko                           Niven van Lith 
Pieter van der Stoel                    Lucas Six 
 

Sommige van deze communicanten zongen al heel goed mee in het 
koor. Hoe meer kinderen, hoe mooier het klinkt. Wie voelt zich nog meer 
geroepen om mee te zingen? Wees welkom. 
 
Na de viering hebben de kinderen een kruisje gekleid. Dit kruisje krijgt 
weer een rol op Goede Vrijdag. 
 

De volgende gezamenlijke gezinsviering is zondag 18 februari om  
11 uur in Kudelstaart. Dan lezen we over het getal 40! Wat betekent 
dat? Ben je nieuwsgierig? Kom dan luisteren, bidden en meezingen in 
de kerk. 
We hopen u daar ook (weer) te zien. 
Werkgroepen gezinsviering en communie 
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19e PASSIERONDE 2024.       1e HALTE KUDELSTAART: 21 februari 
Onze Parochie mag als eerste kerk de Passieronde beginnen. 
De DOP-groep heeft weer een mooie viering samengesteld met teksten 
en bijpassende liedjes. Het gaat in onze viering over de weg vinden en 
volgen. De weg die niet altijd even gemakkelijk is, maar die we toch 
moeten volgen. 
De vastentijd is een uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen op de 
weg die wij te gaan hebben en wij gaan die weg stap voor stap met 
velen, die ook op weg zijn. Op weg naar Pasen! 
 
Tijdens de vastentijd is er wekelijks een Passieviering in diverse kerken. 
Gelovigen van andere kerken komen bij elkaar om samen te vieren en 
om zich voor te bereiden op Pasen. 
 
Het zou prachtig zijn als u ook eens zou komen om dit mee te maken. 
De viering duurt ongeveer een half uurtje, niet zo lang dus. 
Woensdag 21 februari 
Het begint om 19.15 uur tot 19.45 uur. 
 
Het zangkoor verzorgt de zang tijdens de viering. 
U bent van harte uitgenodigd! 
Wij hopen u te ontmoeten in onze kerk. 
Groeten namens de DOP-groep, Garry Scholte 
 
 
 
DE OVERIGE “HALTES” : 
19.15 uur – 19.45 uur 
28 februari: Kerkelijk Centrum De Spil Kudelstaart 
06 maart: RK Karmelkerk Aalsmeer 
13 maart: Doopsgezinde kerk 
20 maart: Open Hof Kerk 
27 maart: Lijnbaankerk (19.30 uur) 
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MET JE HOOFD IN DE WOLKEN….MET JE VOETEN OP DE AARDE 
Inderdaad soms kan je dat weleens hebben. 
Dan is een mens zo vol van iets, dan lukt het niet om ergens anders 
aan te denken. 
Toen wij de viering voor 25 februari maakten vonden wij dit een goede 
titel. 
De viering gaat over Jezus die een hoge berg opging met een paar 
leerlingen. Bovenop de berg zagen ze ook Elia en Mozes. 
U kent het verhaal wel, opeens kwam er een wolk en waren Elia en 
Mozes verdwenen. Jezus was er nog wel maar Hij verbood de 
leerlingen hierover te praten met anderen totdat Hij uit de dood zou 
opstaan. Ja… wat moesten de leerlingen hier nu mee? Hadden zij het 
gedroomd? 
Het is ook iets heel vreemds.. uit de dood opstaan. 
Met de teksten die wij gezocht hebben en natuurlijk met mooie liederen 
willen wij proberen uit te leggen hoe of wij dit allemaal zien. 
  

Het zou weer fijn zijn als er weer veel mensen in de kerk zitten, zodat 
we samen kunnen vieren en nadenken over wat Jezus bedoelde. 
 

Graag nodigen wij u dan allemaal van harte uit in de viering op 25 
februari a.s. om 11.00 uur. 
 

Na afloop is er weer koffie en thee en kunnen we elkaar ontmoeten. 
Want dat is de bedoeling. 
Samen vieren, samen leven. Samen de Parochie Kudelstaart. 
Tot ziens in de viering. 
Groeten namens de DOP-groep, Garry Scholte 
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VIERINGEN 
 
Zo. 18 febr. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 
   Gezamelijke Gezinsviering  
   Lector: werkgroep 
   Koster: Ageeth 
          
 
 

Woe. 21 febr.  19.15  – 19.45 uur 1e Passieviering 
   DOPviering mmv D/H-koor 
  
Zo. 25 febr. 11.00 uur  DOPviering mmv. D/H-koor 
   Lector: werkgroep 
 Koster: Pieter 
                      

 
Zo. 03 mrt.  11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors 

Lector: Cees 
 Koster: Gerard 
 

      
Zo. 10 mrt.  11.00 uur  Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
   Lector: Willy 
   Koster: Ageeth 
    

 
Zo. 17 mrt.   09.30 uur Gezamelijke Gezinsviering in de 

Karmelkerk te Aalsmeer 
 Eucharistieviering 
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GEBEDSINTENTIES 
 
Zo. 18 febr.       Robbert van Leeuwen 

Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 
Eef Masselink 
Hans en Lucia van Putten 
Joop van Leeuwen 

  Kees Burgers  
      
Zo. 25 febr. Eef Masselink 

Fam. de Boer-Boekhorst 
Gerrit v.d. Geest (jaargetijde) 
Uit dankbaarheid 

 
Zo. 03 mrt. Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 

Eef Masselink 
Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse 
Jaap Broers 
Hein, Evert en Jan Zethof 

 
Zo. 10 mrt. Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 

Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong  
Marijke Wieringa-Vester (jaargetijde) 
Frans van den Aardweg 
Ria Ubink-de Rijk 
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes   

        -Koot 
 
  

 
.    
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KOM JE OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN? 
Op woensdagmiddag 20 maart om 14.30 uur gaan we met de 
kinderen die dat leuk vinden een Palmpasen stok maken. 
We doen dit in onze RK kerk aan de Kudelstaartseweg. 
Je kunt je aanmelden voor deze activiteit door een mail te sturen aan: 
mirjamubink@hotmail.com 
We kunnen de hulp van een paar ouders goed gebruiken. Kunt u 
helpen, dan horen wij dat graag. 
Wat neem je mee: 
Een houten kruis (zie onder) en versiersels om de stok te versieren. 
(bloemetjes, stickertjes, paashaasjes, kuikentjes, paaseitjes, 
theezakjes, koekjes, etc.) Wij zorgen voor 
crêpepapier, rozijntjes en pinda’s. 
Voor de viering op zondag mag je zelf voor 
een broodhaantje zorgen, te koop bij bv de 
bakker of AH. 
Wie weet tot dan! 
 

 
HOE MAAK JE EEN PALMPASENSTOK? 
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten.  
(Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.)  
Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken gekleurd crêpepapier. 
Versier de palmpasenstok nu met zelfgemaakte papieren bloemen, 
kuikentjes, slingers, paaseitjes, zakjes thee, of 
andere lekkere dingen. 
Je kunt ook aan een touwtje pinda’s of rozijnen 
rijgen en dat als slinger gebruiken.  
Als laatste steek je een broodhaantje boven op 
de palmpasenstok.  
In de kerk worden buxustakjes gewijd, (door de 
pastor gezegend met wijwater) en uitgedeeld. 
Dit takje kun je op je Palmpasen stok steken. 
Groetjes van de werkgroep gezinsviering 
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PALMPASEN ZONDAG 24 MAART 11.00 UUR 
Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. 
Je mag met je zelfgemaakte Palmpaasstok naar de kerk komen. 
Voor de viering lopen we een rondje met onze Palmpaasstok door de 
kerk, dus de kinderen mogen achterin de kerk wachten met hun 
Palmpasenstok. 
Ook zijn er weer adressen van bejaarde of 
zieke mensen waar jij, als je wilt, je 
palmpaasstok naar toe kunt brengen. 
In deze viering zingt het kinderkoor. 
Misschien vind je het ook wel leuk om in deze 
viering in het koor mee te zingen. 
We repeteren op donderdagavond van 18.45 tot 19.30 uur in de kerk. 
Je kunt je opgeven via de mail: mirjamubink@hotmail.com 
 
EEN UNIEKE SAMENWERKING 
Op vrijdag 29 maart is het Goede Vrijdag. Er is dan een viering om 19:00 
uur in Aalsmeer als onderdeel van Paastriduüm. 
In Kudelstaart staan we om 15:00 uur stil bij het lijden van Jezus. We hebben 
een DOP-viering samengesteld waarin we het verhaal over het lijden van 
Jezus horen en we horen over het dragen van ons eigen kruis. Want het lijden 
van Jezus stond niet op zichzelf. ‘Ieder huisje heeft z’n eigen kruisje’ horen we 
wel vaker. En zo is het maar net. Iedereen heeft wat pijn te dragen en daar 
mogen we best even bij stil staan.  
Naast dat iedereen de kans krijgt om het kruis te vereren met een bloemetje, 
kijken we ook naar een toneelstuk dat wordt opgevoerd door communicanten 
en zingen we liederen mee met het kinderkoor en cantors.  
Dit zal alle leeftijden aanspreken. 
Een bijzondere mix op een bijzondere 
dag. We hopen op een mooie opkomst: 
zowel jong, als oud.  
Hopelijk tot dan, DOP-werkgroep, 
communiewerkgroep en gezinsvieringen- 
werkgroep 
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VASTENACTIEPROJECT 2024 
Beter leven in een veranderende wereld in Masvingo, Zimbabwe. 
 

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van 
gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, 
vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In 
januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, 
met grote risico’s voor de oogsten. 
 

Het campagneproject in het kort: 
-vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks. 
-vier gemeenschappelijke tuinen. 
-trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken. 
-trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen. 
-trainingen in waterbeheer en hygiëne rondom de waterpunten en de  
 wateropslagtanks. 
-boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen. 
-200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om 
 te starten. 
-20 groepen hebben een naaimachine ontvangen. 
-vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten. 
 
Hoe kunnen wij helpen? 
-landbouwtraining p.p.                            € 15,00 
-naai-opleiding voor twee personen.      € 35,00 
-Startset om kleding te naaien.              € 45,00 
-afrastering moestuinen.                       € 65,00 
-waterleidingen en kranen.                    € 85,00 
-naaimachine.                                       €   340,00 
-watertand van 5000 liter.                     €   550,00 
-waterpomp op zonnepanelen.             €3.500,00 
 
Missionaire werkgroep Kudelstaart: 
Anita Bruin,  Willy v.d. Geest,  Louis Bakker 
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BEDEVAART NAAR BANNEUX 
Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier 
is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette 
Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei “Ik kom het lijden 
verlichten”. 
 

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in 
het voor en najaar. Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een 
arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Die 24 uur per 
dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt. De kosten 
voor deze reis bedraagt € 335.--, hierbij is alles inbegrepen. 
 

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte 
voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als 
verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw 
zorgbehoefte aangepast worden. 
 

 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 
 

 
24 – 28 mei, aanmelden vóór 31 maart 
 
23 – 27 augustus, aanmelden vóór 30 juni 
 
 

 
 
 
 
Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de 
saamhorigheid van onze “Banneux familie”. Neem dan contact op met 
Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06-30918592 of stuur een email 
naar: 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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P.C.I. 
Inmiddels zijn we al weer in februari beland en langzaam komt het 
voorjaar weer in zicht. 
In onze eerste vergadering van het nieuwe jaar hebben we de uitgaves 
besproken van 2023 en is er een nieuwe begroting voor 2024 
opgemaakt. 
 
Zo zet de P.C.I. zich in voor sociaal maatschappelijke projecten die te 
maken hebben met zorg voor de naaste, leefbaarheid, welzijn, sociaal 
maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Het gaat om 
jaarlijkse terugkomende lokale, regionale en diaconale goede doelen, 
maar ook internationale goede doelen waar we goed over op de hoogte 
worden gehouden en zodoende de ontwikkelingen kunnen volgen. 
 
We hebben met elkaar lokaal de voedselbank gesteund voor een 
extraatje tijdens de feestdagen. In de Nieuwe Meerbode was te lezen 
dat de Voedselbank van Aalsmeer naast de vele kerstpakketten die zijn 
ingeleverd, nog zo’n 70 volle kratten voedsel hebben ontvangen. De 
Aalsmeerse en Kudelstaartse gemeenschap dragen een warm hart toe 
aan de medemens, dat komt hierin goed naar voren. Wij danken een 
ieder voor zijn bijdrage. 
 
Ook willen wij alle 
vrijwilligers die hebben 
geholpen om de 255 
azalea’s met kerstkaart weg 
te brengen naar onze 
ouderen uit te parochie, 
hartelijke bedanken voor 
hun inzet. 
Namens PCI, 
Henriëtte Onderwater 
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DIEP VERLANGEN 
Elk mens worstelt wel eens met een diep verlangen. Een diep verlangen 
dat we vaak niet kunnen of durven benoemen. Een verlangen dat in elk 
mensenhart aanwezig is. Een verlangen dat ons steeds opnieuw en 
onrustig laat zoeken naar vrede, waarheid en liefde. 
 
Dit diepe verlangen is meestal vaag en onzeker. Het is vaak zonder 
richting of duiding. Alleen kunnen we dit verlangen niet goed omarmen. 
We hebben de hulp nodig van een ander om woorden te vinden voor 
datgene dat sluimert in ons. Alleen in de ander vindt het zijn 
bestemming. Wie vanuit verbondenheid de stem van het diepe 
verlangen durft te horen, zal langzaam maar zeker ontdekken dat het 
God is waar het hart naar op zoek is… Dat het God is waar het hart 
naar verlangt. 
 
Die ander die we eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven, is 
onder ons even kwetsbaar als wijzelf. Johannes zegt als hij Jezus 
voorbij ziet gaan: ‘zie het lam Gods!’ (Johannes 1: 36). De Heer leeft 
onder ons, niet als een machtige leeuw of een moedige adelaar. Nee, 
het symbool voor de Heer is dat van weerloosheid en van 
zachtmoedigheid. Jezus is zichzelf opofferende dienstbaarheid; 
dienaar van God en van de mensen. 
 
Op de vraag van de leerlingen ‘waar verblijft gij?’ antwoorden Jezus met 
een uitnodiging ‘kom mee en je zult zien’. Maar eigenlijk is het geen 
uitnodiging, tenminste niet een uitnodiging om eens een dagje mee te 
lopen. Nee, kom mee en je zult zien betekent hier: kom en hoor bij mij. 
Wordt mijn leerlingen; laat mij jullie vrienden noemen. Het is de 
uitnodiging tot verbondenheid die zo nodig is voor ons mensen om een 
antwoord te vinden op ons diepe verlangen. 
 
Maar stel dat we het antwoord van Jezus wel zouden opvatten als een 
uitnodiging. En stel dus dat wij een dagje mee zouden mogen lopen met 
Jezus; wat zouden we dan meemaken? Wat zou ons opvallen? Ik denk 
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dat we aan het eind van de dag twee dingen geleerd zouden hebben. 
Ten eerste over de liefde tussen Jezus en de Vader. En ten tweede de 
liefde en de zorg van Jezus voor de gekwetste mens. 
 
Als eerste de liefde tussen Vader en Zoon. Jezus spreekt regelmatig 
over en met de Vader. Zij zijn ten diepste met elkaar verbonden. Als wij 
zelf bidden tot onze Vader, veronderstelt dat eenzelfde liefdevolle 
relatie. Onze God is een hartelijke Vader die dicht bij ons hart wil wonen. 
Het is geen afstandelijke en onbereikbare Eeuwige, maar een 
zorgzame, nabije bron van ons bestaan. 
 
Jezus laat ons zien en begrijpen dat hoe zwak en klein wij ook zijn, de 
Vader ons altijd liefheeft en ons nabij is. Kostbaar zegt Hij, ben jij in mijn 
ogen. Mensenkind, ik heb je lief! 
 
Onderweg met Jezus zal ons ook opvallen dat Zijn gebed tot de Vader 
een gebed is van dankbaarheid. Dankbaarheid voor het leven en de 
taak die hij mocht ontvangen van zijn liefdevolle Vader. Als wij onze 
verbondenheid met de Vader willen eren, kan dat alleen als ons hart 
ook overstroomt van dankbaarheid voor het leven dat we elke dag 
opnieuw ontvangen. 
 
Natuurlijk niet alles lukt ons en niet alles gaat goed. Toch zijn er duizend 
keer meer redenen om dankbaar te zijn voor het goede dat ons is 
gegeven dan om bitter te zijn over wat ons niet lukt of wat ons overkomt. 
 
Tot slot nog een paar woorden over het tweede dat ons zal opvallen; 
dat Jezus zeer dienstbaar is ten opzichte van ons mensen. Meelopend 
met Jezus zal opvallen zijn liefdevolle en dienstbare zorg voor de 
gekwetste, de eenzame, de arme, de zondaar en de onaanraakbare. 
 
Verbondenheid met Jezus betekent dat ook ons hart en onze handen 
dienstbaar moeten zijn; dienstbaar zonder onderscheid te maken 
tussen mensen. Dat is niet zo eenvoudig… als mens hebben wij onze 
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sympathieën en voorkeuren. Maar juist in de verbondenheid met Jezus 
verdwijnt dit naar de achtergrond en kunnen we echt kiezen om broer 
en zus te worden van anderen, ook van kleinen en zwakken. 
‘Kom dan mee en je zult zien,’ zegt Jezus ons. Het diepe verlangen in 
ons hart, vaak zo onuitspreekbaar, vindt een thuis bij de Heer door wie 
wij geliefd worden. En vanuit deze liefde mogen we onszelf delen met 
ieder op ons levenspad. In vreugde en met voldoening. En in grote 
dankbaarheid.  
Kom, ga mee! 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 

 
VERBONDEN IN GEBED IN ONZE REGIO GERDURENDE DE 40 
DAGENTIJD 
Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies 
verbonden zijn in gebed. 
De regiokaars zal aan het begin van de vastentijd op Aswoensdag in 
de Nes worden aangestoken. 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de 
ene naar de andere kerk en gaat daar branden. Zo wordt de 
gebedsketen gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar. 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het 
grootste feest: PASEN 
 
Deze kaars brandt op: 
 
- Zondag 18 februari in Uithoorn   
- Zondag 25 februari in De Kwakel   
- Zondag 3 maart in Kudelstaart    
- Zondag 10 maart in Aalsmeer 
- Zondag 17 maart in de Nes   
 
Zie verder de poster in de kerk. 
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KLEURPLAAT 
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REGIOROOSTER 

 

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo.  18-02 11.00 uur  gezamelijke viering in K’staart 
Zo.  25-02 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  03-03 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  10-03 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  17-03 09.30 uur  gezamelijke Gezinsviering  
 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo.  18-02 11.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  25-02 11.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  03-03 11.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  10-03 11.00 uur  gezinsdag Eucharistie 
Zo.  17-03 11.00 uur  Eucharistieviering 
 
 
St. Jan Geboorte, de Kwakel   
Zo.  18-02 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  25-02 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  03-03 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  10-03 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  17-03 09.30 uur  Woord-Communieviering 
 
 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel  
Zo.  18-02 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  25-02 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  03-03 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  10-03 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  17-03 09.30 uur  Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  19-02-2024 / 22-03-2024 
 

Ma. 04-03  09.00 uur DOP 
    
Ma. 11-03  19.30 uur PCI Werkgroep 
 
 
 
 

        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
        Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 15 maart 
 
 

 
 
 
 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 23 MAART T/M 26 APRIL 
 
Pastorie            : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart, tel.324735 
Redactie Stem  : Ingrid Wegbrands, tel.0640168939/Marga v.d.Broek,tel.328022 
Aktie kerkbalans   : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85 
Stichting “Vrienden van St. Jan” 
(voor extra onderhoud)  : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45   
W.A.M. van der Geest-Lambalk 
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 

mailto:redactiestem@hotmail.com
mailto:pci.stjankudelstaart@gmail.com

