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P A R O C H I E       S T.   J A N   G E B O O R T E 
Kudelstaartseweg 247 
Pastorie Kudelstaart  tel.: 0297 - 32 47 35 
E-mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
www.rkkerkkudelstaart.nl 
 
Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38              

 
19 oktober 2024         JAARGANG 58  NR. 10 
==================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
 

  Zondag om 11.00 uur 
 
  (zie ook middenpagina) 

 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
Het secretariaat is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag     
geopend van  09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
U kunt daar persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van 
gebedsintenties en het afgeven van post. 
Ook voor het maken van afspraken voor o.a. dopen en/of jubileum of 
voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.  
U bent van harte welkom. 
Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. 
Zij verwijzen u, in geval waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de 
betreffende priester. 
 
Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski 
Tel.: 0297 – 56 46 38      
E-mail:  pastores@emmaus-uithoorn.nl 
 
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand zal Pastoor Marco 
aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden. 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
tel:0297
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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SAMEN VIEREN (en rollen in de eucharistie)  
Samen vieren; we doen het steeds vaker. Samen vieren heeft twee 
betekenissen. Als eerste is samen vieren dat er in de viering meerdere 
mensen zichtbaar zijn. Als tweede is samen vieren dat we als 
verschillende geloofsgemeenschappen elkaar opzoeken en in één van 
de kerken samen vieren. Over beide betekenissen wil ik het met u 
hebben. 
Samen vieren: rollen in de eucharistie. Als pastoresteam hebben we af 
en toe de gelegenheid om als team samen voor te gaan. Mooi 
voorbeeld is de gezamenlijke viering in de Nes in september. Soms is 
het een ‘mis met twee heren’ en ben ik er samen met een van de 
priestercollega’s. Het is dan niet meteen voor iedereen duidelijk dat er 
vaste rollen zijn in de viering. Het kerkbestuur vroeg mij daarom om dit 
eens op papier te zetten. Misschien goed om te benadrukken dat we 
altijd samen vieren: we zingen samen en er zijn vaste delen in de mis 
die we samen bidden. Het Onze Vader is een goed voorbeeld, maar 
ook de vele korte acclamaties bij de diverse gebeden. Ik wil echter 
vooral de rollen van de mensen op het altaar bespreken. Allereerst is 
er de lector of lectrice. De eerste en tweede lezing worden altijd gelezen 
door hen. Al zijn er ook 10 priesters, de taakverdeling is duidelijk: de 
eerste en tweede lezing komen toe aan de lector of lectrice. De derde 
lezing is het evangelie. Die wordt, als er een diaken is, altijd door de 
diaken gelezen. Is er geen diaken, dan leest de priester het evangelie. 
Ook dat is een vaste rolverdeling.  
De overweging kan zowel door een diaken of door een priester gedaan 
worden. Dat kunnen zij dus samen afspreken. Dan het eucharistisch 
gebed. Als er twee of meer priesters zijn, is er altijd één priester die de 
voorganger is. De andere priesters concelebreren.  
Een oplettende kerkganger ziet dat tijdens de consecratie alle priesters 
op het altaar de consecratiewoorden uitspreken. Vaak zal een tweede 
priester het afsluitende gedeelte van het eucharistisch gebed 
uitspreken. Ook dit is een vastgelegd rollenpatroon.  
Of om het eenvoudiger te zeggen: zo hoort het in onze kerk. Het kan 
dus best zijn dat ik als diaken in de viering, met uitzondering van een 
paar kleine andere taakjes, alleen het evangelie zal voorlezen.  
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Of dat één van de priesters alleen zichtbaar meedoet met de 
consecratie. Dat is niet een onhandige verdeling van taken, maar een 
vastgesteld rollenpatroon. Voor ons als pastores is dat prima: net als de 
parochianen die in de kerk zitten, voelen we ons ten diepste verbonden 
met de hele viering; ook als we weinig zichtbaar doen. 
Samen vieren als gemeenschappen. Tweede punt is het als 
geloofsgemeenschappen samen vieren in één van onze kerken.  
Ook dat gebeurt steeds vaker: bij de familiezondagen, de diaconale 
viering, het paastridiuüm, bij het H. Vormsel of de 1e  Heilige Communie, 
op 1 januari, in de vakantietijd enzovoort. Er zijn veel positieve redenen 
om samen te vieren. Verbondenheid met elkaar versterken, ervaren dat 
je niet alleen bent in de kerkgemeenschap 
 (als jongere kerkganger of als jong gezin), elkaar inspireren met een 
volle kerk, koren die samen zingen, het pastoresteam dat samen 
zichtbaar is, samen de kinderen of jongeren die het sacrament 
ontvangen opnemen in onze gemeenschappen, samen Pasen beleven 
als één doorlopende viering van het laatste avondmaal, via het kruis tot 
aan de opstanding. Er zijn ook redenen om samen te vieren die 
voortkomen uit de krimp, dat weten we allemaal. Voorgangers kunnen 
maar op één plek tegelijk zijn. Gezinnen en jongeren vinden lokaal geen 
leeftijdsgenoten. Het aantal kerkgangers is in onze kerken op sommige 
dagen helaas zeer beperkt. Sommige kerkgangers vinden het samen 
vieren best lastig. Je ‘moet’ naar een andere kerk, waar het er net even 
anders uitziet, anders ruikt, er net even anders gezongen wordt en waar 
je niet de vertrouwde gezichten ziet. Gelukkig zijn dat ‘problemen’ die 
snel oplossen. Als je een paar keer ‘bij de buren’ bent gaan kerken, raak 
je ook daar al snel vertrouwd. Het zal in de toekomst vaker voorkomen 
dat er in ‘jouw kerkgebouw’ geen viering is. Nee, de kerk is niet dicht; 
er is alleen geen viering. Idealiter zijn onze kerkgebouwen nooit dicht, 
maar dat is niet erg praktisch (vernielingen, diefstal etc.). Als de 
parochieteams het willen, kan het kerkgebouw open zijn als de viering 
in de buurtkerk is. Zodat iemand die echt niet naar de viering kan 
komen, toch even in de kerk bij God kan zijn, even stil kan zijn of een 
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kaarsje opsteken.   De uitdaging is wel of er een vrijwilliger is om dat te 
begeleiden. 
Samen verantwoordelijk. In vergelijking met parochies om ons heen zijn 
wij nog rijkelijk gezegend met vieringen in elke kerk en voorlopig nog 
geen vastgestelde kerksluitingen. Ieder van ons beseft wel dat wij hier 
ook niet aan zullen ontkomen. Het kerkbestuur werkt voor onze 
parochies aan een plan voor de toekomst: minder vieringen per kerk en 
kerksluitingen zijn niet uit te sluiten. Ook in onze gemeenschappen 
gaan we de bodem raken qua kerkbezoek, vrijwilligers en financiën. 
Het tempo waarin dit proces gaat, kunnen we wel zelf beïnvloeden. Dat 
kan ik kort samenvatten met de woorden: U wordt gemist!  
Elke viering waarin u er niet bent, is er een plekje leeg in de kerk,  
zingt en bidt er één mens minder mee, is er een leeg plekje in de 
collectezak en blijft er na de viering koffie over.  
De beste remedie tegen minder vieringen, kerksluitingen en minder 
activiteiten is meedoen. Als parochiaan op zondag en als vrijwilliger 
voor de geloofsgemeenschap. 
 
Dus kom en doe mee. Kom naar de vieringen in de eigen kerk en kom 
vooral ook als de viering bij de buren is. Neem uw medeparochianen 
mee naar de viering in de andere kerk. Kom samen!  
De koren, de organisten en pianisten, de dirigenten, de kosters, de 
samenstellers van de liturgieboekjes, de schoonmaakploeg, de 
koffieploeg, de vrijwilligers van het secretariaat en het parochieblad  
en alle vrijwilligers die ik nu nog niet hebt genoemd en de pastores 
zullen u dankbaar zijn!  
Kom ook naar de activiteiten die er georganiseerd worden.  
En neem gerust iemand mee die nog niet bij ons hoort.  
Samen vieren is in de eerste plaats ook met u! 

Diaken Jeroen Hoekstra 

Reageren?  Mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl  

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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OECUMENISCHE VIERING 27 oktober 
Het Thema is dit keer Hemel op aarde. 
Deze dienst werd gepland samen met de Commissie Eredienst 
van de SOW Kudelstaart en een delegatie van de 
St Jan Geboorte parochie, Kudelstaart. 
Voorgangers zijn Diaken Jeroen Hoekstra en Ds. Strydom Bruwer. 
De viering begint om 10.00 uur. 
Denkt u er om dat de klok een uur terug gaat in de tijd. 
 
 
ALLERZIELEN.  
Op zaterdag 2 november om 19.00 uur zal er weer  
een viering zijn waarin wij denken aan onze geliefde 
overledenen. 
Zoals wij gewend zijn zullen wij na afloop van de 
viering naar het kerkhof gaan om daar op het graf 
van onze geliefde overledenen een lichtje te 
plaatsen. 
Achter in de kerk is er een mogelijkheid om een kaarsje te kopen. 
Deze kosten € 2,00 ook kunt u ze ‘s morgens op het secretariaat 
kopen. Denk er wel aan om, bij winderig weer, een grote vaas of 
weckpot mee te nemen om de lichtjes in te zetten. 
 
 
LIVESTREAM 
U zult het wel bemerkt hebben dat er problemen zijn met livestream. 
Wij zijn er druk mee bezig om dit op te lossen, maar kunnen het nog 
niet vinden. Wij bieden hierbij onze excuses aan en hopen dat er snel 
een oplossing voor komt. 
 
Namens het parochieteam Anneke van der Jagt 
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THEMA: Ben jij die dienaar… 
De DOP-groep heeft weer een nieuwe viering samengesteld en het 
thema is: Ben jij die dienaar…  Een interessante vraag.  
Uit de teksten van de viering blijkt dat je een dienaar kunt zijn of worden 
maar dat je ook een ‘heerser’ kan zijn. Dat kan dicht bij elkaar liggen. 
Aan ons de volgende interessante vragen: 
Verwelkomen. Zijn je armen open, maak je wat plaats?     
Geef je van ganser harte?  
Beschermen. Kun je van steun zijn? 
Weer je de snelle kritiek af of heb je een warme deken? 
Stimuleren. Loop je even mee.  
Heb je een goed advies of welgemeend compliment? 
Integreren. Geef je iemand de ruimte en ook de tijd? 
Neem je de moeite hen te begrijpen? Weet u het antwoord al?? 
Wij nodigen u van harte uit om zondag 20 oktober om 11.00 uur  deze 
viering samen met ons te vieren. Met mooie teksten en liedjes om de 
voorgaande vragen heen. Ook is in deze viering het thema van de 
Wereldmissiemaand opgenomen: Papoea Nieuw-Guinea, 
 
Tot ziens in de viering, vriendelijke groet: De DOP-groep 
 
 
BEDANKJE 
Zondag 15 sept. j. l. was een mooie zonnige dag, mede doordat onze 
DOP groep een prachtige viering had gemaakt waarin ik  
(zie ondergetekende) samen met Wil Kraan mocht voorgaan en in het 
zonnetje werd gezet vanwege 50 jaar trouwe dienst.  
Dit was een grote verrassing, om verlegen van te worden.  
De jaren zijn omgevlogen en kon ik dit alleen doen dankzij mijn 
thuisfront, gezondheid en altijd heel veel fijne mensen om mij heen.  
Daar ben ik DANKBAAR  voor!!!    
Veel dank ook voor de prachtige bloemen en de cadeaubon !   
 
Willy v. d. Geest 
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ALLERZIELEN VIERING 
Zaterdag 2 november is het Allerzielen. 
Ieder jaar hebben wij een zinvolle viering waar in we onze geliefde 
familieleden, vrienden en bekenden zullen gedenken. 
De viering begint om 19.00 uur 
Speciaal zal er aandacht gegeven worden aan de overledenen van het 
afgelopen jaar. Hun namen worden afgeroepen en iemand van de 
familie steekt de Gedachteniskaars aan. Daarna is er gelegenheid voor 
de andere aanwezigen om ook naar voren te komen voor het aansteken 
van een kaarsje. 
Deze viering wordt bijzonder gewaardeerd door de families. 
Het aandacht geven aan het verdriet door het overlijden maar vooral 
komt de dankbaarheid voor het leven van de overledenen naar voren. 
Het bewijs dat men niet voor niets geleefd heeft. 
Zoals we gewend zijn zullen wij na afloop van de viering naar het 
kerkhof gaan om daar op het graf van onze geliefde overledenen 
een lichtje of kaars neer te zetten. 
Achterin de kerk kunt u lichtjes kopen die drie dagen kunnen branden. 
Denkt u er wel aan om, bij winderig weer, een grote vaas of weckpot 
mee te nemen om de lichtjes in te zetten. In het begin waait het lichtje 
namelijk gemakkelijk uit omdat de vlam ter hoogte van de 
luchtgaten in de deksel zit. 
 
Parochianen die wij in deze dienst speciaal herdenken: 
Frans Donicie, Nico de Jong, Maria v.d. Hors-de Graaff, Theo Homan, 
Jan Vrolijk, Truus du Pauw- de Rijk, Marita Bouwmeester- Peters.  
 
De Uitvaartgroep en DOP-groep 
                               ---------------------------------- 
UITNODIGING: Op 20 okt. zal tijdens de eucharistieviering diaken Jeroen                    
                           Hoekstra welkom geheten worden in de  Maria Parochie. 
                           Het koor Urbanissimo zal voor het laatst samen zingen.  
                           Aanvang 10.30 uur. St.Urbanuskerk Amstelveen-Bovenkerk  

                                             Noorddammerlaan 124 1187 AG Amstelveen. 
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VIERINGEN: 
Zon. 20 okt.  11.00 uur  DOP viering mmv. D/H-koor  
                Lector:  Werkgroep 

               Koster: Gerard v.d. Jagt 
 

 
Zon. 27 okt.  10.00 uur  Oecumene in De Spil   

              Voorganger: Jeroen Hoekstra 
Vrij.  01 nov. 19.00 uur Gezamenlijke viering Allerheiligen  Uithoorn 
Za.    02 nov. 19.00 uur Woord en Gebedsviering  mmv: D/H-koor                 
Allerzielen                      Lector:   Werkgroep 
                Kosters: Pieter Bruin / Gerard v.d. Jagt 
 

 
Zon. 03 nov. 11.00 uur  Eucharistieviering 
                Lector:  Willy v.d. Geest 
                Koster: Gerard van der Jagt 
 

 
Zon. 10 nov. 11.00 uur  Woord-Communieviering mmv. D/H-koor 
Diaconale viering   Voorganger: Jeroen Hoekstra  
                Lector: Werkgroep 
                Koster: Ageeth de Kuijer 
 

 
Zon. 17 nov. 11.00 uur  Eucharistieviering mmv. Kinder/jeugdkoor 
55 jarig jubileum Kudelkwetters 
                Lector: Werkgroep 
                Koster: Pieter Bruin  
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 20 okt. Joop van Leeuwen, Eef Masselink 
  Ad Verschueren, Truus du Pau- de Rijk 

Uit dankbaarheid, Robbert van Leeuwen 
Uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk 
 

Za 2+Zo 3 nov. Wil Pouw-Lek 
   Martien Hogeboom 
  Tilly Kuipers-Zethof 
  Ben van Maris 

Gerrit Peters en Barbera Peters- de Jong 
  Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof 
  Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes Koot 

  Eef Masselink 
  Koos Burgers en Rie Burgers-Donicie 
  Frans van den Aardweg 
  Overleden fam. van der Jagt- Meijer 
  Cor en To Rekelhof- van Eeden 

Voor alle parochianen die in het afgelopen jaar zijn 
overleden, waarvan wij geen bericht ontvingen.  
 

Zo.10 nov. Eef Masselink en overl. Fam. Masselink en Berns 
  Jaap Broers 
  Nico de Jong 
  Frans Donicie   Jaargetijde 

 
Zo. 17 nov. Truus du Pau- de Rijk 
  Eef Masselink 
  Henk en Marie Buskermolen-Wesselman 
  Uit dankbaarheid 
  Marita Bouwmeester-Peters 
  Gerrit Peters en Barbera Peters- de Jong 
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BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S) 
We nodigen uw kind uit om de 1e H. Communie te komen doen.            
Dat kan vanaf groep 4.                                      
De 1e H. Communie is een 

 1e H. Communie prachtig feest, waarbij de kinderen
voor het eerst de communie ontvangen. 
Een bijzonder moment dat veel kinderen, maar ook papa’s en mama’s 
en opa’s en oma’s zich nog lang zullen herinneren. Het markeert een 
nieuwe stap in het bij de kerkgemeenschap horen, omdat ze vanaf dat 
moment meedoen met het samen delen. 
Op maandag 21 oktober om 19.30 uur is er een informatieavond over 
de 1e H. Communie.  
Deze avond is bedoeld voor alle ouders, ook voor degenen die nog 
niet zeker weten of hun kind(eren) meedoen aan het 1e H. 
Communieproject. Tijdens deze informatieavond willen wij u graag 
uitleggen wat het 1e H. Communieproject precies inhoudt.  
De informatieavond is in het parochiehuis in Aalsmeer  
(adres: Gerberastraat 6, Aalsmeer). 
Dit jaar is het communieproject een samenwerking van de katholieke 
kerken van Kudelstaart (St. Jan geboorte Kudelstaart) en Aalsmeer 
(O.L. Vrouw van de berg Karmel in Aalsmeer). Ook de katholieke kerk 
van De Kwakel (St. Jans Geboorte) sluit deels aan. De voorbereidingen 
en de vieringen worden gehouden in Aalsmeer en Kudelstaart.  
Van harte welkom op de informatieavond op 21 oktober. Wij hopen u 
op deze avond te zien.  Graag willen wij als werkgroep een 
inventarisatie maken wie wij op de informatieavond kunnen 
verwachten.  
  
Stuur een mailtje als u van plan bent om te komen naar de 
informatieavond: stjangeboortesecretariaat@live.nl . Mocht u deze 
avond niet kunnen, maar wel meer informatie willen over  
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de 1e H. Communie, mail dan naar hetzelfde adres 
en wij houden u op de hoogte.  
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep 1e H. Communieproject  
Lia Pieterse, Renate Slingerland, Paula Dogger, 
Ingrid van Rijn, Kapelaan Darek Karwowski en  
Diaken Jeroen Hoekstra. 
 
JUBILARIS IN HET ZONNETJE GEZET 
Willy van der Geest doet al 50 jaar vrijwilligerswerk voor onze 
parochie. Dat was aanleiding voor het parochieteam om haar daarvoor 
in het zonnetje te zetten. En dat is zeker wel verdiend, want wat doet 
ze zoal: missiewerkgroep, lector in de vieringen, voorbereiden en 
uitvoeren van DOP-vieringen, lid van de Avondwakegroep, inleggen 
van misboekjes en De Stem, het bezorgen van het altaar bloemetje, 
en als er spontaan een oproep voor hulp is, dan is Willy ook van de 
partij. Je zou bijna zeggen, wat doet ze niet! 
Na de DOP-viering van 15 september, waarin ze zelf voorging, werd 
Willy - namens het parochieteam - door Mieke Kraan toegesproken. 
Mieke benoemde de vele werkzaamheden die Willy doet, waardeerde 
de dienstbaarheid van Willy en wat ze daardoor betekent voor onze 
parochie. En ook buiten de parochie is Willy - samen met haar man 
Joop - actief voor tafeltje-dek-je en ze is lid van de “Lief en Leed- 
groep” van de OVAK.  
Mieke had een tekst van Phil Bosmans gevonden, die prima aansluit 
bij de inzet en kwaliteiten van Willy:  

“Kleine mens, voor mij ben je groot! Je hebt handen om te geven. 

Je lacht en je houdt van mensen. Je bent gewoon, en daarom ben je groot”. 
Willy, namens de hele parochie DANKJEWEL voor je inzet gedurende 

die 50 jaar! 
En stilletjes hopen we dat je – als het binnen je mogelijkheden ligt - 

hiermee nog fijn door kunt en wilt gaan. 
 

Namens het parochieteam, Mieke Kraan 
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 ZO’N VRIEND IS GOD   Viering diaconale zondag 2024                                 
                                        in ons samenwerkingsverband 
Wereldwijd vieren we in november de Dag van de Armen. 
Dit jaar is dat voor de achtste keer. In ons 
samenwerkingsverband komt de Werelddag voor de 
Armen tot uitdrukking in diaconale vieringen die in onze 
parochies wordt georganiseerd door de verschillende 
werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn 

vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren én aan het denken 
zetten. In alle woord- en communievieringen zal 
diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door 
een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep.  
De Emmausparochie viert het samen met de  
H. Urbanus Nes aan de Amstel. Dit is een 
eucharistieviering in Uithoorn waar kapelaan Darek 
en diaken Jeroen samen voor zullen gaan. 
De boodschap "Zo’n vriend is God’’ is het centrale 
thema van deze vieringen in 2024. Enerzijds willen 
we ons bewust worden om in alles vooral 
vriendschappelijk om te gaan met de ander dichtbij 
en ver weg en met de schepping zelf. Anderzijds 
mogen we in ons eigen leven ervaren hoe de Heer 
ook zoekt naar een band met ons; wie we ook zijn 
en waar we ook vandaan komen. Vriendschap als opdracht én als aanbod.  

 
Schema van de diaconale vieringen in onze parochies 
10 november   9.30 uur: O. L. Vrouw van de Berg Karmel 
Aalsmeer  
10 november 11.00 uur: St. Jan Geboorte Kudelstaart  
17 november    9.30 uur: St. Jans Geboorte De Kwakel 
17 november  11.00 uur: Uithoorn Emmaüs / H. Urbanus 
(Nes) 

Wij nodigen u en jou van harte uit. Kom, je bent welkom.  
Neem een vriend of vriendin mee naar de kerk en laat je inspireren! 
Namens de werkgroepen Caritas, 
Wil Kraan & Jeroen Hoekstra  
 

Ik noem u geen 
dienaars meer, want 
de dienaar weet niet 
wat zijn heer doet, 
maar u heb Ik 
vrienden genoemd, 
want Ik heb u alles 
meegedeeld wat Ik 
van de Vader heb 
gehoord. Niet gij 
hebt Mij uitgekozen, 
maar Ik u. Joh15: 
12-17 

 

Reageren? Mail naar 

diakenjeroen@kpnmail.nl 
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KINDERKOOR EN GEZINSVIERING 
Zondag 6 okt. was de viering van Wereldmissiedag van de kinderen. 
Het was weer een prima  viering waarin kinderen hun missiezakje 
hebben ingeleverd. De zakjes zijn op school 
uitgedeeld en gevuld weer ingeleverd.  
Hopelijk met een mooie opbrengst voor de kinderen in 
Papoea-Nieuw-Guinea. 
In de folder in deze Stem kunt u alles lezen over het 
project. 
 
 
55 JAAR KINDERKOOR 
Het eerste optreden van het kinderkoor was op zondag 7 december 
1969 in de mis van 11.00 uur. En dat al na één repetitie.  
De dirigent was meneer L. Hoogenboom uit de Hornmeer, onderwijzer 
aan de St. Josefschool in Aalsmeer. Het orgel werd bespeelt door  
mej. Elly Stavenuiter, huishoudster van pastoor van Dijk.  
55 jaar. Toch wel de moeite waard om hier aandacht aan te besteden. 
Het was even zoeken naar een geschikte datum maar op  
17 november is er een feestelijke mis die, hoe kan het ook anders, over 
zingen gaat.  
U/ jij bent van harte uitgenodigd voor deze viering. 
 
Zondag 24 november is er een gezinsdag in Aalsmeer waarin het 
kinderkoor zingt. 
 
 
SINT MAARTEN  
Op 11 november om 18.30 uur verwelkomen we  
Sint Maarten in onze kerk. Gaat hij ook dit jaar weer  
zijn jas delen met de arme bedelaar? 
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De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 worden gevraagd om de liedjes te 
zingen tijdens het toneelspel. Iedereen is uitgenodigd om met een 
lampion naar deze gezellige bijeenkomst te komen.  
TERUGBLIK REGIOVIERING 
Terugblik Regioviering op 8 september in de Nes. Pelgrims van Hoop, 
dat was het thema van onze Regioviering. Hoop geeft het zeker om zo 
als 5 parochies samen te vieren. 5 Koren en een samengesteld 
kinderkoor hebben hun muzikale medewerking verleend. In de open 
lucht samen vieren geeft toch iets extra’s. Geweldige voorbeden over 
de hoop, wat zijn we bevoorrecht dat we als hoopvolle en gelovigen zo 
bij elkaar mogen zijn. 
Koffie met krentenbol na de viering, de vrijwilligers van de Nes hebben 
geweldig hun best gedaan! BEDANKT! 
Daarna mochten we nog een zeer inspirerende lezing van Leo Fijen 
horen. Hij gaf ons een boodschap mee dat we elkaar vast moeten 
houden in de toekomst. Ook al zijn we met weinig, kom bv als huiskring 
samen. Op alle plekken, de supermarkt, het voetbalveld, waar dan ook, 
kunnen we getuigen van onze hoop. Echt, de mensen hebben zo’n 
boodschap nodig. Niet denken: is er nog toekomst, nee, we mogen 
doorgeven wat ons moed geeft. Iedereen kan dat, daar hoef je geen 
theologische opleiding voor gehad te hebben.  
Mogen we zo als regio elkaar vasthouden, hoopvol de toekomst in. 
 
Marlies. 
 
 
OUDEREN ONTMOETINGSDAG 19 SEPTEMBER 2024 
Het is weer donderdag en in september is dat de dag in de Karmelkerk 
voor ouderen. Het is vanwege corona een paar jaar niet geweest en nu 
is het in een iets andere vorm terug. Vorig jaar is hiermee gestart en dat 
was goed dus nu weer dezelfde opzet. Het is gewoon kleiner van opzet 
en in het parochiehuis maar wel gezellig. 
De gasten vonden elkaar weer en er werd weer heel veel bijgepraat en 
gelachen. De sfeer was heel goed, we begonnen met koffie en wat 
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lekkers. Degene die de ziekenzalving gingen ontvangen werden 
voorzien van een mooie corsage. 
Kapelaan Darek deed de H. Mis en hij hield geen echte preek maar 
legde heel mooi uit wat de ziekenzalving eigenlijk betekende. Voor 
velen was dit een verrassing want eigenlijk denk je dat dat het laatste 
sacrament is maar dat hoeft het niet te zijn. 
Na de Mis kregen we een lekker drankje. De tijd ging door en iedereen 
kreeg een beetje trek en daar hadden we mooie schalen met lekkere 
broodjes, dat ging er in. 
Om 14.00 uur was de dag om voor onze gasten en iedereen had het 
goed naar zijn zin gehad. 
In deze vorm was het zeker net zo gezellig maar minder druk voor 
iedereen. 
Ik was erbij als hulp en heb dit als goed ervaren. Eigenlijk hoop ik 
volgend jaar meer Kudelstaarters er bij te zien. Volgend jaar hoop ik er 
weer bij te zijn want ik vond het een waardevolle dag. 
 
Marijke Buskermolen 
 

 

MARIA TEN HEMEL OPNEMING 
15 augustus. Het is lang geleden dat het zondag was, zo weet ik nog 
uit mijn kindertijd. 
In Noordeinde (naast Zevenhoven) is een mooie Maria grot waar al 
jaren een speciale Maria viering wordt gehouden. 
Al een aantal jaar denk ik “ja daar ga ik ook eens heen” maar er kwam 
nooit wat van. Tot nu toe. 
Ik ging op de fiets omdat het lekker fietsweer was. Een leuk ritje en het 
was zeker de moeite waard. Een viering in de tuin met een grot waar 
Maria erg mooi in stond. De buitenkant met bloemen versierd en 
wapperende vaandels tussen de bomen. 
De stoelen stonden al klaar en het liep aardig vol, de stoelen raakten 
allemaal bezet. Het was een mooi aantal bezoekers. 
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Kapelaan Darek deed de H. Mis en had een passende preek die bij 
Maria van toepassing was. 
Voor mij een ervaring waarvan ik blij ben dat ik ook hier bij was. 
Iedereen was ook voor de koffie uitgenodigd en daar werd heerlijk 
ontspannen met elkaar gekletst. Na de koffie was er ook nog 
gelegenheid om de rozenkrans te bidden, iedereen had zo zijn eigen 
intentie om daar bij te blijven. 
Zo was de hele ochtend gevuld en je kon ook nog in de stiltetuin even 
nagenieten als je dat wilde, ook zeker de moeite waard. 
Na al deze indrukken weer op de fiets richting Kudelstaart. Dit was een 
heel mooie ervaring voor mij en ik ben blij dat ik geweest ben. 
  
Marijke Buskermolen 
 
 
DANKZIJ UW STEUN…. 
…..heeft Missio in 2023 via de Pauselijke missiewerken in Rome de 
volgende projecten voor kinderen kunnen ondersteunen. 
GHANA: De aanleg van een speelplaats bij de St. Kizito basisschool. 
Materiaal voor het onderwijs aan de dorpskinderen in Mantukwa. 
Catechetisch materiaal, Bijbels en gebedenboeken voor een 
parochieschool in het aartsbisdom Tamala. 
TANZANIA: Muziekinstrumenten voor de catecheselessen in St. Marij’s 
parochie in Kimara. 
De bouw van een basisschool in de Kimbiji parochie. 
KENIA: Gezondheidszorg voor kinderen met een beperking in het Wajir 
Mission Rehabilitatieon Centre. 
INDIA: Verzorging, scholing en psychologische hulp voor arme 
kinderen en wezen in St. Paul ’s Boys Home in Krishnaperi 
De bouw van twee klaslokalen van een basisschool in Panaikudi. 
 
Missiegroep. 
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KERSTKAARTENVERKOOP 
Kaartverkoop voor het doktershuis bij 
ziekenhuis Helping Hands in Nigeria 
                                              
Op 1 december en 8 december gaan mijn 
zus Thea en ik weer kaarten verkopen in 
de kerk, kerstkaarten, verjaardagskaarten  enz.  
Ditmaal is het doel de afwerking van een dorpskliniek in het 
geboortedorp van onze vriend dokter Dare Ogunlusi. 
 
Onze voorgaande doelen, de bouw van het ziekenhuis Helping Hands 
en het doktershuis naast het ziekenhuis zijn mede door uw steun 
gehaald. 
Deze foto’s 
ontvingen wij in 
november 2023, 
het begin van een 
kliniek in Koina, het 
geboortedorp van dokter Dare Ogunlusi. 
 
Nu,  een aantal maanden later, het gebouw is af rest nog de inrichting. 
Hiervoor is nog steeds geld nodig. 
Mijn zussen en ik maken door het jaar prachtige originele kaarten, die 
we na de diensten  willen verkopen. 
 
Vorige keer heeft de totale kaartverkoop ongeveer  €   1000,--
opgebracht. We hopen, dat we weer voor een fijn bedrag verkopen om 
onze vriend te kunnen helpen. 
 
www.gambiamission.com  
 
Willy Holling 
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REGIOROOSTER 
H. Urbanus, Nes aan de Amstel 
Zo. 20-10 9.30 uur     Oogstdankviering Elly van Rooden 
Zo. 27-10 9.30 uur     Eucharistieviering 
Vrij. 01-11   19.00 uur     Gezamenlijke viering Allerheiligen in Uithoorn 
Za. 02-11   19.00 uur     Gebedsviering door Elly v Rooden 
Zo.         03-11 9.30 uur     Woord- en communieviering door Elly v Rooden 
Zo.         10-11 9.30 uur     Eucharistieviering 
Zo 17-11   11.00 uur     Eucharistieviering diaconale zondag in Uithoorn 
 
Emmausparochie, Uithoorn 
Zo. 20-10 11.00 uur   Eucharistieviering 
Zo. 27-10 11.00 uur   Eucharistieviering 
Vrij. 01-11     19.00 uur   Gezamenlijke viering Allerheiligen  
Za.  02-11 19.00 uur   Eucharistieviering Allerzielen 
Zo. 03-11 11.00 uur   Eucharistieviering 
Zo.         10-11 11.00 uur   Familiezondag Marco / Darek / Elly 
Zo. 17-11 11.00 uur   Eucharistieviering diaconale zondag  
 
St. Jan Geboorte, de Kwakel 
Zo. 20-10 9.30 uur     Woord- en Communieviering o.l.v. Rob Mascini 
Zo. 27-10 9.30 uur     Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
Vrij. 01-11   19.00 uur     Gezamenlijke viering Allerheiligen in Uithoorn 
Za. 02-11   19.00 uur     Gebedsviering door de werkgroep 
Zo. 03-11 9.30 uur     Eucharistieviering   
Zo.         10-11 9.30 uur     Eucharistieviering   
Zo.         17-11     9.30 uur    Diaconale zondag o.l.v. Jeroen Hoekstra 
 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer 
Zo. 20-10 9.30 uur    Eucharistieviering 
Zo. 27-10 9.30 uur    Eucharistieviering 
Vrij. 01-11   19.00 uur    Gezamenlijke viering Allerheiligen in Uithoorn 
Za. 02-11   19.00 uur    Gebedsviering door de werkgroep 
Zo.         03-11 9.30 uur    Eucharistieviering 
Zo. 10-11 9.30 uur    Diaconale zondag (woco) o.l.v. Jeroen Hoekstra 
Zo. 17-11 9.30 uur    Oecumene 
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PAROCHIE-AGENDA                                      21-10-2024 / 25-11-2024    
  
Wo.  23 okt.  19.30 uur Verg. Zonnebloem 
 
Ma.  28 okt.  09.00 uur Kerkschoonmaak 
Wo.  30 okt.  09.30 uur DOP   
  
Wo.   13 nov.  09.30 uur Parochieteam 
 
Ma.   18 nov.  19.30 uur 1e H. Com. overleg 
Di.   19 nov.  19.45 uur Werkgroep PCI 
Wo.  20 nov.  09.30 uur Bevrijding 
 
        

 
Het e-mail adres voor kopij van de Stem is: 

 
redactiestem@hotmail.com 

 
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 15 nov. 

 
Bij het secretariaat of op het e-mail adres: 

redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl 
 

 

 

De volgende Stem is van 23 november t/m 20 december  
 
Pastorie  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart        tel.324735 
Redactie Stem Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022 
Aktie kerkbalans   : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85 
Stichting “Vrienden van St. Jan” 
(voor extra onderhoud)  : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45   
Missie Werkgroep   : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 
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