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===================================================== 
P A R O C H I E     S T.   J A N   G E B O O R T E 
Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart 
Pastorie Kudelstaart  tel.: 0297 - 32 47 35 
E-mail:  stjangeboortesecretariaat@live.nl 
www.rkkerkkudelstaart.nl 
 

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38              
E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl 

 
12 april 2025                              JAARGANG 59 NR. 04 
===================================================== 
 

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP 
      Zondag om 11.00 uur (zie ook onze middenpagina) 

  
 
HET PAROCHIE-SECRETARIAAT 
Het secretariaat is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 
                                     09.00 uur tot 12.00 uur 
 

U kunt daar persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van 
gebedsintenties en het afgeven van post. 
Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor 
informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.  
U bent van harte welkom. 
Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. 
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar 
de betreffende priester. 
Wilt u een persoonlijk gesprek met pastoor Marco Cavagnaro of 
kapelaan Darek Karwowski maakt u dan een afspraak via het 
secretariaat pastorie Kudelstaart of via het secretariaat pastorie 
Uithoorn. Telefoonnummers zie boven aan deze pagina. 
 
Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de 
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.  
 

mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
http://www.rkkerkkudelstaart.nl/
tel:0297
mailto:pastores@emmaus-uithoorn.nl
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DIERBARE PAROCHIANEN   
Het woord ‘Pasen’ komt van het Hebreeuwse Pesach, wat ‘overgang’ 
betekent. De overgang van de Joden door de Rode Zee, van de 
slavernij in Egypte naar de bevrijding.  
Voor de christenen is Pasen het feest van de opstanding: de overgang 
van Jezus van de dood naar het leven. Maar in de afgelopen maanden 
lijkt het alsof de Goede week nooit naar de Paaszondag leidt, maar 
blijft in de duisternis van Goede Vrijdag vastzitten. De wereld lijkt 
immers op de rand van de zelfvernietiging te staan. De oorlogen 
(Oekraïne, Israël, Jemen) dreigen wereldoorlogen te worden. Europa 
denkt dat haar redding door de wapens zal komen, terwijl onze Paus al 
jaren roept dat we moeten van de wapens af!  
Is er echt geen hoop meer? Een aantal jaren geleden ging paus 
Franciscus op Witte Donderdag naar een vrouwengevangenis in 
Rome en vierde daar de ritus van de Voetwassing met twaalf 
gevangenen. Franciscus keek hen een voor een in de ogen en sprak 
over Gods oneindige barmhartigheid. Hij zei: “Wij hebben moeite om te 
vergeven... maar Jezus wordt nooit moe van vergeven! Hij vergeeft 
alles!” En terwijl hij hun voeten waste (en kuste), barstten zij allen in 
tranen uit. Het was ontroerend.   
Dit is de barmhartigheid die bevrijdt, zelfs als je in de gevangenis zit, 
want het bevrijdt van het kwaad en de dood. Het Jubeljaar van de 
HOOP biedt ons de mogelijkheid om “de blijde boodschap aan de 
armen te brengen, de wonden van de gebroken harten te helen, 
de bevrijding aan de gevangenen te verkondigen”. Het jubeljaar is een 
jaar van barmhartigheid.  
Jezus kan ons een jaar van barmhartigheid geven, omdat hij macht 
heeft over de dood. Jezus werd geketend en stierf op een dag in april, 
tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem; hij stierf aan het kruis als een 
slaaf en werd daarna in een graf gelegd - dat is de meest 
afschuwelijke en onherroepelijke gevangenis. Het leek het einde van 
alles. Maar na drie dagen verrees hij. Zijn opstanding is voor ons 
allemaal een nieuw begin.  



 

3 
 

We leven in moeilijke tijden en hebben barmhartigheid nodig. Laten we 
God vragen ons de “gave van de tranen” te geven, wat betekent: te 
mogen huilen om onze broeders die lijden, en ook om ons eigen leed. 
Deze tranen zullen ons helpen ons hart te openen voor het licht van de 
Opstanding.  
Zalig Pasen  
Pastoor Marco Cavagnaro 
 

 
 
 
 
 
PAASTRIDUUM 
 
WITTE DONDERDAG 17 APRIL 19.00 UUR 
Met deze viering wordt het priesterschap herdacht. 
Jezus deelde op die avond het brood met zijn leerlingen. 
Zoals u al eerder vernomen hebt staat er tijdens de eucharistieviering 
een mand voorin de kerk waarin u tijdens de communie, droogvoedsel 
kunt doen onder de noemer van “Samen delen “ 
Tijdens deze viering zal het dames/herenkoor Cum Ecclesia zingen. 
 
GOEDE VRIJDAG 18 APRIL 19.00 UUR 
Op deze dag is er een eucharistieviering waarin het lijdensverhaal wordt 
verteld, ook bent u in de gelegenheid om bloemenhulde bij het kruis te 
brengen.  
Het dames/herenkoor Cum Ecclesia zal deze viering opluisteren. 
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PAASWAKE 19 APRIL 21.00 UUR 
Dit is een eucharistieviering met medewerking van het dames/heren- 
koor Cum Ecclesia 
Buiten zal er voor de dienst een vreugdevuur branden. 
Aan het vreugdevuur zal de Paaskaars worden ontstoken en het 
Paaslicht doorgegeven worden in de kerk. U krijgt bij binnenkomst uw 
kaarsje om het licht door te kunnen geven. Ook wordt tijdens de viering 
het doopwater gewijd met de nieuwe H. olie. 
 
PASEN 20 APRIL 09.30 UUR 
Op deze eerste Paasdag is de kerk gesloten. 
U bent wel in de gelegenheid om dan in de Karmelkerk Aalsmeer de 
viering bij te wonen. Mocht u graag naar de viering toe willen gaan, 
maar geen vervoer hebben, dan kunt u zich maandag de 14e en 
woensdag de 16e nog aanmelden bij het secretariaat tel.324735 
 
 
VASTENACTIEPROJECT 
In de laatste Stem voor Pasen willen wij nog even de aandacht 
schenken aan het bijzondere VASTENACTIEPROJECT 2025: 
SCHONER KOKEN- BETER LEVEN!!! 
Aandacht voor de slimme, hardwerkende, stoere vrouwen in Oeganda.  
Zij staan niet zoals wij hun eten klaar te maken in onze luxe keukens,  
die van alle gemakken is  voorzien. Zij staan (en ook de kinderen)  
bij de ongezonde, gevaarlijke vuurpotten. Met houtkap uit het bos.  
Een aantal slimme vrouwen hebben bedacht om briketten te maken van 
zwerfafval van straten en markten. Dit is veel schoner en helpt ook weer 
in  de strijd tegen ontbossing.  Een procedure waar materiaal voor nodig 
is; mengbakken, ketels, jerrycans enz. enz.  
Wij kunnen ze daarbij helpen door onze bijdrage in de rode bus of over 
te maken of op de rekening van de Missie Werkgroep  
NL62 RABO 03801.067.28 
Heel veel dank namens de werkgroep,  
Willy v. d. Geest 
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LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 
***Op 13 maart jl is op 82-jarige leeftijd de heer Age Arnoldus Walta 
plotseling overleden. Age woonde aan de Huygensstraat. 
Age, een eenvoudige, rustige man, iemand die graag op de achtergrond 
bleef maar die door zijn liefde voor zijn vrouw en gezin zeker niet 
onopgemerkt bleef. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij de gemeente 
Aalsmeer en bleef na zijn pensionering belangstelling en contact 
houden voor zijn ex-collega’s.. Age genoot van de kleine dingen van 
het leven, hij behoefde geen extra luxe. 
Doe maar gewoon was zijn motto. 
Dat hij zeer geliefd was bleek wel uit de grote belangstelling tijdens de 
afscheidsviering op woensdag 19 maart in onze kerk met pastoor 
Torres. Met mooie woorden en passende liederen hebben wij afscheid 
van Age genomen. Na de afscheidsviering is hij op ons kerkhof 
begraven. We wensen zijn vrouw Linda en kinderen en kleinkinderen 
heel veel kracht toe in deze verdrietige tijd. 
Veel sterkte voor de toekomst. 
Moge hij rusten in vrede. 
 
 
***Onverwachts ontvingen wij het bericht dat Theo Hoogenbosch op 
zondag 30 maart rustig is overleden op de leeftijd van 80 jaar. 
Theo woonde aan het Robend en is altijd een behulpzame, sociale man 
geweest. Maar helaas ging het de laatste paar jaar minder goed met 
Theo, het lopen ging moeilijker en hij viel regelmatig in huis wat zijn 
wereldje wel erg klein maakte. 
Gelukkig hoefde Theo niet naar een verpleeghuis, dankzij zijn vrouw 
Tiny, die hem tot op het laatst verzorgd heeft. In haar bijzijn is Theo 
overleden. Dat hij zo snel zou overlijden had niemand verwacht. 
Theo heeft heel veel jaren bij het zangkoor ‘Cum Ecclesia’ gezongen 
en was ook ruim 13 jaar penningmeester van het zangkoor.  
Op vrijdag 4 april was de Afscheidsviering van Theo, waarin natuurlijk 
‘zijn’ zangkoor zong. Er waren veel mensen aanwezig om Theo de 
laatste eer te bewijzen. Na de afscheidsviering werd Theo door alle 
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aanwezigen uitgeleide gedaan, waarna hij naar het Crematorium werd 
gebracht. 
Wij wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe om 
het verlies van haar man en hun vader en opa te verwerken. 
 

Uitvaartgroep: Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte 
 
 
 
 
 
PALMPASEN 
De volgende gezinsviering is 

Palmzondag op 13 april om 9.30 uur in 

Aalsmeer. Dan zullen we met 

Palmpasenstokken in processie de kerk 

doorgaan, zegent de pastoor de nieuwe 

palmtakken en luisteren we naar het 

verhaal van Jezus die op een ezeltje in 

Jeruzalem aankwam na zijn tocht door 

de woestijn. 

Kom luisteren, bidden en meezingen in 
de kerk. We hopen u daar ook (weer) te 
zien. 
Werkgroep gezinsviering en communie Kudelstaart - De Kwakel-
Aalsmeer 
 
 
GOEDE VRIJDAG 
Op Goede Vrijdag is er in Aalsmeer om 15.00 uur een speciale viering. 
Hierin beelden de communicanten met kinderkoor de kruisweg uit. 
De cantors van het Karmelkoor verlenen hieraan ook hun medewerking. 
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VERVOLG: MUZIKAAL VERHAAL ‘Vrij om te leven’ 
Als ik dit schrijf hebben wij ‘s avonds de 5e repetitieavond voor de boeg. 
En.. het gaat nog steeds lekker. Heel veel geregel van tevoren, maar 
dat hoort erbij. Draaiboek kloppend maken, reclame, toegangskaarten, 
sponsoring binnenhalen, want zo’n evenement kost best wel wat. We 
hebben goede hoop dat alles gaat kloppen, financieel gezien. De 
kaarten worden vanaf 17 april verkocht. Volwassenen € 10,00 en 
kinderen t/m 12 jaar € 5,00. We wilden de prijzen zo laag mogelijk 
houden, zodat iedereen te mogelijkheid krijgt om te komen kijken en 
luisteren. Er is zelf een gratis consumptie na afloop van het evenement, 
zodat u nog even na kunt praten over de uitvoering. Het muzikale 
verhaal duurt ongeveer 90 minuten en er is geen pauze. Dit hebben we 
zo gepland omdat de banken in de kerk vrij hard zijn, misschien is het 
wijs een klein kussentje meenemen? 
 

Het zangkoor is ruim 50 personen geworden en ook het combo is 
gegroeid: 8 personen! Geweldig is dat. Wat de repetitieavond betreft, 
dat is iedere woensdagavond een hele gezellige avond, er wordt flink 
gerepeteerd. Om alles goed en snel in te studeren maak Fleur van ieder 
lied een opname per stemsoort en die kunnen de koorleden thuis flink 
gaan oefenen, want des te sneller zit het in je hoofd. 
Dit werkt heel erg goed, al is het weer een extra belasting voor Fleur. 
‘s Middags voor de repetitie uit worden door een paar mensen de 
stoelen neergezet, het altaar weggehaald zodat alles klaar staat. 
In de pauze van de repetitie komt iedereen de kerk in want daar staan 
op twee punten de koffie- en theekannen klaar voor de inwendige mens 
en natuurlijk ook altijd een lekker koekje want dat hoort erbij. 
 

We hebben zo’n 10 repetitieavonden. Eerdaags hebben we ook een 
Doorloopzondag. Dan gaan we alles van het begin tot het einde 
uitproberen, daarna nog een keer een generale repetitie en dan de 
uitvoeringen op vrijdag 9 mei ’s avonds en zaterdagmiddag 10 mei. 
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Wij hopen dan ook dat u allemaal een kaartje wilt kopen om naar ons 
uniek Muzikale verhaal te komen kijken en luisteren. Het is heel 
bijzonder met verhalen uit Kudelstaart 40-45 en prachtige liedjes. 
Daarbij ook nog een soort toneelspel, waarbij Tineke van Kleef weer 
behulpzaam is. Om te maken dat u alles goed kunt zien en horen, 
hebben wij professionele hulp ingeschakeld. Door middel van goede 
geluidsapparatuur en extra schermen in de zijpaden moet het voor 
iedereen duidelijk hoorbaar en zichtbaar kunnen zijn. 
U ziet het, we doen er alles aan om het te laten slagen. 
Alleen zijn we nog op zoek naar kinderen tussen 9 en 13 jaar voor het 
koortje. Tot op dit moment valt de aanmelding hiervan een beetje tegen. 
Heel jammer, want voor de kinderen zijn er ook leuke momenten 
opgenomen. Spel, zang en hopelijk ook gedichten over de vrijheid. 
Heeft u misschien nog kinderen in uw omgeving die dit leuk zouden 
vinden, ze mogen ook iets jonger of ouder zijn, laten ze dan even 
contact opnemen. Het zou heel fijn zijn als er een koortje zal staan, 
anders moeten we noodgedwongen dit schrappen en dat zal een groot 
gemis zijn. 
 

Bent u al benieuwd naar alles? 
Dan snel achter kaarten aan. 
Op zondag in onze kerk of op maandag-woensdag of vrijdag op het 
secretariaat. 
En vanaf 17 april bij Slijterij van Lammeren in het winkelcentrum. 
Wel graag contant betalen, er is geen pin! 
 

Wij verwachten een goede opkomst, dus wacht niet te lang met kaarten 
kopen. 
Het muzikale verhaal mag u niet missen!!. 
En… mochten alle kaarten verkocht zijn en er is nog vraag naar kaarten, 
proberen we de Generale te gebruiken als uitvoering. 
Maar waarom daarop wachten…. Gewoon snel reageren. 
 

Tot ziens in de kerk, vriendelijke groet namens de werkgroep, 
Bevrijdingsconcert Vrij om te leven, Garry Scholte tel.0613409523 
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VIERINGEN 
Zo. 13 apr.  09.30 uur Gezamelijke Euch.viering in Aalsmeer 

mmv. Kinderkoor en Communicanten 

 
Do. 17 apr. 19.00 uur  Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
   Witte Donderdag 
   Lector: Cees 
 Koster: Gerard                      

 
Vr.  18 apr. 19.00 uur   Eucharistieviering mmv. D/H-koor  

Goede Vrijdagviering 
Lector: Willy 

 Koster: Pieter 

      
Za. 19 apr.  21.00 uur  Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
   Paaswake 
   Lector: Lucy 
   Koster: Ageeth 

 
Zo. 20 apr.  09.30 uur Gezamelijke Euch.viering in Aalsmeer 
   1e Paasdag 

 
Zo. 27 apr.  11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors 
   Lector: Cees 
   Koster: Aad 

    
Zo. 04 mei  11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor 
   Lector: Willy 
   Koster: Gerard 

 
Zo. 11 mei  11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors 
   Lector: Lucy 
   Koster: Pieter    
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GEBEDSINTENTIES 
Zo. 13 apr.       Eef Masselink, Joop van Leeuwen 

Age Walta, Theo Hoogenbosch 
 
Pasen  Rudolf de Bok, Fam.de Boer-Boekhorst 
  Marie van der Jagt-Meijer en Rinus van der Jagt 

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns 
  André en Miep Winters-van Wissen 

Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong 
  Theo en Mien Rekelhof-Zandvliet 
  Kees Heemskerk, Joop van Leeuwen 

Marita Bouwmeester-Peters, Truus du Pau-de Rijk 
Gemma van As-Hoogervorst 
Agaath van Scheppingen-Straathof 
Age Walta, Theo Hoogenbosch 

 
Zo. 27 apr. Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot 

Eef Masselink 
Age Walta 
Theo Hoogenbosch 
In ’t bijzonder voor dopeling Selina van Dijk 
 

Zo. 04 mei Robbert van Leeuwen 
Hein, Evert en Jan Zethof 
Jaap Broers  
Eef Masselink 
Joop van Leeuwen 
Frans van den Aardweg 
Theo Hoogenbosch 
 

Zo. 11 mei Eef Masselink, Theo Hoogenbosch 
  Cor en Corrie de Jong-Klijn 

Grada – Joop en Nico de Jong 
Cees van Wees en Marjan van Wees-van den Hoek 
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BANNEUX: ONTMOETING MET MARIA 
De voorbereidingen voor de reis naar Banneux (bedevaart plek in de 
Belgische Ardennen) zijn al weer volop van start. 
De vaste gasten worden alweer aangeschreven of ze ook dit jaar weer 
mee willen naar Maria in Banneux. Ik wil jullie toch nogmaals proberen 
enthousiast te krijgen om eens een keer mee te gaan met deze fijne 
reis. 
We vertrekken altijd op vrijdag, en komen terug op dinsdag. 
Dit voorjaar gaan we van 23 t/m 27 mei. 
En in het najaar van 05 t/m 09 september. 
Globaal programma: 
Dag 1: De gasten en vrijwilligers verzamelen zich, en reizen per bus 
naar een centraal punt in Nederland, waar we een broodmaaltijd 
nuttigen. Hierna vervolgen we onze weg en komen in de namiddag aan 
in Banneux. (Voor nieuwe gasten, er word informatie verteld onderweg.) 
Dag 2: In de ochtend is er de kruisweg. De dagelijkse zieken zegening, 
is om 15.00 uur. In de avond een kaarsenprocessie. Biddend in 
“optocht” naar de Bron om bij Maria een hulde te brengen. 
Dag 3: Een internationale Eucharistieviering waarbij er een  
(hulp)bisschop aanwezig zal zijn. 
Dag 4: In de morgen een boeteviering en gelegenheid om met een 
priester in gesprek te gaan. In de middag word het triduüm afgesloten 
met een handoplegging. 
Dag 5: De terugreis vind plaats. Het centrale verzamelpunt word weer 
aangedaan, hier krijgt u nog een warme maaltijd. Daarna zullen de 
bussen alle gasten weer veilig naar alle opstapplaatsen terug brengen. 
** 
Ontbijt, lunch, avondeten, word allemaal verzorgd. Alle avonden is er 
een gezellig samenzijn. Er is binnen een informatiestand die leuke 
dingetjes verkoopt, u kunt een misintentie opgeven. Er zijn 
verpleegkundigen mee, er is een arts mee, en vele andere vrijwilligers, 
daar kunt u echt alles aan vragen. 
Er zijn buiten winkeltjes aanwezig met heel veel mooie en leuke 
souvenirs met betrekking op Maria en ons katholieke geloof. 
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Achter in onze kerk liggen folders met nog meer informatie. Neem er 
gerust 1 mee om eens door te lezen. Bent u wel geïnteresseerd maar 
echter niet in de gelegenheid richting de kerk te komen? Er is ook een 
mogelijkheid om telefonisch of per email informatie bij ons op te vragen 
over deze reis. 
Secretariaat van Bisdom Haarlem/Amsterdam 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
06-30918592 (Ellen van der Laan) 
 
Ik hoop van harte u een keer te mogen begroeten met onze gezellige 
groep in de Belgische Ardennen! 
Tot Banneux??  
Groet, Monique Rekelhof. 
 
KLINIEK IN NIGERIA OFFICIEEL GEOPEND 
De kliniek in het geboortedorp van dokter Dare is op 2 maart officieel 
geopend. Mede door de verkoop van kerstkaarten heeft stichting 
MissionHouse dit financieel mogelijk gemaakt. De kerstkaarten aktie 
heeft in totaal meer dan € 600,- opgeleverd.  
Een volgend doel doet zich al weer voor nl de aanschaf van een tiental 
patiënten monitoren voor het Helping Hands specialist hospital welke 
we ook hebben financieren. Ook dit jaar hopen we in de kerk weer 
kerstkaarten te kunnen verkopen. 
Willy Holling 
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PCI INTERNATIONALE SPONSORING 
Vanaf 2021 steunen wij als P.C.I. internationaal in Kenia: REEFolution. 
De stichting is opgericht door Eric Stokman, geboren en getogen in 
Aalsmeer, van het voormalige Stokman Rozen aan de Hornweg in 
Aalsmeer en rozenbottelkwekerij Rosefruits.  
REEFolution, gestart in 2015 is een stichting die afhankelijk was van 
vrijwilligers en donaties.  
Kleinschalig begonnen, in Shimoni, in een vissersdorp waar de 
bevolking leeft van visserij op het rif, is men begonnen om de vissers 
bewust te maken dat vissen met dynamiet ook al het andere leven 
inclusief koraalrif vernietigd. Vissers gebruikten netten met te kleine 
mazen en ondermaatse vis werd niet teruggegooid. Je kunt immers niet 
zonder vis naar huis komen als je thuis de kinderen moet voeden.  
Daarom is tot op de dag van vandaag, voorlichting en educatie over 
duurzaam beheer en behoud noodzakelijk. Om de lokale kust bewoners 
meer bewust te maken van hun belang bij gezonde koraalriffen, want 
het is ten slotte “de kraamkamer” voor vele vissoorten en het koraal is 
ook van belang voor een goede kustbescherming, werd er aan de 
inwoners en vissers o.a. een opleidingstraject aangeboden als 
rifwachter.  
Inclusief een duikopleiding en een training over duurzaam beheer en 
behoud van het koraal, de visstanden en andere natuurlijke 
hulpbronnen, zorgen deze rifwachters, mannen en vrouwen, tevens 
voor educatie voor de lokale bewoners in de kustdorpen en de scholen. 
Ook is er een zeewier kwekerij opgestart voor de vrouwen van de 
dorpen. Van dit zeewier maken zij zeep en shampoo die zij kunnen 
verkopen. Een mooi en duurzaam project voor natuur en mens wat wij 
graag met onze regio de afgelopen jaren hebben mogen steunen! 
 Het gezamenlijke einddoel méér koraalrif en méér vis voor iedereen, 
om de belangrijkste inkomstenbronnen van bewoners van 
kustgebieden bij koraalriffen, visserij (en toerisme) zeker te stellen op 
de langere termijn heeft zijn vruchten afgeworpen… REEFolution heeft 
de aandacht getrokken van de hele wereld en is een voorbeeldproject 
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geworden waardoor Financiële steun van onze kant niet meer nodig is.  
Men kan nu zelfstandig verder met dit mooie project! 
 

Maar nu heeft in het zelfde gebied een ander project onze aandacht 
getrokken. Eric Stokman is in contact gekomen met Peter en Sandra 

Ruysenaars die in Shimoni, Kwale county, de Kenya Kesho 
meisjesschool runnen.         
Kenya Kesho Trust is een liefdadigheidsinstelling zonder 
winstoogmerk die de Kenya Kesho Primary School for Girls runt en 
beheert.  
 

Kwale County is een van de armste provincies van Kenia, presteert 
ondermaats op alle ontwikkelingsindicatoren en behoort tot de onderste 
15% op het gebied van onderwijs. 
Kwale County heeft een kinderrijke bevolking, waarbij de 0-18-jarigen 
78% van de totale bevolking uitmaken, met grote gezinnen.  
 

De waarde van een meisje is daar bijna niets en daarom is het een 
missie om meisjes uit de gemeenschap op te leiden die het vermogen 
en de motivatie hebben om veel verder te gaan dan het essentiële 
basisonderwijs. Men bied de meisjes duurzaam en kwaliteitsvol 
onderwijs, die hun families normaal gesproken niet zouden kunnen 
betalen. Doordat de meisjes vroeg zelfstandig worden gemaakt middels 
praktische beroepseducatie wordt hiermee voorkomen dat ze niet met 
13 of 14 jaar uitgehuwelijkt worden en zwanger gemaakt worden tegen 
hun zin. 
 

Tot hun 16 jaar worden de meisjes opgeleid en is het de beste oplossing 
om de armoede te keren en  een van de krachtigste instrumenten om 
vrouwen binnen het gezin en de samenleving sterker te maken.   
Hierbij werkt men met een leerplan, waarin de ouders ook worden 
betrokken, bewust worden gemaakt en inzien dat het nuttig zal zijn om 
hun dochters toe te rusten met kennis om zo, zelfstandig te kunnen 
functioneren in de “moderne wereld”.  
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Maar ook in de kennis van Gezondheid, zoals voeding, hygiene, 
anticonceptie wordt een belangrijke rol gespeeld in de 
bewustmakingscampagne ter bevordering van anticonceptie en 
hygiëne en het praten over reproductieve gezondheid met de meisjes 
in de lokale gemeenschappen.  
Er wordt met de moeders gesproken over gynaecologische problemen 
en symptomen en waar ze terecht kunnen voor behandeling, over 
zwangerschappen in de vroege kinderjaren en hoe de moeders hun 
kinderen kunnen beschermen tegen de ellende die ze zelf hebben 
doorstaan.  
 
Er wordt de meisjes geleerd hoe te verbouwen, hoe dit toe te passen 
op de droge, zanderige grond, in de grote tuinen van de school, waarbij 
de vaders nauw bij betrokken worden. Daardoor weten zij zelf beter hoe 
hun eigen landje te bewerken en dat genereert weer inkomen! 
 
De stichting is een voorbeeldschool voor de omgeving en groeiende 
in ontwikkeling.  
Men is momenteel samen met Eric Stokman een project aan het 
opzetten om de meisjes in hun laatste schooljaar een kleine 
eenmanszaak te laten opzetten binnen de school en hen ook te 
begeleiden en te monitoren hierin wanneer ze van school komen en 
zelfstandig voor hun eigen inkomen moeten gaan zorgen.  
 
Meisjes zouden niet naar school gaan zonder sponsoring van buitenaf.  
Door The Kenya Kesho School for Girls te sponsoren en in het bijzonder 
het project van Eric binnen deze school, kunnen wij helpen ervoor te 
zorgen dat de student gezond, veilig, betrokken, ondersteund en 
uitgedaagd blijft en dat haar toekomst veranderd.  
 
Namens de P.C.I. Henriëtte Onderwater. 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.nl%2Fgravure-illustratie-eitjes-gras-clipart-vector_csp44505357.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.nl%2Fgravure-illustratie-eitjes-gras-44505357.html&docid=1jQ7sJlnplnTuM&tbnid=rnJD-UGpMZucuM%3A&vet=12ahUKEwjW99qrv73hAhWLalAKHSdcC5Y4ZBAzKFMwU3oECAEQVA..i&w=450&h=186&safe=active&bih=751&biw=1600&q=paas%20tekening&ved=2ahUKEwjW99qrv73hAhWLalAKHSdcC5Y4ZBAzKFMwU3oECAEQVA&iact=mrc&uact=8
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VERGEVING 
Op 2 maart was de gezamenlijke gezinszondag in Aalsmeer. Ditmaal 
met een groot kinderkoor. Wat klonk dat heerlijk! We hebben gelezen 
over de verloren zoon en wat een vreugde het geeft als je een ander 
vergeeft.  
VERGEVING! We hebben met de ouders en kinderen in de catechese 
na de viering daarover gesproken. Wat betekent dat? En hoe zie je dit 
terug in het dagelijks leven? 
Na de catechese hebben we gegeten in het parochiehuis. Met een kort 
gebed door Darek voorafgaand aan de gezamenlijke broodmaaltijd 
hebben de communicanten samen het brood gedeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ASWOENSDAG 
Op 5 maart hebben we met de communicanten en kinderen van het 
kinderkoor met pastoor Darek de palmtakjes van vorig jaar verbrand. 
De as werd door de koster gezeefd en in de viering gemengd met 

wijwater. Hiermee kon het askruisje 
op de voorhoofden getekend 
worden. De viering was dit jaar in 
Kudelstaart, samen met de raad van 
elf van de Pretpeurders. Het 
kinderkoor werd aangevuld met een 
klein gelegenheidskoor. Samen met 
het pianospel van Alma hadden we 
een mooie muzikale omlijsting op de 
woensdagavond. Een goede start 
van de 40-dagentijd 
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VOEDSELINZAMELING OP WITTE DONDERDAG 17 APRIL 
Op Witte Donderdag is het een traditie om voedsel in te zamelen.  
Met deze actie tonen we ons solidair met hen die het minder hebben en 
een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende 
prijzen en inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te 
komen. U kunt tijdens de Witte Donderdagviering in Kudelstaart en Nes 
a/d Amstel houdbare voedingsmiddelen zoals groenten in blik en pot, 
suiker, koffie, thee, rijst en pasta enz. meebrengen naar de kerk dat bij 
de offerande in manden op het altaar gelegd wordt. Het ingezamelde 
voedsel wordt verdeeld over de Voedselbank, 0297 help ons helpen, de 
daklozen die Broeder Wim Ernst (Aalsmeer) regelmatig bezoekt en 
anderen die het minder hebben. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
met Witte Donderdag naar de kerk te komen dan kunt het voedsel op 
vrijdag 11 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij het secretariaat in de 
pastorie van de kerk inleveren. 
Wij rekenen op uw gulle bijdrage! 
Witte Donderdag in Nes a/d Amstel: 17 april 19.00 uur 
Witte Donderdag in Kudelstaart: 17 april 19.00 uur 
Namens Diaconie Parochie Sint Urbanus en  
Parochie St.Jan Geboorte, 
Otto Zandvliet 
 
REGIOROOSTER 
H.Urbanus, Nes aan de Amstel  
Zo.  13-04 09.30 uur  Eucharistieviering 
Do.  17-04 19.00 uur  Witte donderdagviering 
Vr.   18-04         15.00 uur  Kruisweg 
  19.00 uur  Goede Vrijdagviering 
Za.  19-04 21.00 uur  Paaswake 
Zo.  20-04 11.00 uur  Eucharistieviering in Uithoorn 
Ma. 21-04 09.30 uur   Gezinsviering 
Zo.  27-04 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  04-05 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  11-05 09.30 uur  Eucharistieviering 
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Emmausparochie, Uithoorn 
Zo.  13-04 11.00 uur  Eucharistieviering 
Do.  17-04 19.00 uur  Witte donderdagviering in Nes 
Vr.   18-04 15.00 uur  Kruisweg met kinderen  
  19.00 uur  Goede Vrijdagviering in Nes. 
Za.  19-04 21.00 uur  Paaswake in Nes 
Zo.  20-04 11.00 uur  Eucharistieviering Pasen 
Ma. 21-04 11.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  27-04 11.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  04-05 11.00 uur  Eucharistieviering 
Zo.  11-05 11.00 uur  Eucharistieviering 
St. Jans Geboorte, de Kwakel   
Zo.  13-04 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Do.  17-04 19.00 uur  Witte donderdagviering in Nes 
Vr.   18-04 15.00 uur  Kruisweg 
  19.00 uur  Goede Vrijdagviering in Nes 
Za.  19-04 21.00 uur  Paaswake in Nes 
Zo.  20-04 09.30 uur  Eucharistieviering 
Ma. 21-04 11.00 uur  Eucharistieviering in Uithoorn 
Zo.  27-04 09.30 uur  Woord-Communieviering 
Zo.  04-05 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  11-05 09.30 uur  Woord-Communieviering 
O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer  
Zo.  13-04          09.30 uur  gez. Eucharistieviering 
Do.  17-04 19.00 uur  Witte donderdag in Kudelstaart 
Vr.   18-04 15.00 uur  Kruisweg met kinderen 
  19.00 uur  Goede Vrijdag in Kudelstaart 
Za.  19-04 21.00 uur  Paaswake in Kudelstaart 
Zo.  20-04 09.30 uur  gez. Eucharistieviering Pasen 
Ma. 21-04 11.00 uur  Eucharistieviering in Uithoorn 
Zo.  27-04 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  04-05 09.30 uur  Eucharistieviering 
Zo.  11-05 09.30 uur  Eucharistieviering 
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PAROCHIE-AGENDA  14-04-2025 / 15-05-2025 
 

Wo. 16-04  13.30 uur Bevrijding 
     
Do. 24-04  18.30 uur Zonnebloem 
    
Wo. 30-04  13.30 uur Bevrijding  
 

Vr. 09-05.  19.30 uur Bevrijdingsconcert 
Za. 10-05  13.00 uur Bevrijdingsconcert 
        

 
     Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:  
      
                      redactiestem@hotmail.com  
 
       Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 mei 
 
 

 
 
 
DE VOLGENDE STEM IS VAN 16 MEI T/M 20 JUNI 
 
 
 
Pastorie            : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart, tel.324735 
Redactie Stem  : Ingrid Wegbrands, tel.0640168939/Marga v.d.Broek,tel.328022 
Aktie kerkbalans   : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85 
Stichting “Vrienden van St. Jan” 
(voor extra onderhoud)  : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45   
W.A.M. van der Geest-Lambalk 
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28 
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64 
(pci.stjankudelstaart@gmail.com). 
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