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PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247. 1433 GH Kudelstaart
Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

17 mei 2025 JAARGANG 59 NR. 05

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP
Zondag om 11.00 uur (zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT
Het secretariaat is op maandag, woensdag en vrijdag
geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van
gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, en/of jubileum of

voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.
U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld.
Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar
de betreffende priester.

Wilt u een persoonlijk gesprek met Pastoor Marco Cavagnaro of
Kapelaan Darek Karwowski maakt u dan een afspraak via het
secretariaat pastorie Kudelstaart of via het secretariaat pastorie
Uithoorn. Tel. zie boven aan deze pagina.

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de
openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.
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PAASVREUGDE EN PINKSTERVERWACHTING
Met gejubel is de nieuwe paaskaars binnengebracht: het licht van
Christus dat de duisternis verdrijft. Het doopwater is opnieuw gezegend
— symbool van nieuw leven, van reiniging en opstanding. We hoorden
de eeuwenoude verhalen over schepping, uittocht en bevrijding. En we
hoorden hét verhaal — het hart van ons geloof — over Jezus’ opstanding
uit de dood. Leven is sterker dan de dood: ‘Waarom zoekt u de levende
bij de doden? Hij is niet hier, Hij is opgestaan." (Lucas 24:5-6) Vuur,
licht, wierook, water, brood en wijn — oersymbolen van Gods
aanwezigheid. Tekenen van leven in volheid. Wat een feest was het:
Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan. We wensten elkaar een zalig
Pasen, en terecht. ‘lk ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft,
zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25)
Mogen de vreugde van dit feest en het geloof in de opstanding ons
blijven bemoedigen en sterken, elke dag opnieuw — ook als de paastijd
voorbij is. We bevinden ons nu in de rijke periode tussen Pasen en
Pinksteren. In het oude Israél waren dit landbouwfeesten, verbonden
met oogst en overvioed. Later kregen zij een diepere betekenis: Pesach
werd het feest van de uittocht uit Egypte, het begin van vrijheid (Exodus
12), en Shavuot (het wekenfeest) het feest van de gave van de Wet op
de Sinai (Exodus 19-20).
Voor ons christenen kregen deze feesten een nieuwe, vervulde
betekenis: Pesach werd Pasen werd het feest van de verrijzenis van
Christus — Hij die de dood heeft overwonnen. En Shavuot werd
Pinksteren: de neerdaling van de Heilige Geest — Gods kracht in ons
midden. Daartussen vieren wij Hemelvaart: Jezus die terugkeert naar
de Vader en voor ons pleit.
Deze drie feesten vormen samen een groot heilsgebeuren: de vreugde
van Pasen krijgt haar volle kracht door de Geest van Pinksteren, die de
Vader zendt op het gebed van zijn verheven Zoon (vgl. Johannes
14:16-17).
Maar hoe vertalen we dit alles naar ons dagelijks leven? We kennen
allemaal momenten van verdriet, ziekte, eenzaamheid of verlies.
Momenten waarop we snakken naar bemoediging, troost en kracht.
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Hoe goed is het dan om te weten dat Jezus ook de weg van het lijden
is gegaan — maar dat het geen doodlopende weg was. Hij draagt ons —
zelfs als wij het niet merken. En wij mogen elkaar eraan blijven
herinneren: ‘Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de
wereld.” (Mattheus 28:20)

Laten we daarom als gelovigen elkaar blijven opzoeken. Laten we
samen vieren, samen bidden en samen de weg van Jezus gaan.

Want in gemeenschap vinden we steun en herkenning.

En in de Geest worden we vervuld van hoop en kracht.

Moge de vreugde van Pasen in ons hart blijven wonen. En mogen wij
vol verlangen en verwachting uitzien naar het Pinksterfeest — het feest
van vuur, van roeping en van de Geest die leven geeft. Laat ons groeien
in al wat de Geest geeft: ‘liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” (Galaten 5:22-
23)

Paasvreugde. Pinksterverwachting.

Laten we in die Geest blijven wandelen.

Diaken Jeroen Hoekstra




LAATSTE VOORBEREIDINGSVIERING OP 1¢ H. COMMUNIE
“IN HET SPOOR VAN JEZUS”

Op 18 mei is de laatste gezinsdag ter voorbereiding op de

1e H. Communie. Deze is in Aalsmeer om 9.30 uur.

We gaan het hebben over de eerste twee geboden die Mozes kreeg op

2 kleiplaten toen hij boven op de berg Sinai was.

1e: Eer alleen God. Hij bedoelt hiermee dat je moet oppassen dat je

niet teveel aandacht schenkt aan andere zaken die je afleiden van dat

waar het om gaat in het leven.

2e: Heb je naaste lief zoals jezelf. Hiermee bedoelt Hij dat als je goed

voor jezelf zorgt, je ook goed voor anderen kunt zijn.

Dit zijn belangrijke onderdelen van het spoor waarop Jezus ons wilde

zetten. Zou het niet mooi zijn als wij mensen dit spoor zouden volgen?

Wat zou de wereld

er dan mooi uitzien.

De 10 geboden.
Welk plaatje hoort bij welk gebod.
Zet het nummer van het gebod bij

het plaatje dat erbij hoor"r De communicanten

en hun ouders gaan
deze ochtend
gebruiken om weer
een stapje verder te
komen op het spoor
dat Jezus uitzette
VOOr Ons.

|er' is één God -
R

%Io maak geen beeld van God ees “trou

8.
vloek niet H- |sfee| niet

9.
lieg niet

zondag is een r'us'rda

5.
p| |eer je ouders

Tot ziens allemaal
in Aalsmeer om
9.30 uur op 18 mei!




PINKSTEREN ZONDAG 8 JUNI

Geloof, hoop en liefde, het zijn de gaven van de H. Geest.

Met Pinksteren vieren wij de komst van de H. Geest in ons midden.
Op deze dag willen wij de Paaskaars doven en het Pinkstervuur
ontsteken.

De eucharistie is met zang van de het dames en herenkoor.

U bent van harte uitgenodigd voor deze viering.

VERLOTING PAASKAARS.

Even als de andere jaren zal de grote en ook de kleine
paaskaars worden verloot. Deze verloting zullen we gaan
houden als we ook het Sint Jansfeest gaan vieren en dit zal s

zijn op zondag 15 juni.

De loten worden verkocht op zondag 25 mei, 1 en 8 juni.

Ook zondag 15 juni bent u in de gelegenheid voor de viering uit nog een
lootje te kopen. De lootjes kosten € 1,25 per stuk en voor € 5,00 krijgt u
5 loten.

Natuurlijk zullen de loten ook op het secretariaat te verkrijgen zijn.

Namens het parochieteam Anneke van der Jagt.

SINT JANSVIERING ZONDAG 15 JUNL.

Zondag 15 juni vieren wij het feest van de H. Johannes de doper.
Deze viering is met zang van het dames en herenkoor en het
kinderkoor.

U bent van harte uitgenodigd voor deze mooie

Woord en communieviering.



PINKSTERACTIE

Zoals elk jaar houden we in onze parochie een actie voor de
Nederlandse Missionarissen en missionaire werkers.

In de bijgevoegde folder informatie over deze harde werkers.

De rode bussen staan weer klaar, u kunt het ook overmaken op ons nr.
van de: Missiewerkgroep. NL62 RABO 03801.067.28

DANK &gérd Willy v. d. Geest

De opbrengst van de Vastenactie 2025 was: € 1329,70

Prachtige eindresultaat!! Dit kwam tot stand door één heel groot

bedrag, en diverse kleinere overschrijvingen, de rode bus en de zakjes

van de kinderen. Heel veel dank namens de dappere vrouwen in

Oeganda die door onze bijdragen een betere toekomst hebben door
SCHONER KOKEN-BETER LEVEN !!!

Ook veel dank namens het Missie comité; Willy

VOEDSELINZAMELING SUCCESVOL

In de kerken in onze regio is in de paastijd weer een inzameling
gehouden van voedsel. In de Kwakel met Palmpasen; in Kudelstaart en
Nes a/d Amstel met het Paastriduiim op Witte Donderdag. Daarnaast
hebben ook de Doopsgezinde Gemeente en de Open Hof Kerk in
Aalsmeer meegedaan met de inzameling. Mede daardoor was deze
voedselinzameling een groot succes! De opbrengst van de inzameling
van Kudelstaart en de Aalsmeerse kerken is goed terecht gekomen bij
de Voedselbank Aalsmeer en bij Br. Wim Ernst die daklozen bezoekt.
De opbrengst uit de Kwakel en Nes a/d Amstel is naar de Voedselbank
Uithoorn en Stichting 0297 Helpt gegaan. Deze Uithoornse stichting
helpt vooral minimagezinnen die niet altjd hun dagelikse
boodschappen kunnen doen en net teveel inkomsten hebben om bij de
Voedselbank aan te kloppen. Dit is een mooi voorbeeld van
samenwerking met andere kerken en hetorganiseren van
gezamenlijke projecten binnen de regio. Een dank aan iedereen voor
de gulle bijdrage, veel mensen zijn er blij mee!

Namens de Diaconie; Otto Zandvliet
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PALMPASEN EN GOEDE VRIJDAG

Op vrijdagmiddag 11 april zijn de communicanten bij elkaar gekomen
om een Palmpaasstok te maken.
Dit was een gezellige knutselmiddag met een prachtig resultaat.

In de Palmpaasviering op zondag in de Karmelkerk in Aalsmeer,
liepen de kinderen met hun mooi versierde palmpaasstok in
processie door de kerk. Wat een prachtig gezicht.

Na de viering was er nog een verrassing van de Pretpeurders.
Zij stuurden haas en kuiken de kerk in om paaseitjes uit te delen.
Pretpeurders....Hartelijk dank hiervoor.

Ook op Goede Vrijdag was er een met meerwaarde.

Na twee keer oefenen met de communicanten, wist iedereen
precies wat ie moest doen.

Om 15.00 uur werd in de viering het toneelstukje van de
gevangenneming van Jezus mooi gespeeld.

Het verhaal werd verteld door 4 lectoren.

Hierna zijn de kinderen langs de kruiswegstaties gelopen

En zijn er bloemen bij het kruis gelegd.

Met de liedjes van het kinderkoor en cantors van het Karmelkoor
was het een mooie viering geworden.

Werkgroep 1¢ H. Communie.



Beste Parochianen van St. Jan Geboorte Kudelstaart

Onze Karmelkerk in Aalsmeer bestaat 95 jaar!

Wij gaan dat vieren met verschillende activiteiten op zaterdag 28 juni
en zondag 13 juli. Op zondag 13 juli is er een feestelijke viering in onze
kerk met aansluitend een receptie in het Parochiehuis.

U bent voor beiden van harte uitgenodigd.

Op zaterdag 28 juni organiseren wij o.a. een fietstocht. U kent
misschien wel het “happen en trappen’ model waarbij je naar
verschillende locaties fietst en bij iedere locatie verwend wordt met een
hapje en/of een drankje. Zo'n fietstocht hebben wij uitgezet in onze
regio, u bent van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen.

Het startpunt is in Aalsmeer bij de Karmelkerk.

De fietsroute is ca 32 km lang en er zijn 5 locaties waar u langs komt.
Starten kan tussen 13.00- 13.30 uur. (Deelnemers uit Nes aan de
Amstel kunnen ook van daaruit starten vanaf 14.00 uur)

Eris ook een verkorte route van ca 21 km, dan komt u langs 4 locaties.
Starten kan tussen 13.30- 14.00 uur.

De fietstocht eindigt bij het startpunt bij de Karmelkerk en zo rond half
5 sluiten we dit leuke gebeuren af.

Wij zouden het super fijn vinden om heel veel aanmeldingen te krijgen
en zo met z'n allen lekker in beweging te zijn!

U kunt dit doen door de aanmeldkaart

- die in deze Stem is ingevoegd - in te vullen en daarna in te leveren bij
het secretariaat, graag véér 15 juni.

Contactpersoon voor onze parochie is Mieke Kraan.

Zij is bereikbaar op tel.nr. 06-27263160.

Namens het Parochieteam en de Denktank van de Parochie Onze lieve
Vrouw van de berg Karmel,

Lous Zandvliet



VIERINGEN
Zo. 18 mei 09.30 uur

Familieviering In Aalsmeer

Zo. 25 mei 11.00 uur

Do. 29 mei 11.00 uur
Hemelvaart

Dop- viering mmyv. D/H-koor
Lector: Werkgroep
Koster: Aad Buskermolen

Eucharistieviering in Uithoorn

Zo. 1 jun. 11.00 uur

Dop- viering mmyv. D/H-koor
Lector: Werkgroep
Koster: Gerard van der Jagt

Zo. 08 jun. 11.00 uur
1¢ Pinksterdag

Ma. 09 jun. 11.00 uur
2¢ Pinksterdag

Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Cees Hageman

Koster: Pieter Bruin
Eucharistieviering in Uithoorn

Zon. 15 jun. 11.00 uur Woord- en communieviering

Sint Jan

mmv. D/H- koor + kinderkoor
Lector: Cees Hageman
Koster: Ageeth de Kuijer
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GEBEDSINTENTIES

Zon. 18 mei.

Zon. 25 mei.

Zon. 01 jun.

Zo. 08+09 jun.
Pinksteren

Zon. 15 jun.

Eef Masselink
André en Miep Winters-van Wissen
Theo Hoogenbosch

Gemma van As-Hoogervorst

Agaath van Scheppingen-Straathof

Age Walta

Fam. de Boer-Boekhorst

Jaap Broers

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Truus du Pau- de Rijk

Marita Bouwmeester-Peters

Theo Hoogenbosch

Uit dankbaarheid bij een 65 jarig huwelijk

==
Eef Masselink A
Robbert van Leeuwen
Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof

Eef Masselink

Rinus van der Jagt en Marie van der Jagt-Meijer
André Winters en Miep Winters-van Wissen

Jasper Blom

Coby Blom

Cees van Wees en Marjan van Wees-van den Hoek
Age Walta

Joop van Leeuwen

Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Truus du Pau- de Rijk

Theo Hoogenbosch

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
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‘DAUWTRAPPEN MET HEMELVAARTSDAG!

Voor de vroege vogels van onze S.0.W.-gemeente ‘de Spil' staat er 29
mei a.s. een wandeling gepland.

De Commissie Vorming en Toerusting van de Samen op Weg-
gemeente de Spil wil ook onze parochianen weer van harte uitnodigen
om mee te wandelen met hetjaarlijkse dauwtrappen op
Hemelvaartsdag 29 mei. Dit keer door het prachtige natuurgebied
Waverhoek in de polder Groot-Mijdrecht.

De diepte van de plas is slechts één meter, een waar vogelparadijs voor
steltlopers en andere watervogels.

Goed dicht schoeisel is aan te raden en bij regenachtig weer kan de
ondergrond drassig zijn.

Het is de bedoeling dat we om 7.15 uur verzamelen bij ‘de Spil’.

Om 7.30 uur vertrekken we dan naar de Botsholsedwarsweg 2, in
Waverveen.

Om 9.00 uur gaan we weer ‘Spilwaarts’ voor koffie/ thee en een
krentenbol.

Aansluitend is om 10.00 uur de kerkdienst waarin onze dominee
Strydom Bruwer zal voorgaan. We hopen op een mooie wandeling met
elkaar!

Voor info en vragen : Joke van Leeuwen ( jenjlesi@gmail.com) of

Madeleine van der Dussen

PELGRIMS VAN HOOP

Vanwege het Jubeljaar kunt u ook dichtbij iets ondernemen:

Holy City Amsterdam-tour (een wandeling van 2 uur door Amsterdam
met de geschiedenis van het ontstaan van Amsterdam, nu 750 jaar
geleden) Wel reserveren: visit@holycity.amsterdam

HABEB Pelgrimstocht langs (oude) religieuze plaatsen in Noord-
Holland: HABEB staat voor de plaatsen: Heiloo-Alkmaar-Bergen-
Egmond Binnen. Dat kan wandelend, fietsend of met de auto.

Zie verdere info: op de website bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Marlies
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Bindingkoor zingt Stabat Mater, Gloria en Little Jazz Mass op 24 mei

Aalsmeer — Op zaterdag 24 mei viert het Bindingkoor haar 60-jarig
jubileum met een bijzonder middag- en avondconcert in de
Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 55.

Op het programma staan ‘Gloria’ van Antonio Vivaldi, dat wordt
uitgevoerd samen met het ‘HASO’ (Haarlems Amateur Symfonie Orkest).
Charlie Bo Meijering (bekend van ‘Maestro’) begeleidt het koor op piano
bij het ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins.

De ‘Kwart OverJazz band’ staat garant voor de jazzy ondersteuning bij
‘A Little Jazz Mass’ van Bob Chilcott.

Het geheel staat onder de bezielende leiding van Annelies Smit.

Het middagconcert start om 16.00 uur, het avondconcert om 19.30 uur.
De zaal gaat een half uur voor aanvang open.

Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u vanaf nu kaarten bestellen
via bindingkoor@gmail.com.

Vermeld hierbij of het om het middag- of avondconcert gaat.

Entree: € 17,50 (/m 16 jaar € 10,00), inclusief pauzedrankje.
Kaartverkoop (indien nog voorradig) ook aan de zaal.

Met vriendelijke groet,
Namens Het Bindingkoor, Mariska de Graaf

Pinkster-zaterdag 7 juni Open Dag te HEILOO

Een dag vol vuur, geloof en ontmoeting in het Heilig Jaar van de Hoop!
Laat je hart raken door de Heilige Geest.

Thema: KOM HEILIGE GEEST HEILIG ONS EN ZEND ONS

Zie verder info op de poster achterin de kerk en/of flyer of

ga naar: info@charis4all.nl

Marlies
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EEN INDRUKWEKKEND MUZIKAAL VERHAAL.:
KUDELSTAART IN OORLOGSTIJD ‘40-'45

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei hebben vele mensen het
bevrijdingsconcert ‘Vrij om te leven’ bezocht.

Sterker nog, het was beide keren uitverkocht. lets waar de
organisatie alleen maar van kon dromen.

Als je de kerk binnenkomt, is hij bloemrijk versierd en sfeervol
verlicht in Neerlands kleuren. Muziek uit de jaren 40 komt uit de
speakers. Hoor ik daar Glenn Miller? Klinkt gemoedelijk!

Dan opeens vanachter uit de kerk schreeuwende kinderen die ruzie
maken om een bal en een springtouw, terwijl ze buiten heerlijk met
elkaar aan het spelen waren. Geagiteerde en geirriteerde
volwassenen staan naar elkaar te wijzen en dreigende teksten uit te
spreken, eindigend met een oorlogsverklaring aan een kolonel die
met zijn troepen dreigt aan te vallen.

Dan klinkt er een luchtalarm, iedereen zoekt een veilige plek en je
hoort het koor zingen ‘Mag ik dan bij jou’. De verbinding is gelegd.
Het lijkt de echte wereld wel!

Vanaf september 2024 is de werkgroep actief geweest met de
voorbereiding van dit concert. Het script voor ‘75 jaar bevrijding’ lag
ongebruikt op de plank en ‘80 jaar bevrijding’ wilden we graag vieren.
Gezien de situatie in de wereld is vrijheid niet meer zo
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vanzelfsprekend en daarom wilden we het concert met verhalen uit
‘Kudelstaart in oorlogstijd’ wat meer accent geven. Door verhalen te
vertellen kun je mensen, jong en oud, ervaringen, inzichten en
emoties meegeven. Je kunt verbindingen leggen. We hebben
daarvoor ‘prominente’ personen uit Kudelstaart gevraagd om over hun
eigen herinneringen of kennis en ervaringen uit de oorlogstijd in
Kudelstaart te vertellen. De interviewvorm, die Mandy van der Zwaard
daarbij aanhield, bleek zeer waardevol te zijn, want elke vraag bracht
vele herinneringen en emoties naar boven. Echter, als je maar 5
minuten voor elk interview hebt, moeten er wel keuzes gemaakt
worden.

De tijd van de mobilisatie was verwarrend. Er was chaos en dat werd
weergegeven in het lied ‘Wie heeft er suiker in de erwtensoep
gedaan?’ Gelukkig bleek het een kwajongensstreek te zijn! Het
publiek heeft smakelijk .
meegezongen! Koningin
Wilhelmina ( gespeeld
door wie anders dan
Tineke van Kleef) kwam
ons via Radio Oranje
vertellen dat ze de inval
van de Duitsers in ons
land sterk veroordeelde,
maar dat deerde de
Duitsers niet, De bezetting was een feit, weg vrijheid! Dat werd knap
door het koor weergegeven in het lied ‘Under Pressure.

Dick Venema vertelde over twee acties van het verzet in Kudelstaart,
waarbij Jan Maas een belangrijke rol speelde. Het verzetslied ‘Als wij
niets doen’ bezorgde menigeen kippenvel.
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Hanny Maas, de
dochter van Jan,
vertelde dat haar vader
later weinig wilde delen
over wat er in de oorlog
gebeurd was en over de
traumatische
ervaringen, waar hij
later in zijn leven veel
last van kreeg.

Het verzet werd via Radio Oranje 0.a. geinformeerd over de plekken
waar wapens en munitie werden gedropt, maar bracht ook vertier in
de Hollandse huiskamers. De Duitsers hadden het gebruik van de
radio wel ten strengste verboden, maar dat werd niet door iedereen
gehoorzaamd. Dick liet een radio zien die ingebouwd was in een boek.
Radio Oranjepresentator Dick Buskermolen introduceerde Helga de
Zanger, die ons, als Jetty Pearl, het lied ‘Op de hoek van de straat’
liet horen. Dat gaat over NSB-ers, die hun land voor vijf losse centen
verkopen. Ook die kwam goed binnen!
Piet Buskermolen vertelde over Pastoor van Kessel en de contacten
die hij vanuit de kerk had met tewerkgestelden in Duitsland. Piet las
een deel van een brief voor waarin de schrijver Ko Hogervorst liet
merken dat de kerk en zijn dorp voor hem zeer belangrijk waren. Riet
Lammers, zijn zus, had een eigen geschreven verhaal waarin ze
haar herinneringen als heel jong meisje weergaf over de vele
overvliegende bommenwerpers en ‘jagertjes’, het gevaar van
rondvliegende granaatscherven, de piloot die gevangen genomen was
en naar haar knipoogde, over de mensen die Duits gezind waren
geweest en na de oorlog daarvoor door dorpsbewoners gestraft
werden.
Het lied ‘Something inside so strong’, dat volgde, gaat over
tegenstand bieden, gekleineerd worden, over innerlijke kracht, die niet
klein te krijgen is. Wat een kracht zit er in dat lied en wat werd dat
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krachtig door het koor vertolkt!
Carice droeg het gedicht
‘Oorlog’ voor en Kayleigh
‘Tranen’ en toen daarna
‘Voorgoed’ door acht solisten
met koor werd gezongen, was
het toch even stil in de kerk.

Lo L

Er was een schril contrast merkbaar toen het ging over de verplichte
verduistering van de ramen en de straffen die erop stonden als je daar
niet aan voldeed, en de niet verduisterde ramen van onze kerk. Het
lied ‘Als op het Leidseplein’ zorgde voor een stuk verlichting, een
veiliger gevoel.

Greet van der Weijden las uit het dagboek van haar moeder een
stukje in dichtvorm voor, waarin het leven van alledag geschetst werd
en gevoeld werd dat de vrijheid op handen was. Kijk omhoog’, was
daar een prima lied bij en door de tweestemmigheid voelde je die
vrijheid steeds meer aankomen.

En ja hoor, koningin Wilhelmina kwam hoogst persoonlijk vertellen dat
de oorlog afgelopen was en na een driewerf Hoera, hoera, hoera werd
er door de koorleden enthousiast met oranje sjaaltjes gezwaaid.
Kinderen voegen zich met vlaggetjes bij het koor en samen met de
bezoekers werden er staande drie coupletten van het Wilhelmus
gezongen. Couplet 2 en 3 waren van Jan Rot.

De vrijheid werd gevierd met een medley van ‘Eens zal de Betuwe in
bloei weer staan, daar zijn de appeltjes van oranje weer en Trees
heeft een Canadees’. Ook hier zong het publiek uit volle borst mee;
fijn omdat de teksten op de schermen te lezen waren.

Tenslotte vertelde Theo Rekelhof over de laatste viucht van de Short

Stirling BK 620, het vliegtuig dat in de Westeinderplassen is

neergestort en waarvan de propeller als monument bij de vijver in

Kudelstaart staat. Hij had een maquette van dit vliegtuig

meegenomen, die door zijn broer Kees gemaakt was. Theo had veel
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bewondering en waardering voor al die jonge mensen uit diverse
landen, ook buiten Europa, die steeds maar weer het vliegtuig in
gingen om de vijand te bestrijden voor de vrijheid, waar wij nu in
leven!

Het lied ‘Vrij om te leven’, de titel van ons muzikaal verhaal, is een lied
voor en door kinderen en gaat over de toekomst. Wat klonken die
kinderstemmen puur en mooi: ik, jij, hij, zij, wij zijn VRIJ!

Met een dankwoord aan Fleur, het gelegenheidskoor, het combo, de
kinderen, de vertellers, spelers, Gijs Braat, sponsoren en iedereen die
meegeholpen heeft om van dit concert zo een prachtige,
indrukwekkende uitvoering te maken, sloot Garry het programma af.
Met het welbekende

‘We ‘Il meet again’ ging het koor de kerk in en stond al zingend in een
kring om het meezingende publiek heen: ook een mooie verbinding.
Een enthousiast slotapplaus volgde. Onder de muzikale klanken van
‘Imagine’ gespeeld
door het combo, kon
een ieder een
drankje halen bij een
van de tafels. Daar
werd nog lange tijd
nagepraat.
Kudelstaart in
oorlogstijd '40 -'45:
een uniek en
onvergetelijk
muzikaal verhaal, dat alleen maar zo uitgevoerd kon worden, omdat
het SAMEN is gedaan. Bedank!

Namens de werkgroep: Garry Scholte en Wil Kraan.
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REGIOROOSTER

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo.
Zo.

Do.

Zo.
Zo.

Ma.

Z0

18-05
25-05
29-05
01-06
08-06
09-06
15-06

11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur

11.00 uur

9.30 uur

Eucharistieviering 1¢ H. Communieviering in Uithoorn
Eucharistieviering Parochiefeest

Viering Hemelvaart in Uithoorn

Woord- en communieviering. o.Lv. Elly v. Rooden

Eucharistieviering 1¢ Pinksterdag
Eucharistieviering in Uithoorn 2¢ Pinksterdag
Woord en communieviering o.l.v.diaken Rob Mascini

Emmausparochie, Uithoorn

Zo.
Zo.

Do.

Zo.
Zo.

Ma.

Zo.

18-05
25-05
29-05
01-06
08-06
09-06
15-06

11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering 1¢ H. Communieviering

Eucharistieviering

Viering Hemelvaart

Eucharistieviering

Eucharistieviering 1¢ Pinksterdag
Eucharistieviering in Uithoorn 2¢ Pinksterdag

Eucharistieviering Familiezondag

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo.
Zo.

Do.

Zo.
Zo.

Ma.

Zo.

18-05
25-05
29-05
01-06
08-06
09-06
15-06

9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur

11.00 uur

9.30 uur

Eucharistieviering
Woord- en communieviering. o.l.v. Elly v. Rooden
Viering Hemelvaart in Uithoorn

Eucharistieviering
Woord- en communiev. o.L.v. E.v.R. 1¢ Pinksterdag
Eucharistieviering in Uithoorn 2¢ Pinksterdag
Eucharistieviering

O.L.V. van de Berg Karmel, Aalsmeer

Zo.
Zo.

Do.

Zo.
Zo.

Ma.
Zo.

18-05 9.30 uur Eucharistieviering Familiezondag
25-05 9.30 uur Eucharistieviering

29-05 11.00 uur Viering Hemelvaart in Uithoorn
01-06 19.00 uur Woord- en gebed o.l.v. parochianen

08-06 9.30 uur

1¢ Pinksterdag

09-06 11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn 2¢ Pinksterdag
10-06 9.30 uur Woord + communiev. o.l.v. diaken Jeroen Hoekstra
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PAROCHIE-AGENDA 03-03-2024 / 11-04-2024

Ma. 02 juni 19.45 uur PCI werkgroep
Woe. 04 juni. 19.30 uur Zonnebloem

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 13 juni.

De volgende Stem is van 21 juni t/m 25 juli

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem: Ingrid Wegbrands, tel.0640168939
:Marga v.d. Broek,tel.0653965608

Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting “Vrienden van St. Jan”

(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28

Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).

20



mailto:Redactiestem@hotmail.com
mailto:pci.stjankudelstaart@gmail.com

